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Điện Biên qua Báo chí Trung ương - Tháng 1/2017 
 

001. PHẠM KHƯƠNG/ Tổng kết công tác biên phòng năm 2016// Pháp luật Việt 
Nam.- Số 11.- Ngày 11/1/2017 - Tr.18 

Năm 2016, BĐBP tỉnh Điện Biên đã phối hợp với các lực lượng chủ động phòng 
ngừa, đấu tranh ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các đối 
tượng tuyên truyền “Vương quốc Mông”. Bắt giữ 96 vụ/120 đối tượng mua bán, vận 
chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ hơn 34kg heroin, gần 28.500 viên ma túy 
tổng hợp, 5kg ma túy đá. 1,4kg thuốc phiện. Phối hợp với lực lượng chức năng của Lào 
bắt giữ 2 vụ/6 đối tượng, thu giữ 70 bánh heroin và 1,5kg heroin. Phối hợp với Công an 
tỉnh bắt giữ 15 vụ/17 đối tượng, thu giữ hơn 7,3kg heroin, hơn 23.900 viên ma túy tổng 
hợp. Đã tổ chức tuyên truyền gần 960 buổi với gần 57.000 lượt người nghe về đường lối, 
chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tổ chức ký cam kết tự quản 
đường biên, mốc quốc giới, an ninh trật tự thôn đến 29 xã và 346 bản giáp biên. Chủ 
quyền lãnh thổ, an ninh biên giới được bảo vệ vững chắc. BĐBP tỉnh đã tổ chức tuần tra 
1.634 lần với 7.954 lượt cán bộ chiến sỹ; tổ chức 12 lần tuần tra liên hợp với lực lượng 
Công an Biên phòng châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Đã kiện toàn 91/97 
thôn/bản biên giới xây dựng Tổ tự quản đường biên giới, cột mốc. 

002. ĐỨC HẠNH/ 9 giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm// Quân khu 2.- 
Số 927 kỳ 1.- Tháng 1/2017 - Tr.3 

Đảng ủy Quân sự tỉnh Điện Biên vừa tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể Đảng 
ủy và đảng ủy viên năm 2016. Năm 2016, Đảng ủy Quân sự tỉnh Điện Biên đã làm 
tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc 
phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng 
vững chắc; lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 04 của 
Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những 
biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và quy định của Thường vụ 
Quân ủy Trung ương về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán 
bộ lãnh đạo, chỉ huy quản lý các cấp trong Quân đội”; lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng cấp 
ủy, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh. 

Tại hội nghị, Đảng ủy Quân sự tỉnh cũng đã đề ra 9 giải pháp khắc phục triệt 
để những hạn chế, khuyết điểm để lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng bộ TSVM, xây 
dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự - 
quốc phòng địa phương thời gian tiếp theo. 

003. THĂNG BẢY/ Tổng cục Hậu cần tặng quà đồng bào Mường Nhé gần 100 
triệu đồng// Pháp luật Việt Nam số 7.- Ngày 7/1/2017 - Tr.18 

Ngày 5/1, thực hiện kế hoạch công tác phụ nữ năm 2016 của Tổng cục Hậu 
cần (TCHC) và nhân dịp đón Xuân mới Đinh Dậu 2017, Đoàn cán bộ, đại biểu phụ 
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nữ TCHC, cùng các y, bác sỹ Bệnh viện Quân y 354 tổ chức chương trình khám 
bệnh cấp thuốc miễn phí, tư vấn sức khỏe và tặng quà cho đối tượng chính sách và 
gia đình có hoàn cảnh khó khăn của 5 bản thuộc xã Mường Toong (huyện Mường 
Nhé, tỉnh Điện Biên). Đây là một chương trình có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân 
văn sâu sắc, thể hiện sự tri ân của cán bộ, quân nhân, công chức quốc phòng, 
người lao động trong TCHC đối với gia đình chính sách, đồng bào dân tộc, bà con 
trên địa bàn huyện Mường Nhé nói riêng và tỉnh Điện Biên nói chung. Trong 2 
ngày, Đoàn công tác đã tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tư vấn sức khỏe 
cho hàng trăm người dân; tặng quà trường tiểu học và trung học cơ sở Mường 
Toong, các đối tượng chính sách, hộ nghèo  tivi, tủ lạnh, quần áo, sách vở học sinh 
với tổng trị giá gần 100 triệu đồng. 

004. TRẦN HUY/ Xuân yêu thương trên mảnh đất anh hùng Điện Biên// Công 
an nhân dân.- Số 4190.- Ngày 15/1/2017 - Tr.1+7 

Chiều 11-1, đoàn công tác của Báo CAND và Ngân hàng NN&PTPT Việt 
Nam đến xã Na Sang (huyện Tuần Giáo, Điện Biên) mang theo nhiều tâm trạng. 
Trong đó, có sự sẻ chia, sự động viên, mong muốn bà con vơi bớt khó khăn, có cuộc 
sống yên vui, no ấm. Trong hội trường trao quà ngày hôm nay, bà con ngồi thành 
nhiều hàng ghế. Mọi người vui và phấn khởi khi gần Tết được hỗ trợ, trao quà. Chính 
bởi vậy mà, khi biết tôi là phóng viên đưa tin về buổi trao 50 suất quà (mỗi suất trị 
giá 500 ngàn đồng) tới đại diện 50 hộ gia đình, bác Tòng Văn Inh, 70 tuổi, ở bản Na 
Peo hồ hởi bày tỏ; “Cảm ơn cán bộ nhiều. Mình có tiền rồi, mình sẽ mua thêm rượu, 
thêm bánh kẹo, rồi mời bà con đến chơi nhà dịp Tết. Cảm ơn nhé!”. 

Pú nhung là một trong những xã nghèo vùng cao của huyện Tuần Giáo (Điện 
Biên), là quê hương của Anh hùng liệt sĩ Vừ A Dính. Với 10 bản, bà con người Mông 
sinh sống là chủ yếu (hơn 97%). Địa hình hiểm trở, đồi núi quanh co khiến cuộc sống 
của bà con hiện chưa thoát được khó khăn vất vả. Có mặt tại nơi đây, dù trời mưa 
mỗi lúc một nặng hạt, thế nhưng, đi trên con đường trải thảm bê tông phẳng lỳ, chúng 
tôi cảm nhận phần nào sức sống và sự đổi thay nơi đây. 

9h30 ngày 12-1, theo chân Thượng tá Nguyễn Công Minh, phó trưởng Công 
an huyện Tuần Giáo, chúng tôi đến thăm gia đình anh Vừ Chống Phía. Nhà anh 
Phía nằm nép mình bên con đường đất liên bản Đề Chia A. Anh Phía gọi Anh 
hùng liệt sĩ Vừ A Dính là ông trẻ. Trong ngôi nhà vách gỗ, Đại tá Trần Thanh 
Phong, Trưởng ban Phát triển bạn đọc Báo CAND  và đại diện Agribank đã tặng 
quà Tết, thăm hỏi, chia sẻ tới cuộc sống gia đình anh. Anh Phía kể lại câu chuyện 
về người ông trẻ của mình trong niềm tự hào. Trong cuộc chiến chống thực dân 
Pháp xâm lược ngày đó, đồng bào dân tộc Pú Nhung đã không ngừng noi theo tinh 
thần cách mạng cùa Anh hùng liệt sĩ Vừ A Dính. Tấm gương dũng cảm, không 
quản hy sinh để đấu tranh trước mọi âm mưu của kẻ thù đến bây giờ vẫn còn mãi 
tỏ. Cũng chính bởi “dòng máu anh hùng” luôn sôi sục, mà những người con, người 
cháu của Anh hùng liệt sĩ Vừ A Dính trong đó có anh Vừ Chống Phía- có hơn 16 
năm gắn bó với công việc Công an xã, không ngừng nỗ lực góp sức mình vào công 
tác đảm bảo ANTT trên địa bàn. 
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Thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, với sự quan tâm, chỉ 
đạo của các cấp ủy, chính quyền, người dân xã Pú Nhung đã tích cực lao động sản 
xuất, khai hoang, mở rộng diện tích trồng lúa bậc thang, cải tiến, đưa thêm các giống 
vật nuôi vào tăng gia sản xuất. Qua đó, thúc đẩy kinh tế - văn hóa – xã hội phát triển 
trên địa bàn. Để động viên, sẻ chia với những gia cảnh khó khăn, éo le nhân dịp Tết 
Nguyên đán cận kề, đoàn công tác của Báo CAND  và Agribank đã trao tận tay 49 
suất quà Tết, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng tới bà con nghèo sinh sống trên địa bàn. 
Mỗi phần quà là cả tấm lòng của những người làm công tác thiện nguyện Báo CAND  
và Agribank. 

005. VĂN HÙNG/ “Viên ngọc quý ” của đất trời Tây Bắc// Pháp luật Việt Nam.- 
Số 15 Xuân 2017 - Tr.36 

Nơi sông Đà vặn mình rung núi / Lối Ma Ly Pho là sợi chỉ xuyên qua xống 
váy mèo / Thị xã nhỏ như chiếc cúc áo cài trên ngực đất nước / Núi hai đầu mây 
đến đá lông nheo”. Đó là những câu thơ của thi sĩ Trần Mạnh Hảo viết về thị xã 
Lai Châu thời xa vắng. Trên đỉnh trời Tây Bắc ngày hôm nay, “Viên ngọc quý” 
Mường Lay “thức tỉnh ” chào đón mùa xuân tươi sáng. 

Mường Lay hôm nay 
Chúng tôi tìm vể Tây Bắc khi những nụ hoa ban từng đang “hé môi” chào mừng 

mùa xuân mới. Vượt qua những con đường ngoằn ngoèo, uốn lượn quanh núi đồi, 
đứng trên một điểm cao của quốc lộ 6 buông ánh nhìn về phía bao la, thị xã Mường 
Lay hiện ra xinh đẹp như nhành lan trắng, tinh khiết bung nở sớm tinh sương. 

Đến với thị xã Mường Lay những ngày xuân chạm ngõ, chúng tôi không khỏi 
ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của một khu đô thị “có một không hai” của đất nước. Đó là 
những “phố nhà sàn” trải dài hai bên bờ suối tóc dài của thiếu nữ, soi bóng xuống mặt 
hồ thủy điện Sơn La. Trên lòng hồ, những con thuyền đánh bắt cá, thuyền đưa du 
khách xuôi ngược cùng những bè cá nhấp nhô giữa núi đồi. Nhiều người ví von rằng, 
Mường Lay ngày hôm nay, ít ai biết được rằng, cái thị xã “nhỏ như chiếc cúc áo” này 
đã trải qua những năm tháng nổi chìm dâu bể với biết bao cam go, vất vả giữa lũ quét 
và kế sinh nhai. 

Trước khi có cái tên như bây giờ, Mường Lay vốn là một thị xã nhỏ của tỉnh 
Lai Châu cũ, một trong những thị xã nhỏ nhất nước với diện tích rộng chưa đến 12 
nghìn ha, gồm 2 phường và 1 xã. Trung tâm thị xã này nằm trong một thung lũng 
hẹp, dài, nơi ngã ba giao cắt giữa sông Đà, sông Nậm Na và suối Nậm Lay. Cũng vì 
nằm thấp ở ven sông, nên trận lũ quét lịch sử năm 1990 đã nhấn chìm thị xã nhỏ bé 
khiến hơn 250 người bị thương và mang đi 72 sinh mạng đồng bào. 

Sau cơn đại họa năm ấy, vùng đất vốn “cô đơn” càng trở nên cô quạnh khi 
thiếu vắng đi những người con gắn bó với mảnh đất kỳ vĩ. Nhưng không, bằng ý chí 
và khát vọng vươn lên, thị xã nhỏ bé ngày ấy gượng dậy, vươn mình trở thành “viên 
ngọc quý” giữa đất trời Tây Bắc. Lên Mường Lay xây dựng kinh tế mới từ những 
năm 1980, ông Lê Hữu Minh, nguyên quán Thái Bình vẫn nhớ y nguyên con đường 
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mòn lên trung tâm thị xã; “Nếu như trước đây, ngoài tuyến QL 12 và QL 6 chạy 
qua, Mường Lay chỉ toàn những tuyến đường nhỏ như “con trăn”, ngắn và dốc. 
Mưa xuống là đường lầy lội, trơn trượt khó đi. Hai xe gặp nhau trên đường chẳng 
khác nào hai con dê đi trên một cây cầu gỗ trong truyện ngụ ngôn”. Tuy nhiên, đến 
nay, tuyến đường dẫn vào khu Nậm Cản – nơi trung tâm hành chính của thị xã đã 
được mở rộng 2 chiều, cùng hàng chục tuyến đường khác cũng đang được khẩn 
trương xây dựng, hoàn thiện. Một chiếc cầu dây văng hiện đại được cất lên,. Nối 2 
bờ sông trở thành động lực mới cho phát triển của thị xã. 

Sau những tháng ngày thăng trầm, Mường Lay đã thực sự đổi khác, khoác lên 
mình một chiếc áo mới, một khuôn mặt mới với nhiều khách sạn, nhà hàng và dịch 
vụ nằm bên bờ sông Đà Giang thơ mộng. 

Ông Vũ Ngọc Vương (Chủ tịch UBND thị xã Mường Lay) khẳng định với 
chúng tôi rằng; “Có thể nói, sau 8 năm vật lộn giữa công trường lớn với biết bao ngổn 
ngang, bộn bề từ việc xây dựng cơ sở hạ tầng và định hướng phát triển kinh tế, 
Mường Lay hôm nay đã trở thành một trong những “viên ngọc” quý trong phát triển 
dịch vụ du lịch ở vùng Tây Bắc”. 

Nơi Sông Đà trầm mặc 
Với khí hậu mát mẻ và trong lành của núi rừng Tây Bắc, Mường Lay chính là 

nơi giao thoa của đất trời và sông núi, của quá khứ và hiện tại. Dòng sông Đà hung 
dữ năm xưa giờ đây trở nên hiền hòa, phẳng lặng và xanh mênh mông tạo cho 
Mường Lay như một bức tranh thủy mặc. Khách đến thưởng ngoạn tưởng như đang 
giao hòa với thiên nhiên, đất trời, non nước. 

Một người dân bản địa khuyên chúng tôi rằng; Nếu đã đến với Mường Lay thì 
đừng bỏ lỡ cơ hội du ngoạn bằng thuyền trên lòng hồ. Quả thật, chỉ khi phiêu lãng 
trên chiếc thuyền nhỏ giữa mênh mông sông nước, trùng điệp núi rừng, lắng nghe 
người lái đò ngân nga câu chuyện đậm sắc màu huyền sử về dòng Đà Giang hung dữ 
xưa kia, mới thấy vùng đất này chở nặng nghĩa tình. 

Chiều muộn, mây trời che phủ đỉnh núi cao vời vợi, thị xã Mường Lay trong 
hoàng hôn bình yên đến lạ kỳ. Đứng trên một điểm cao nhìn xuống, cả dòng sông 
hùng vĩ bỗng chốc hóa thành một dải lụa mềm. Thỉnh thoảng xuất hiện trên sông con 
thuyền qua lại như điểm xuyết cho cảnh sắc núi rừng thêm lãng mạn. Con sông Đà 
huyền thoại đã nuôi những người con xứ Thái nơi đây; những chiếc xuồng trở về sau 
đêm nặng cá, những con cá chiên da căng trơn bóng, con cá lăng thân dài màu xám 
và các loài cá anh vũ “tiến vua” to bằng chuôi dao, chuôi hái... lại được các chị, các 
mẹ đem ra chợ bán.  

Chạy dọc sườn sông Đà hai bên bờ, con đường xam xám màu chì mềm như dải 
lụa. những ngôi nhà sang lợp ngói đá mái dát mái, ken nhau dày đặc. Đêm xuống, 
chén lẩu sơ đong đầy, sóng sánh cay nồng của chủ nhà đón khách. Mấy em gái Thái 
tuổi mười tám, đôi mươi mềm mại uyển chuyển cùng những điệu xòe Thái, làm say 
đắm lòng người. 

Nồng đượm sắc xuân 
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Cứ mỗi độ Xuân về, khắp các bản làng người dân tộc Thái trắng ở thị xã 
Mường Lay lại rộn rã tiếng chày giã bánh Khẩu Xén làm quà biếu cho người thân, để 
đãi khách từ phương xa tới chúc Tết. 

Tương tự như bánh chưng, bánh giầy của người Kinh, Khẩu Xén được xem là 
món bánh không thể thiếu trong dịp Tết Nguyên đán với các món ăn ngày Tết của 
người Thái trắng ở thị xã Mường Lay. 

Bánh Khẩu Xén được làm từ nhiều nguyên liệu như gạo nếp cẩm, nếp nương có 
màu trắng hoặc pha thêm gấc để có màu vàng, thêm màu của cây cơm nếp để có màu 
tím. Nhưng đậm đà hơn là Khẩu Xén làm từ sắn tươi, loại sắn nạc chỉ có ở vùng này. 

Để làm được bánh Khẩu Xén, gạo nếp phải được sàng sảy hết bụi và tạp chất, 
vo kỹ rồi ngâm vài tiếng cho mềm, sau đó đưa vào chõ đồ lên thành xôi, rồi đưa vào 
cối gỗ để giã nhuyễn như bánh giầy. Sau đó, thứ nguyện liệu dẻo quánh này được đưa 
lên bàn gỗ có các tấm ni – lông lót bên dưới. Các cô gái Thái sẽ dùng một ống tre cán 
thành những miếng tròn như những chiếc bánh đa lớn, nhưng mỏng hơn nhiều, rồi 
đem để lên những chiếc giá nhiều tầng phơi cho se đi. Tiếp theo là công đoạn cắt tạo 
hình và phơi Khẩu Xén  đến khi khô hẳn. Khẩu Xén  sắn cũng làm tương tự như vậy, 
chỉ có điều sắn phải thật tươi, vừa đào trên nương về là phải lột vỏ, rửa sạch và nạo 
nhỏ như sợi bún, sau đó đưa vào chõ đồ lên. 

Hương vị Khẩu Xén cũng có nhiều loại, vị ngọt cho trẻ con, vị mặn cho phụ nữ 
và người già, có cả bánh nhạt để chấm gia vị dành cho đàn ông nhắm rượu. Khi cho 
vào miệng, miếng bánh giòn tan, thơm ngát và đậm đà hương vị của gạo nếp, sắn tươi. 

Hương vị mùa xuân Tây Bắc không chỉ thấm đẫm trong những chiếc bánh  mà 
còn là sự hồ hởi, chào mừng du khách bằng lễ hội đua thuyền đuôi én. Trong những 
ngày diễn ra lễ hội, du khách bắt gặp hình ảnh các đội đua hăng say tập luyện, các 
thôn bản sôi nổi hát múa, nhiều nhà dân gấp rút sửa sang. 

Đêm trăng sáng, tôi cùng vài người bạn đến đứng trên cầu bản Xá ngắm 
Mường Lay lần cuối trước khi trở về xuôi. Trên trời, bóng trăng rọi thẳng xuống dòng 
sông, ánh điện từ ô cửa sổ nhà sàn cũng hắt xuống khiến mặt sông như được dát một 
lớp bạc. Mường Lay lung linh, huyền ảo, thật xa mà cũng thật gần. Chợt lại nhớ đến 
bài thơ “Gửi Lai Châu của thi sĩ Trần Mạnh Hảo: “Nơi con thác giữ nụ cười em lại/ 
Tiếng Thái thương như cầm được giữa tay mình/Tóc em đó như mùa màng gặt 
hái/Mỗi cái nhìn ẩn chứa một bình minh... 

006. M. THU - H. ANH/ Pa Thơm: Ước vọng đã thành// Văn hóa xuân 2017.-  Số 
10 – 14.- Ngày 19/01/2017 - Tr.59 

Chúng tôi trở lại Pa Thơm, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên khi mai, đào 
đang đua nhau khoe sắc. Những thửa ruộng, nương ngô xanh mướt, căng tràn 
sức sống đang báo hiệu xuân về. 

Trong ký ức vùng đất giáp biên giới với nước bạn Lào, nơi ba dân tộc Cống, 
Lào, Khơ Mú sinh sống vô cùng nghèo khó với những nóc nhà lụp xụp thưa thớt, 
những con đường đất nắng thì bụi, mưa thì lầy lội. Nay diện mạo nông thôn, miền núi 
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Pa Thơm đã đổi thay rõ rệt: Hệ thống kết cấu hạ tầng điện, đường, trường, trạm đã 
được đầu tư cơ bản, đáp ứng nhu cầu học tập của con em và phục vụ tốt hơn việc 
khám, chữa bệnh cho nhân dân trong xã. 100% các bản có đường ô tô. Trụ sở UBND 
xã bề thế hai tầng, trạm y tế, chợ trung tâm được đầu tư đồng bộ. Chủ tịch UBND xã 
Lò Văn Hoàn phấn khởi: “5 năm trở lại đây, đời sống đồng bào các DTTS đã có 
nhiều đổi thay, xã giờ không còn hộ đói. Đồng bào các DTTS đã không còn tư tưởng 
trông chờ, ỷ lại, có ý thức canh tác lúa hai vụ ăn chắc, chăn nuôi thêm con dê, con gà 
để ổn định cuộc sống. Ước vọng một thời nay đã thành hiện thực”. 

Trên con đường trải nhựa chạy dọc dòng suối Nậm Núa từ Pa Thơm đi Huổi 
Moi, chúng tôi đến bản Púng Bon, một bản có tới 100% đồng bào dân tộc Cống. Anh 
Quàng Văn Biên, cán bộ xã Pa Thơm bảo: “Púng Bon giờ đổi thay nhiều lắm! Hạ 
tầng được quan tâm đầu tư, bà con được hỗ trợ ngan, gà, vịt, cuốc, xẻng, máy xát. Có 
cả mô hình hỗ trợ nuôi cá rô phi lai của hộ gia đình anh Lò Văn Liên nữa. Năm rồi, 
anh Liên được hỗ trợ vốn để thả nuôi ao cá rộng trên 1.500m2 nuôi cá rô phi lai, thu 
về khoảng 70 triệu đồng tiền lãi. Có tiền, anh Liên đầu tư mua thêm lợn, gà, vịt để 
phát triển kinh tế gia đình”. 

Ông Quàng Văn Khát, Trưởng ban Công tác mặt trận bản Púng Bon cho biết 
thêm: “Cùng với hộ anh Liên, năm 2016, gia đình anh Nạ Văn Pan cùng 20 hộ dân 
bản Púng Bon được hỗ trợ 25 con gà làm giống theo Đề án phát triển KT-XH vùng 
đồng bào dân tộc Cống tỉnh Điện Biên”. Không chỉ được hỗ trợ đầu tư hạ tầng phát 
triển sản xuất, đồng bào dân tộc Cống còn được đào tạo cơ bản. Đến nay, 100% bản 
dân tộc Cống đã có nhân viên y tế thôn, bản; tỉ lệ trẻ em dưới một tuổi được tiêm 
chủng đầy đủ các loại vắc xin đạt 100%... Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân 
được quan tâm đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng dân số vùng 
đồng bào dân tộc Cống. Vừa rồi, cùng với hai bạn nữa, Quàng Văn Phin, dân tộc 
Cống ở bản Huổi Moi đã tốt nghiệp khóa bồi dưỡng y tế thôn bản và trở về phục vụ 
bà con. Phin cho biết: “Được đi học, được hỗ trợ tiền học, tiền ăn, giờ tốt nghiệp em 
có được kiến thức y tế để chăm sóc cho đồng bào dân tộc mình em vui lắm. Nếu được 
Nhà nước quan tâm, đầu tư và cho đi học, em muốn được học thêm nữa để phục vụ 
đồng bào mình được tốt hơn”. 

Mùa Xuân đang về trên đỉnh Pa Thơm, nơi những nếp nhà của người Lào, Cống, 
người Khơ Mú, Kinh xen lẫn nhau với ước vọng mới, diện mạo mới tươi tắn hơn. 

007. TRƯƠNG THÚY HẰNG/ Vang một tiếng hú Hà Nhì// Lao động.-  Xuân 
2017 - Tr.44 

Cả ngày sinh nhai với rừng núi, tán cây rừng còn thân quen hơn trần nhà 
mình, thỉnh thoảng người Hà Nhì lại hú lên một tiếng xé rặng cây vang đi. Hỏi 
từ bao giờ ai cũng hú như vậy, họ cũng chẳng biết, cứ thấy người già hú, người 
trẻ học theo. Ngẫm ra, tiếng hú ấy sảng khoái vô cùng.  

Có một tộc người sống ở thăm thẳm miền Tây Bắc của Tổ quốc lại “ăn theo” cả 
3 yếu tố nước, lửa và sương mù là người Hà Nhì. Chọn cách nép mình giữa rừng già, 
bên những dòng suối thanh khiết chảy từ rừng quanh năm phủ đầy sơn lam chướng 
khí, cuộc sống của người Hà Nhì là một kho những câu chuyện bí ẩn tựa đại ngàn. 
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Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé, Điện Biên, nơi dung chứa cộng đồng 
người Hà Nhì đông đảo nhất Tây Bắc cũng là nơi rừng bị đốt tàn bạo để làm nương rẫy 
trong vòng 2 thập kỷ qua. Nhưng thói quen đốt rừng làm nương không phải của người 
Hà Nhì, thậm chí trong quan niệm của họ, rừng có thần linh cai quản, đốt mất rừng thì 
thần linh trú ngụ ở đâu? Yếu tố rừng trong văn hóa của họ đậm nét hơn bất cứ dân tộc 
nào. Hình ảnh thân quen nhất về người Hà Nhì mà ta có thể nhìn thấy là cái bóng sặc 
sỡ của họ đội nón đan bằng sợi mây băng qua những khu rừng già, nơi những tia sáng 
hiếm hoi lọt qua tán rừng thành những vệt sáng huyền hoặc như cổ tích. 

Người Hà Nhì đi rừng thỉnh thoảng lại dừng chân hú lên một tiếng to. Tiếng hú 
len lỏi vuốt qua những tán lá âm vang lảnh lót. Nếu rừng vị vây bọc trong núi thì 
tiếng hú dội vào vách đá bật lại nghe rất sảng khoái, hiên ngang. 

Đi cùng với họ mới thấy người đi đường rừng không thể không hú lên một 
tiếng. Tiếng hú nghe rất lạ, hú…úuu… roặt …oặt. Ấy là tiếng gọi. Gọi người đi trước 
chờ để theo với, gọi người đi sau cố mà bước rảo lên mà theo kịp.Nếu đi một mình 
thì hú lên xem thử quả đồi bên kia có ai không. Tiếng hú của người Hà Nhì nghe rất 
đặc biệt như vậy cho nên họ rất dễ nhận ra nhau. Nếu núi bên kia có người hú đáp lại 
thì coi như gặp bạn, chẳng còn cảm thấy cô độc trong rừng nữa. Thanh niên Hà Nhì 
tên là Lỳ Mò Hà ở Sín Thầu Mường Nhé đi cùng tôi kể chuyện. Nhiều khi đi rừng, cả 
ngày chỉ có tiếng hú, chẳng thấy người đâu, chỉ biết rằng góc rừng ấy có tiếng hú, ắt 
hẳn là có một người bạn. Nghĩ thế cho đỡ lẻ loi, cô độc. Người Hà Nhì làm nương rất 
xa nơi mình ở. Họ đi bộ băng rừng trong khi gùi nặng trên lưng là một kỹ năng đặc 
biệt không phải ai cũng bắt chước được. Khi đã đi rừng thì không dắt díu chờ nhau, 
chân ai nấy bước. Người đi trước lấy cành cây tạo thành ký hiệu để giữa đường để 
nói với người đi sau điều gì đó, một cuộc hẹn nghỉ ăn trưa giữa rừng sớm hơn ở địa 
điểm nào đó chẳng hạn. 

Cả ngày sinh nhai với rừng núi, tán cây rừng còn thân quen hơn trần nhà mình, 
thỉnh thoảng người Hà Nhì lại hú lên một tiếng xé rặng cây vang đi. Hỏi từ bao giờ ai 
cũng hú như vậy, họ cũng chẳng biết, cứ thấy người già hú, người trẻ học theo. Ngẫm 
ra, tiếng hú ấy sảng khoái vô cùng. Tôi lúc leo lên núi mới thấy đuối sức vì mệt, sau 
tôi nhờ Mò Hà dạy mình tiếng hú kỳ lạ của anh. Bằng tất cả bản năng của mình, tôi 
hú một tiếng to tới mức dường như nở cả phổi. Đi một hồi thấy mình thở đều hơn, 
nhẹ bụng, đi nhanh chân hơn, đỡ mệt. Đó phải chăng là phép điều khi mà người thành 
thị cứ phải học mãi trong những phòng tập mà vẫn thất bại? Tiếng hú để thoát hơi ra, 
điều hòa nhịp thở cho nên đi bộ chắc chân mà lại đỡ mệt hơn. Đi rừng mà nói cười 
rôm rả, vui đùa quên mệt, thì đường ngắn lại, đi mà hờn giận, hậm hực thì tích khí 
hận, đường càng đi càng xa. 

Hóa ra tiếng hú giữa rừng lại văn minh đầy tính khoa học và giàu tình cảm như 
thế. Người Hà Nhì không thể không hú lên tiếng hú độc đáo của mình để liên kết lại 
với nhau, chống chọi với rừng già, tẩy chay sự cô quạnh và phủ lên cuộc sống của 
cộng đồng người Hà Nhì sự chi phối và phụ thuộc. 

Đêm trước, khi trú chân trong nhà một người Hà Nhì, tôi cứ ám ảnh mãi một 
đồ vật trong nhà của họ mà tôi nhìn thấy. Đó là cây sáo bằng nhôm đục vài cái lỗ đơn 
sơ vứt lăn lóc ở cạnh bếp lửa. Người Hà Nhì hầu như ai cũng đều thổi sáo, kể cả phụ 



 8

nữ và người già. Anh em lính biên phòng ở đây nói với tôi, có những đêm ở bản, giữa 
khuya vẳng nghe tiếng sáo não nề rợn người, chắc là của người phụ nữ Hà Nhì có sự 
buồn. Dường như đó là âm thanh gợi nỗi niềm du mục, lang thang vô định, than nỗi 
quạnh hiu giữa đại ngàn, không ai nghe mà không thấy sầu não. 

Thật ngạc nhiên là cho tới bây giờ, tỉ lệ người Hà Nhì biết nói tiếng phổ thông 
vẫn rất ít. Ngoài những thanh niên được đi học xa khỏi rừng thì phần lớn những 
người Hà Nhì vẫn thuộc về thế giới của riêng họ. Tôi ngồi trong nhà Mò Hà nói anh 
gọi vợ ra để tôi chụp một kiểu ảnh kỷ niệm tặng cho họ. Mò Hà nói bằng tiếng Hà 
Nhì với vợ ở dưới bếp. Thiếu phụ trẻ nghe tiếng chồng gọi cứ hét váng lên những câu 
gì đó để trả lời, âm điệu nghe chừng ngúng nguẩy lắm vì thẹn không muốn chụp ảnh, 
giọng nói rất vang và to nhưng không hề thấy mặt đâu. Ở rừng tiếng nói bị sương mù 
vây bọc, không khí nặng trịch thít lấy ngực nên từ nhỏ ai nấy đều nói lớn, cứ sợ 
người khác không nghe thấy. 

Xưa, vào nhà người Hà Nhì cứ nhìn đống củi dựng ở chái bếp là biết người phụ 
nữ trong nhà khéo hay vụng, xem dao trong nhà sắc hay cùn là biết đàn ông tháo vát 
hay không. Trớ trêu là càng tiến về phía rừng thì rừng già càng lùi xa họ, cũng vì thế 
mà con đường băng qua đại ngàn cứ dài ra mãi. Củi trong nhà không xếp thành đống 
lớn gọn gàng chằn chặn nữa, dao sắc mấy cũng không tùy tiện chặt cây nữa. Phần lờn 
những cộng đồng người Hà Nhì ở các xã biên giới Mường Nhé sinh sống giữa khu 
bảo tồn đều đã nhận khoán trông coi bảo vệ rừng. 

Đại ngàn dần trở thành ý niệm trong tiềm thức của họ. Tôi lặng người nghĩ, có 
khi nào sóng điện thoại phủ tới tận rừng già, khi đó người đi rừng không hú lên nữa. 
Họ thay vì ngẩng nhìn những vòm xanh lộng lẫy của rừng già để giao tiếp với vô 
định thì lại nhìn chằm chặp vào màn hình smartphone để rồi mãi chìm khuất vào đại 
ngàn không… 

008. P.V/ Tỉnh Điện Biên tổ chức nhiều hoạt động đón năm mới 2017// Công an 
nhân dân.- Số 4177.- Ngày 2/1/2017 - Tr.6 

Sáng 1/1/2017, ngày đầu tiên của năm mới tại Sân hành lễ Tượng đài Chiến 
thắng Điện Biên Phủ, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, đồng bào các dân tộc địa 
phương đã nô nức tham gia buổi giao lưu văn hóa - thể thao - du lịch với hơn 100 
diễn viên, nghệ nhân và các vận động viên đến từ các bản, làng trong khu vực 
thành phố.  

Sau Chương trình nghệ thuật chào đón năm mới, người dân Điện Biên và du 
khách đã sôi nổi tham gia nhiều môn thể thao và trò chơi dân gian như: ném pao, tung 
còn, nhảy bao …Tại sân bay Điện Biên, ngành Du lịch tỉnh tổ chức đón du khách đầu 
tiên đến với thành phố Điện Biên Phủ, 3 du khách đầu tiên sẽ được đón chào trọng 
thị, được tặng hoa và hưởng các dịch vụ ưu đãi. Cũng trong sáng 1-1, tại bến cảng Cơ 
khí, thị xã Mường Lay (tỉnh Điện Biên) đã khai mạc Lễ hội đua thuyền đuôi én lần 
thứ 3, năm 2017 và Ngày hội thể thao các dân tộc thị xã Mường Lay với sự tham gia 
của hơn 200 vận động viên đến từ 10 đội đua thuộc các xã, phường, đơn vị trực thuộc 
thị xã Mường Lay. 
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009. HOÀNG ANH/ Sắc màu Tây Bắc// Thể thao Việt Nam.- Số 3-9.- Tháng 
1/2017 - Tr.58 

Năm du lịch quốc gia 2017 do tỉnh Lào Cai đăng cai tổ chức cùng với sự 
tham gia của 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng là Yên Bái, Phú Thọ, Hòa Bình, Sơn La, 
Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang.Các tỉnh thành phố khác như Hà Nội, Quảng 
Ninh, Huế, Đà Nẵng Cần Thơ, TP.Hồ Chí Minh...cũng có hoạt động hưởng ứng. 
Năm du lịch quốc gia 2017 được Ban Tổ chức thống nhất lựa chọn chủ đề là 
“Sắc màu Tây Bắc” (Northwest Colors). 

Theo đề án được phê duyệt, tỉnh Lào Cai sẽ đầu tư xây dựng các sản phẩm 
du lịch mới mang tính đặc trưng của tỉnh như: Nâng cấp một số điểm du lịch cộng 
đồng đạt chuẩn phục vụ khách du lịch trong chuỗi sản phẩm du lịch gắn với các di 
sản văn hóa ruộng bậc thang Lào Cai trong chương trình Hành trỉnh khám phá 
cung đường di sản văn hóa ruộng bậc thang Tây Bắc; khai thác các chợ phiên vùng 
cao phục vụ khách du lịch theo chương trình du lịch chợ phiên vùng cao; khai thác 
sản phẩm du lịch tâm linh theo chuỗi Chương trình du lịch tâm linh dọc sông 
Hồng; đầu tư xây dựng sản phẩm du lịch chuyên để vể hoa trong chương trình du 
lịch sắc hoa Tây Bắc; đầu tư xây dựng sản phẩm du lịch trong chương trình du lịch 
chinh phục đỉnh cao. 

Các hoạt động trong Năm du lịch quốc gia 2017 được chuẩn bị từ năm 2016 và 
chính thức được thực hiện trong năm 2017. Lễ khai mạc và công bố Năm du lịch 
quốc gia tổ chức vào tháng 2/2017 gắn với Lễ hội Xuân Đền Thượng – Lào Cai. Theo 
kế hoạch, Lễ khai mạc sẽ diễn ra ngày 12/2/2017 (tức ngày 16 tháng Giêng năm Đinh 
Dậu), được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1, VTV4, THLC và các Đài Truyền 
hình trong khu vực Tây Bắc mở rộng từ 20h00’. Lễ bế mạc Năm du lịch quốc gia 
2017 tổ chức vào tháng 11/2017, gắn với Hội chợ Thương mại quốc tế Việt – Trung 
(Lào Cai) lần thứ 17. Sẽ có 8 hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo 
hoặc phối hợp với các Bộ, ban, ngành Trung ương tổ chức; 5 sự kiện do Lào Cai chủ 
trì tổ chức và 12 hoạt động, sự kiện do các tỉnh trong khu vực Tây Bắc mở rộng tổ 
chức. Để chuẩn bị cho Năm du lịch quốc gia 2017, Lào Cai và các tỉnh Tây Bắc mở 
rộng đã chuẩn bị 8 sản phẩm du lịch đặc trưng của khu vực trong năm 2017; 4 hoạt 
động quốc tế và 8 hoạt động xúc tiến quảng bá. Một số hoạt động dự kiến sẽ tổ chức 
gồm:Lễ công bố Năm du lịch quốc gia 2017 (gắn với ngày hội Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch các dân tộc Tây Bắc) diễn ra vào quý III năm 2016, tại Lào Cai; Liên hoan 
các Làng du lịch cộng đồng tiêu biểu của Điện Biên diễn ra vào quý III năm 2017, tại 
Hòa Bình... 

Các sản phẩm du lịch đặc trưng của khu vực trong năm 2017 được dự kiến là: 
Trải nghiệm du lịch cộng đồng Tây Bắc; Chương trình du lịch “Hành trình khám phá 
cung đường di sản ruộng bậc thang – Tây Bắc; Chương trình du lịch “Chợ phiên 
vùng cao; Chương trình Du lịch tâm linh dọc sông Hồng; Chương trình du lịch “Sắc 
hoa Tây Bắc”; chương trình du lịch “Dấu chân huyền thoại” – khám phá các cung 
đường hành quân trong chiến dịch Điện Biên lịch sử; du lịch Chương trình du lịch 
“Chinh phục đỉnh cao”... 
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Tham gia năm du lịch quốc gia 2017, dự kiến tỉnh Sơn La sẽ có các sản 
phẩm du lịch như: Du lịch cộng đồng gồm những sản phẩm du lịch cộng đồng tiêu 
biểu, đặc trưng của các nhóm dân tộc sinh sống trong tỉnh nhằm giới thiệu vẻ đẹp 
về con người, văn hóa và lối sống của cộng đồng các dân tộc Tây Bắc; du lịch 
“Chợ phiên vùng cao” giới thiệu về nét văn hóa độc đáo của các dân tộc thiểu số 
đang sinh sống trên địa bàn tỉnh; Tour du lịch tâm linh qua các tỉnh dọc Sông Đà: 
Hòa Bình – Sơn La - Điện Biên – Lai Châu và đặc biệt là Chương trình du lịch 
Xuân về trên thảo nguyên nằm trong chuỗi chương trình du lịch “Sắc hoa Tây 
Bắc” diễn ra vào tháng 11/2016 và 4/2017 tại Cao nguyên Mộc Châu, Vân Hồ - 
tỉnh Sơn La, tổ chức các tour tham quan vào mùa xuân gắn với các hoạt động lễ 
hội văn hóa vùng cao và tham quan các sản phẩm du lịch thuộc Khu du lịch quốc 
gia Mộc Châu. 

Ban tổ chức cũng thống nhất chọn bộ logo (biểu trưng) chung có hình nền là 
dãy núi xanh, đám mây lơ lửng trên bầu trời. Slogan (khẩu hiệu) chung là “Trải 
nghiệm những nẻo đường nguyên sơ” nhằm mời gọi du khách khám phá vẻ đẹp 
hoang sơ, kỳ vỹ của thiên nhiên, trải nghiệm cuộc sống chân chất, đậm đà bản sắc 
dân tộc vùng núi cao Tây Bắc. 

Năm du lịch quốc gia 2017 – Lào Cai – Tây Bắc là sự kiện văn hóa – kinh tế - 
xã hội tiêu biểu, có quy mô tầm quốc gia và quốc tế, góp phần nâng cao nhận thức 
của các cấp, các ngành và của nhân dân về sự phát triển du lịch gắn với bảo vệ tài 
nguyên môi trường; góp phần phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh và khu 
vực. Đồng thời giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tài 
nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc của Lào Cai và các địa phương phối hợp tổ chức, 
nhằm tiếp tục thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, tạo ra sự  phát triển đột 
phá của du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo đà cho du lịch của các địa 
phương phát triển nhanh trong những năm tiếp theo. 

Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn đánh giá: “Việc phát huy 
có hiệu quả tài nguyên và tiểm năng du lịch sẽ mở ra cho hoạt động liên kết phát triển 
du lịch Tây Bắc một cánh cửa mới. Đặc biệt “Năm du lịch quốc gia 2017 ” là cơ hội 
lớn để Lào Cai và các tỉnh Tây Bắc giới thiệu về 3 nét nổi bật, khác biệt riêng có của 
Tây Bắc là sự hùng vĩ của thiên nhiên, sự đặc sắc về văn hóa và sự hào hùng về lịch 
sử để thu hút thêm nhiều du khách trong và ngoài nước...”. 

010. VÕ VĂN DŨNG/ Đặc sắc chợ phiên nơi biên cương// Tin tức cuối tuần.- Số 
2-4.- Ngày 12/1/2017 - Tr.36 

Cứ vào các ngày mồng 3, 13, 23 (Âm lịch) trong mỗi tháng, tại lối mở A Pa 
Chải, điểm nối giữa xã Sín Thầu (huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) với xã 
Long Phú (huyện Giang Thành, Vân Nam, Trung Quốc) gần cột mốc số 3 giữa 
biên giới Việt Nam - Trung Quốc lại nhộn nhịp tổ chức chợ phiên họp chợ vùng 
biên. Giữa khung cảnh hùng vĩ, mây vờn núi nơi quan ải, chợ phiên A Pa Chải 
không chỉ là nơi mua bán, trao đổi hàng hóa, mà còn là ngày hội của đồng bào 
dân tộc hai bên biên giới. 
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Từ tờ mờ sáng, khu vực chợ hai bên biên giới nhộn nhịp tiếng người, tiếng xe 
chở hàng ra bày bán với đầy đủ các mặt hàng phong phú từ sản phẩm gia dụng cho 
đến quần áo, giày dép, thuốc men hay những sản vật địa phương… 

Khu vực chợ phiên A Pa Chải tương đối rộng được chia thành ra thành hai, chợ 
Việt Nam và chợ Trung Quốc, hai bên ngăn cách nhau chỉ bằng một vạch sơn rộng 
60cm, đắp nổi trên mặt đường. Hàng quán được dựng lên bằng các lều nhỏ đơn sơ, 
bên phía Việt Nam chủ yếu là các cửa hàng tạp hóa bày bán các nhu yếu phẩm như 
bánh kẹo, trà xanh, bột giặt, áo quần... Một số gian hàng bán các loại rau quả, gia súc, 
gia cầm và các mặt hàng thủ công do đồng bào Hà Nhì sản xuất. 

Bên phía Trung Quốc có vẻ sầm uất hơn với đa dạng mặt hàng từ điện tử cho 
đến các quán ăn, tiệm thuốc, gian hàng khám bệnh y học cổ truyền... 

Để đảm bảo an ninh vùng biên giới, mỗi người dân muốn vào chợ phải qua 
Trạm kiểm soát của Đồn Biên phòng A Pa Chải và trình chứng minh thư nhân dân 
hoặc sổ hộ khẩu, hộ chiếu. Các phương tiện đi lại được tập trung tại một khu vực riêng 
và có các chiến sỹ biên phòng trông coi miễn phí cho người dân. Không khí giao 
thương tại chợ rất nhộn nhịp. Người xuống chợ đủ các thành phần, già, trẻ, trai gái 
bản... Khu vực tấp nập nhất là các gian hàng bán gia súc, gia cầm. Ở cửa hàng bán gà 
có đủ tất cả loại từ gà Đông tảo, gà tre cho đến gà đá... Tại đây, người bán còn hướng 
dẫn cho khách cách chăm sóc cho gà. Ngoài các khu mua bán, chợ phiên còn có khu 
vực ẩm thực với những món ăn mang đậm bản sắc của Việt Nam và Trung Quốc. 

Đến với chợ phiên A Pa Chải, mọi người còn được đắm chìm trong sắc màu 
thổ cẩm của đồng bào dân tộc Hà Nhì. Các chị em người Hà Nhì diện trang phục 
truyền thống màu sắc rực rỡ, tạo nên nét đẹp và không khí vui tươi cho phiên chợ. 
Cũng từ những phiên chợ đã có nhiều đôi trai gái bén duyên nhau và nên vợ, nên 
chồng. Họ say nhau từ điệu múa, giọng hát, tiếng khèn để rồi hẹn nhau ở những phiên 
chợ sau. Cứ thế, phiên chợ đã trở thành điểm hẹn, là nỗi khắc khoải, mong chờ của 
bao nam thanh nữ tú. 

Chủ tịch UBND xã Sín Thầu Nguyễn Vũ Phan cho biết, chợ phiên A Pa Chải 
được mở ra từ năm 2010, đáp ứng nhu cầu giao thương trao đổi hàng hóa và giao lưu 
văn hóa giữa hai đất nước. Đặc biệt, trên địa bàn có đa số là đồng bào Hà Nhì ở Việt 
Nam và Trung Quốc nên đây là cơ hội để hai bên cùng giao lưu tăng thêm tình đoàn 
kết, cùng nhau bảo vệ an ninh vùng biên giới. 

Chị Nguyễn Thị Trà My, người dân sống tại xã Sín Thầu chia sẻ: Ở khu vực 
biên giới A Pa Chải, người dân sống rải rác, việc họp chợ rất ít, người dân muốn mua 
gì cũng phải lên trung tâm huyện. Việc mở chợ phiên A Pa Chải tuy chỉ là lối mở cửa 
khẩu, chưa phát triển bằng nơi khác nhưng nó có ý nghĩa rất lớn cho bà con hai bên, 
đáp ứng nhu cầu mua bán phục vụ đời sống của người dân. 

Chợ phiên A Pa Chải không chỉ là trở thành một điểm hẹn kinh tế, văn hóa, mà 
còn là nơi giao lưu, gắn kết tình cảm của hai dân tộc Việt Nam-Trung Quốc. Chợ 
phiên cũng là nơi để khách du lịch có thể khám phá nét đẹp về văn hóa, phong tục tập 
quán của người dân và được thỏa sức thưởng ngoạn cảnh sắc hùng vĩ ở nơi cực Tây 
của Tổ quốc. 
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011. MẠNH HÙNG/ Vận chuyển thuê 10 bánh heroin lấy 30 triệu đồng// Công 
an nhân dân.- Số 4190.- Ngày 15/1/2017 - Tr. 5 

 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lai Châu cho biết, 
đơn vị vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lầu A Của, SN 1988, địa chỉ thường trú tại 
bản Keo Lôm 2, xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên về hành vi vận 
chuyển trái phép 10 bánh heroin có trọng lượng 3414 gam. 
 Vào hồi 01h30 ngày 14-1-2017, tại km81 + 700 QL 4D thuộc địa phận xã Sơn 
Bình, huyện Tam Đường, Tổ công tác Phòng Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ 
đã phát hiện 01 chiếc xe mô tô chạy theo hướng Lai Châu - Sa Pa có nhiều biểu hiện 
nghi vấn. Khi ra hiệu lệnh dừng ra, đối tượng quay đầu bỏ chạy. Tổ công tác sử dụng 
phương tiện chuyên dụng truy đuổi khoảng 01 km thì bắt kịp. 

Quá trình đưa đối tượng và phương tiện về trụ sở để kiểm tra phát hiện cách đó 
200 m có một chiếc bao màu da cam có 10 bánh bột nghi là heroin. Ngay sau khi tiếp 
nhận thông tin, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Phòng Kỹ 
thuật hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu 
giữ niêm phong vật chứng, lập biên bản sự việc để điều tra. 
 Qua đấu tranh, Lầu A Của thừa nhận số ma túy nói trên là của mình được một 
đối tượng người Lào thuê vận chuyển từ tỉnh Điện Biên sang tỉnh Lào Cai với giá 30 
triệu đồng. 
012. LINH HUỆ/ Bắt quả tang người Lào vận chuyển 10 bánh heroin// Pháp luật 
Việt Nam.- Số 17.- Ngày 17/1/2017 - Tr.10 

Vào lúc 18h ngày 14/1, tại khu vực cổng Nhà máy xi măng Điện Biên, lực 
lượng chức năng bắt quả tang Sùng A Mua (32 tuổi, quốc tịch Lào) ôm ba lô bên 
trong có chứa 10 bánh heroin, trọng lượng 3,5kg. Qua đấu tranh khai thác, Phòng 
Cảnh sát Điều tra tội phạm vể ma túy Công an tỉnh tiếp tục bắt khẩn cấp đối tượng Và 
A Pó (23 tuổi), HKTT tại bản Phu Pha Ơheo, huyện Viêng Khăm, tỉnh Luông Pha 
Băng, nước CHDCND Lào về hành vi mua bán trái phép chất ma túy trên từ Lào về 
Điện Biên với tiền công 30 triệu đồng, phi vụ chưa trót lọt thì bị bắt. 

013. NGUYỄN HƯNG/ Lãnh án tù chung thân vì buôn bán ma tuý// Công an 
nhân dân.- Số 4184.- Ngày 9/1/2017 - Tr.5 

Phạm Xuân Cường (38 tuổi, trú tại xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện 
Biên) và Lường Thị Hoa (34 tuổi, trú xã Noong Luống, huyện Điện Biên) không có 
nghề nghiệp ổn định, sống với nhau như vợ chồng. Quá trình chung sống, cặp đôi này 
đã bàn nhau mua bán ma tuý để hưởng lợi cao. Khi đang thực hiện tội phạm, Cường 
và Hoa đã bị cơ quan Công an phát hiện bắt giữ cùng tang vật. Ngày 7-1, TAND TP 
Hà Nội đã kết thúc phiên toà xét xử vụ án này. 

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, qua quan hệ xã hội, Cường và Hoa 
quen biết Nguyễn Viết Tiến (30 tuổi, trú tại xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành, Hải 
Dương). Tiến nhờ Cường mua cho 1 bánh heroin và trả giá 170 triệu đồng. Cường 
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nói lại với Hoa và cặp đôi này đồng ý mua ma tuý bán lại cho Tiến. Thông qua một 
đối tượng ở Lào, cặp đôi này đã mua đủ số ma tuý theo yêu cầu của Tiến với giá 140 
triệu đồng. Ngày 7-1-2016, Hoa thuê Lò Văn Viết (25 tuổi, trú tại xã Sam Mứn, 
huyện Điện Biên) ra điểm hẹn để nhận số ma tuý từ đối tượng ở Lào gửi về, rồi đón 
ôtô khách xuống Hải Phòng. Tại đây, Cường và Tiến đón Viết cùng 1 bánh heroin. 
Sau đó, Hoa cũng có mặt tụ tập với nhóm này. Tại nhà Tiến, các đối tượng ăn uống 
và sử dụng ma túy chung. Tối 9-1-2016, cả nhóm mang theo bánh heroin lên Hà Nội 
tiêu thụ thì bị lực lượng Công an bắt giữ. Theo kết luận giám định, bánh heroin thu 
giữ của Cường cùng đồng bọn có trọng lượng hơn 328 gram. 

 HĐXX xác định, hành vi của bị cáo Cường và Hoa đã phạm vào tội mua bán 
trái phép chất ma tuý. Hành vi của bị cáo Viết câu thành tội vận chuyển trái phép chất 
ma tuý. HĐXX đã tuyên phạt hai bị cáo Cường và Hoa cùng mức án tù chung thân; bị 
cáo Viết 20 năm tù. Trong quá trình điều tra do chưa bắt được Tiến nên cơ quan điều 
tra đã quyết định tách rút tài liệu liên quan để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý sau. 

 


