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Điện Biên qua Báo chí Trung ương - Tháng 9/2015 

001. PHAN HƯƠNG/ Điện Biên hoàn thành huấn luyện gần 300 cơ sở DQTV// 
Quân khu hai.- Số 864.- Ngày 10/9/2015 - Tr.1 

Tỉnh Điện Biên đã hoàn thành huấn luyện lực lượng DQTV tại gần 300 cơ sở 
(130 cơ sở dân quân, 145 cơ sở tự vệ). Quá trình huấn luyện các cơ sở đã bám sát 
phương châm “cơ bản - thiết thực - chất lượng - vững chắc”, coi trọng huấn luyện 
đồng bộ, chuyên sâu, theo nhiệm vụ, sát với đối tượng, địa bàn tác chiến. 

Điểm mới trong huấn luyện năm nay tại các cơ sở là: Phân chia theo cụm và tổ 
chức hành quân dã ngoại kết hợp huấn luyện với làm công tác vận động quần chúng, 
trọng tâm là thực hiện nội dung “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”. Trên 
từng cụm huấn luyện đã phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền đoàn thể địa phương 
nơi đóng quân giúp dân làm các công trình phúc lợi như làm đường liên thôn bản, 
làm vệ sinh môi trường và giúp dân khắc phục hậu quả lũ lụt… 

Qua kiểm tra đánh giá kết quả 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 78% đạt khá, 
giỏi (so với năm 2014 tỷ lệ khá, giỏi tăng 4,5%), bảo đảm tuyệt đối an toàn về người 
và vũ khí trang bị, nâng cao trình độ, khả năng SSCĐ, kịp thời xử lý khi có tình 
huống xảy ra góp phần thực hiện hiệu quả khâu đột phá “Nâng cao chất lượng huấn 
luyện” và khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh. 

002. ĐỨC HẠNH - PHAN PHƯƠNG/ Bộ CHQS tỉnh Điện Biên: Kiểm tra bắn 
súng cho các đối tượng và tổ chức tiễn quân nhân hoàn thành NVQS trở về địa 
phương// Quân khu hai.- Số 863.- Ngày 3/9/2015 - Tr.4 

Thực hiện kế hoạch huấn luyện sẵn sàng chiến đấu năm 2015 của Tư lệnh 
Quân khu, ngày 27 và 28-8, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Điên Biên đã tiến hành kiểm tra 
công tác huấn luyện, bắn sáng đối với 100% cán bộ sỹ quan, quân nhân chuyên 
nghiệp, chiến sĩ cơ quan Bộ chỉ huy. Đây là đợt kiểm tra đánh giá chất lượng công tác 
huấn luyện, khả năng bắn trúng, bắn chụm môn bắn súng ngắn k54 đối với cán bộ sỹ 
quan, bắn súng AK đối với Quân nhân chuyên nghiệp và hạ sỹ quan, binh sỹ. Kết quả 
100% đạt yêu cầu, trong đó tỷ lệ khá, giỏi chiếm trên 63%. 

Bộ CHQS tỉnh Điện Biên vừa tổ chức tiễn 74 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân 
sự về địa phương. Trong thời gian phục vụ tại ngũ, các chiến sĩ đã nhận thức sâu sắc 
nhiệm vụ, có nhiều tiến bộ và đã hoàn thành tốt sự phân công trển mọi mặt công tác. 
Trong tổng số 74 đồng chí xuất ngũ này có 60 đồng chí đăng ký học nghề tại trường dạy 
nghề của Bộ Quốc phòng. Các chiến sĩ được cán bộ trong cơ quan Bộ CHQS tỉnh công bố 
các chế độ chính sách mà chiến sĩ được hưởng khi xuất ngũ, như tiền tàu, xe, phụ cấp 
quân hàm, phụ cấp công vụ, trợ cấp xuất ngũ… và nhiều chế độ ưu tiên khác. 

003. ĐỨC HẠNH/ Bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN// Quân khu hai.- Số 
863.- Ngày 3/9/2015 - Tr.2 



 

 2

Bộ CHQS tỉnh Điện Biên vừa tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho 104 
cán bộ đối tượng 3 trong LLVT tỉnh. 

Sau 3 ngày học tập, các học viên được nghiên cứu 8 chuyên đề về quan điểm 
đường lối quân sự, QP-AN của Đảng; những vấn đề về xây dựng khu vực phòng thủ; 
phát triển kinh tế gắn với củng cố QP-AN và một số nội dung về thời sự. Lớp bồi 
dưỡng nhằm củng cố kiến thức về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp 
luật Nhà nước về QP-AN; phát triển kinh tế xã hội, hoạt động đối ngoại về QP-AN; 
nâng cao nhận thức và vận dụng có hiệu quả việc triển khai thực hiện nhiệm vụ xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Quá trình bồi dưỡng đội ngũ học viên đã chủ động, đề cao tính độc lập, sáng 
tạo trong học tập, nghiên cứu, gắn lý luận với thực tiễn, tích cực thảo luận, trao đổi 
xây dựng nội dung… Kết quả kiểm tra 100% học viên đạt khá giỏi, trong đó giỏi 
chiếm 57,35%. Bộ CHQS tỉnh đã trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi 
dưỡng kiến thức quốc phòng cho các học viên. 

004. KIM GIAO/ THỰC HIỆN THẮNG LỢI CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA 
ĐẢNG// Tâm sự của những đảng viên trẻ// Quân khu hai.- Số 864.- Ngày 
10/9/2015 - Tr.3 

XÂY DỰNG ĐẢNG 
Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Tiểu đoàn 1 (Bộ CHQS tỉnh Điện Biên) đã giành 

nhiều kết quả trên các mặt công tác. Một trong những yếu tố làm nên thành công trên 
là đơn vị có đội ngũ cán bộ, đảng viên trẻ tâm huyết, có tinh thần trách nhiệm cao. 
Điều đặc biệt ở chỗ, họ chủ yếu là con em đồng bào dân tộc thiểu số nhưng với tinh 
thần gương mẫu của người đảng viên, các anh đã trở thành điểm sáng để đồng đội noi 
theo. Đó là Cứ A Nênh, Lò Văn Thu, Giàng A Phía, Sùng A Chang… 

CHUYỆN CỦA A NÊNH 
Tên đầy đủ của anh là Cứ A Nênh, tiểu đội trưởng, dân tộc Mông, sinh năm 

1989, quê quán ở xã Sính Phình, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. Ngày mới nhập 
ngũ, bước chân vào Tiểu đoàn 1, với anh mọi thứ đều mới lạ. Với bản tính thật thà, 
chất phác, thậm chí nhút nhát nhưng khi được học tập, rèn luyện trong môi trường 
quân đội, nhất là được sự tận tình chỉ bảo chu đáo của đồng đội và đội ngũ cán bộ ở 
đây nên anh đã trưởng thành nhanh chóng. Vinh dự của Nênh là sau khi học xong lớp 
tiểu đội trưởng, anh đã trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam khi tuổi đời 
còn rất trẻ. Trước khi xuất ngũ, trở về địa phương anh đã tâm sự với cán bộ rằng: 
“Mong muốn lớn nhất của em là mang được nhiệt huyết của người đảng viên về bản 
mình, quê mình. Ở đâu có Đảng, ở đó có ấm no. Em vẫn nghe đài nói như thế”. Thật 
trân trọng suy nghĩ giản đơn nhưng sâu sắc. 

“THƯƠNG VỢ CON THÌ PHẢI TỐT THÔI” 
Đó là câu nói của chiến sỹ Sùng A Chang, dân tộc Mông, quê ở Sính Phình, 

huyện Tủa Chùa(Điện Biên). Sinh năm 1990 nhưng Sùng A Chang đã lấy vợ và có 
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con khá lớn. Anh kể rằng, trước khi lên đường nhập ngũ, vợ còn kéo tay mãi. Kéo 
xong thì nói một câu, nhưng phải nghe nhiều lần mới rõ: “Đi bộ đội về phải giỏi hơn 
lúc còn ở nhà đấy. Về phải biết mang cái Đảng theo, bản mình ai có Đảng trong 
người cũng đều no mà, có Đảng thì nghe Đảng, không còn phải nghe người xấu nói 
nữa”. Những điều vợ Chang căn dặn sao mà mộc mạc đến thế. Chính sự mộc mạc đó 
đã làm cuộc đời của Sùng A Chang thay đổi hẳn. Mặc dù chỉ là người chiến sỹ nhưng 
anh đã miệt mài phấn đấu, rèn luyện để được dứng trong hàng ngũ của Đảng. Sau này 
khi chia tay đơn vị, tạm biệt những năm tháng học tập, rèn luyện ở Tiểu đoàn 1 
nhưng với anh đó vẫn là cái nôi, là gốc rễ để bản thân mang về điều mong ước của 
người vợ trẻ. 

NGHĨ TỪ NHỮNG ĐÊM SẠP RUNG SÀN 
Trung sỹ, Tiểu đội trưởng ở Đại đội 3 là Lò Văn Sơn, dân tộc Thái ở xã Bản 

Bo, huyện Tam Đường (Lai Châu) còn khá trẻ so với năm sinh của mình. Năm nay 
anh mới 21 tuổi nhưng đã có hơn 1 năm tuổi Đảng. Trước hôm ra quân mấy ngày 
dường như anh ít nói hơn, vẻ mặt trầm ngâm, tư lự. Đồng đội hỏi anh chỉ biết chia sẻ 
một câu: “Giá như mình được nhập ngũ 2 lần”. Mọi người cười ồ lên nhưng rồi lại 
thấy sự sâu sắc ẩn chứa trong con người mang dòng máu dân tộc Thái khi anh tiếp 
lời: “Mình vẫn thường nghĩ về những đêm đồng bào Thái múa sạp ở bản, vui lắm. 
Nhưng nếu bản mình mà có nhiều đảng viên thì còn vui hơn. Đảng viên có tâm huyết, 
lại làm tốt công tác tuyên truyền, vận động giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Mình chỉ 
lo những đặc trưng của dân tộc mai một đi thôi”. Phải chăng, vì đau đáu với truyền 
thống tốt đẹp của dân tộc mình đã một phần đã trở thành động lực nơi người đảng 
viên trẻ tuổi này? 

“DÂN TỘC NÀO CŨNG BÌNH ĐẲNG NHƯ NHAU” 
“Không phải người vùng cao không biết nói câu hay. Chẳng qua câu hay họ 

chưa biết nói vào lúc nào thôi”. Đại úy Mùa A Khương, Chính trị viên phó Tiểu đoàn 
1 nói với tôi câu đấy. Câu đấy cũng là để nhắc tới một người. Anh không ai khác, 
chính là Trung sỹ, tiểu đội trưởng Giàng A Phía. Phía quê ở Mường Mùn, huyện 
Tuần Giáo (Điện Biên). Nghe tên địa danh xã thấy sao mà gần gũi, thân quen quá. 
Nhà Phía rất nghèo, cha mẹ một đời bám núi, ngày con trai đủ tuổi nhập ngũ, cha mẹ 
anh nói: “Đi bộ đội là việc chung rồi, ai cũng phải đi, dân tộc nào cũng phải đi”. Nhớ 
lời cha căn dặn lúc còn ở nhà, khi vào đơn vị anh cũng nói mấy câu như thế với mọi 
người. Đại ý: Dân tộc nào cũng bình đẳng như nhau mà. Mình cũng phải phấn đấu để 
trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam như đồng đội mình là người Kinh, 
người Thái mới được. Anh nói đầu năm thì cuối năm được đơn vị bình bầu cho đi học 
lớp bồi dưỡng đảng đối tượng Đảng. Năm sau được kết nạp vào Đảng. Nhanh thật. 
Đúng là lời nói đi đôi với việc làm. 

KIÊU HÃNH ĐI TRÊN ĐƯỜNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
“Đó là Đại lộ Võ Nguyên Giáp. Có người gọi là Đường Võ Nguyên Giáp. 

Đường hay đại lộ thì có gì khác nhau đâu. Phải là một sự kính trọng vô cùng người ta 
mới ghi danh bằng cách đó. 
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Đường dài gần 7.000 mét, từ cầu Huổi Phạ đến cuối cầu bê tông nằm giữa 
thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên. Đường đi qua nhiều điểm di tích thuộc 
quần thể di tích chiến trường Điện Biên Phủ như trung tâm đề kháng Him Lam, 
Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ, điểm di tích Đồi A1… em đi trên Đại lộ đó 
rồi nên kiêu hãnh lắm. Em tự hào khi mình được sinh ra nơi mảnh đất Chín năm làm 
một Điện Biên/Nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng. Niềm tự hào ấy còn cháy mãi khi 
em lại là một đảng viên”. 

Tôi đọc được tất cả những suy nghĩ tự trong đáy lòng của chiến sỹ, đảng viên 
trẻ Lò Văn Thu, quê ở Mường Ảng (Điện Biên) giữa một đêm hoa ban nở trắng khi 
anh cùng đồng đội hành quân qua đại lộ này. Họ, là hai thế hệ người cách xa nhau 
hơn nửa thế kỷ nhưng lòng trân trọng , biết ơn thì vẫn còn đó. Tôi tin rằng ngày anh 
xuất ngũ, chắc chắn anh sẽ đi lại con đường này và mơ về một cuộc sống bình yên, 
không bao giờ còn tiếng súng vang lên. Các anh, những đảng viên trẻ rồi đây một đời 
lại gắn bó với núi rừng thân yêu. Vậy mà trong họ có ần chứa nhiều mơ ước quá.  

005. THÀNH TRUNG/ Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu kiểm tra công tác 
tại Công an tỉnh Điện Biên// Công an nhân dân, Số 3716 Ngày 29/9/2015 - Tr.1-2 

Ngày 28/9, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu UVTW Đảng, Thứ trưởng Thường 
trực Bộ Công an đã kiểm tra công tác tại Công an tỉnh Điện Biên và cắt băng khánh 
thành công trình nhà làm việc thuộc Dự án Trung tâm chỉ huy, cơ sở làm việc khối 
An ninh - Trực thuộc Công an tỉnh. 

Cùng đi với đồng chí Thứ trưởng Thường trực có các đồng chí lãnh đạo các 
Tổng cục, Cục nghiệp vụ Bộ Công an. 

Thứ trưởng Thường trực và đoàn công tác đã đến dâng hương tưởng niệm các 
anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang A1. Trước anh linh các anh hùng liệt sỹ, các đại biểu 
đã dành một phút mặc niệm và dâng hương lên Đài tưởng niệm, thắp hương lên phần 
mộ các anh hùng liệt sỹ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con đất Việt 
đã anh dũng hi sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì cuộc 
sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. 

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh đã báo 
cáo tình hình và kết quả công tác năm 2015. Năm 2015, Công an tỉnh Điện Biên chủ 
động bám sát tình hình, từ đó tham mưu kịp thời cho tỉnh các chủ trương, biện pháp 
để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân vào công tác 
đảm bảo ANTT. Chủ động xây dựng, triển khai các phương án, kế hoạch đảm bảo 
ANTT bảo vệ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII 
của Đảng; bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm, các đoàn khách trong nước và 
quốc tế đến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên. 

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu biểu dương những 
kết quả trong công tác đảm bảo ANTT của Công an tỉnh Điện Biên trong năm vừa 
qua. Đồng chí nhấn mạnh: Công an tỉnh Điện Biên cần tiếp tục đẩy mạnh công tác 
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tăng cường CBCS xuống cơ sở 3 cùng với nhân dân, vận động số dân di dịch cư tự do 
trở về địa phương cũ; tập trung kiểm tra, xử lý vấn đề phá rừng tại các địa bàn trọng 
điểm. Tập trung trong công tác phòng chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm về 
ma túy, đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn. Tiếp tục siết chặt kỷ luật kỷ cương, 
tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, điều lệnh đội ngũ cho CBCS. Trong thời gian 
tới cần triển khai các kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp tiến tới 
Đại hội lần thứ XII của Đảng. 

Trước đó, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu và các đồng chí lãnh đạo 
Tỉnh ủy, HĐND - UBND tỉnh Điện Biên đã dự và cắt băng khánh thành công trình 
nhà làm việc 9 tầng thuộc dự án trung tâm chỉ huy, cơ sở làm việc khối An ninh - 
Trực thuộc Công an tỉnh Điện Biên.  

Việc hoàn thành công trình đã đáp ứng được nhu cầu làm việc của CBCS, góp 
phần đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Đây cũng là công trình được Bộ 
trưởng Bộ Công an quyết định công nhận gắn biển Công trình Chào mừng kỷ niệm 
70 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2015). 

006. LƯU HIỆP - HÀ LY/ Góp phần giữ bình yên biên giới cực Tây// Công an 
nhân dân- Số 3715- Ngày 28/9/2015 - Tr.3 

Đây là chia sẻ của Đại tá Nguyễn Xuân Kiêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh 
Điện Biên với chúng tôi trong chuyến đi tới huyện Mường Nhé, Nặm Pồ (Điện Biên) 
mới đây. Đại tá Kiêm cho biết, cả nước biết tới Điện Biên “nóng” về an ninh trật tự 
(ANTT), số người nghiện gần cao nhất cả nước, là điểm trung chuyển về ma tuý và 
buôn bán người qua biên giới… Đến Điện Biên hôm nay, các bạn sẽ thấy một Điện 
Biên yên bình, mầu xanh của ngô, lúa và rừng cây đã bắt đầu phủ xanh, con người 
hiền hòa một lòng đi theo Đảng, Nhà nước, góp phần đảm bảo ANTT nơi cực Tây 
của Tổ quốc. 

Điện Biên có 19 dân tộc, trong đó dân tộc thiểu số chiếm tới 81,4%, dân tộc 
Kinh chiếm 18,6%; mật độ dân cư thấp, khoảng 53 người/km2, vùng biên giới có nơi 
bình quân 7 người/km2; đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Từng bản làng 
với những đặc trưng riêng,  do vậy, giữ vững ANTT từ nội địa cho tới biên giới luôn 
được Ban lãnh đạo Công an tỉnh Điện Biên đặc biệt quan tâm và chỉ đạo sâu sát với 
những kế hoạch cụ thể, triển khai một cách đồng bộ.Biến khẩu hiệu thành hành động 
là kim chỉ nam cho các phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, lấy người dân là trung 
tâm. Theo đó, từng cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh là một tuyên truyền viên tích cực, 
bám chắc địa bàn, được dân tin, dân yêu. 

Lời giới thiệu mộc mạc về Điện Biên hôm nay của Đại tá Kiêm đã phần nào 
cho chúng tôi thấy được sức sống mới nơi vùng biên giới vừa khó khăn gian khó, vừa 
mang mầu sắc văn chương, nhưng cũng đầy thực tế. Quả thực, trên suốt trục đường 
gần 200km từ TP Điện Biên Phủ vào tới thị trấn Mường Nhé, cung đường đi trùng 
điệp với những khúc cua tay áo, với những con dốc lên rồi lại xuống, rừng núi trùng 
điệp xen lẫn những nương ngô, lúa nương của người dân đang lên xanh tốt. Những 
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bản làng yên bình bên ven đường, hay xa xa bên những triền đồi những nếp nhà, bản 
làng mới đang được hình thành ngày một đông vui, đời sống người dân ngày một đi 
lên. Đây là kết quả cho những nỗ lực của các cấp, các ngành, trong đó có lực lượng 
Công an đang ngày đêm cắm bản, đảm bảo ANTT tại địa phương và giúp dân xóa đói 
giảm nghèo. 

Điển hình như xã Nặm Kè, trước vốn là điểm nóng về ANTT, nhưng nhờ sự 
đồng lòng của dân và các cấp chính quyền, cuộc sống người dân nơi đây đã đổi thay 
từng ngày. Nặm Kè hôm nay đang dang tay đón những người bạn Mông về lập bản 
mới ở Nặm Kè 2 theo Đề án 79 của Chính phủ về “ Sắp xếp, ổn định dân cư phát 
triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh huyện Mường Nhé đến năm 2015”. 
Theo đó, Công an tỉnh làm chủ đầu tư Đề án tại bản Nặm Kè 2, cùng chia sẻ những 
khó khăn với những người bạn chưa có nhà, có đất để xây dựng một cuộc sống ấm 
no, ổn định. Hiện đã có 13 hộ với hơn 60 khẩu về đây sinh sống. 

 Ông Lò Văn Sung, Bí thư Đảng ủy, kiêm Chủ tịch UBND xã Nặm Kè vui 
mừng cho chúng tôi biết, xã có 12 thôn, trong đó đồng bào Mông chiếm hơn 60%, 
đời sống dân bản còn nhiều khó khăn, nhưng nhờ ơn Đảng và Nhà nước thời gian qua 
đã hỗ trợ dân Nặm Kè rất nhiều từ cơ sở hạ tầng, tới hỗ trợ vốn vay để xoá đói giảm 
nghèo. Đời sống người dân từng bước đi vào ổn định. Chính quyền xã thường xuyên 
phối hợp với các lực lượng như Công an xuống bản tuyên truyền pháp luật, không 
nghe theo kẻ xấu, không để kẻ xấu lôi kéo, xây dựng đời sống văn hoá địa bàn ở khu 
dân cư; không di cư tự do, không xuất cảnh trái phép; tập trung vào phát triển kinh tế 
hộ gia đình, tham gia chăn nuôi và trồng rừng. Từ những hỗ trợ thực tế, người dân 
thấy được lợi ích từ rừng đem lại, chăn nuôi gia súc, gia cầm cho thu nhập ổn định, 
người dân đã tin tưởng và làm theo. 

Gốc có chắc thì cây mới bền, dân có ổn định thì ANTT mới được đảm bảo. Do 
vậy, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ luôn được đổi mới, được 
triển khai tới 130 xã, phường, thị trấn; 1.586 thôn, bản, địa bàn dân cư và các cơ 
quan, doanh nghiệp, nhà trường với nhiều mô hình hay, góp phần đảm bảo ANTT địa 
bàn. Tiếp tục phát huy vai trò người có uy tín, trưởng dòng họ, trưởng thôn bản… 
Đồng thời, phát động phong trào toàn dân tố giác tội phạm, duy trì 162 hòm thư tố 
giác tội phạm; nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an trên 1.515 tin có giá trị, 
giúp lực lượng Công an điều tra, phá nhiều vụ án phức tạp. Công an huyện Mường 
Nhé, Nậm Pồ, Mường Chà đã vận động và tuyên truyền người dân chấp hành tốt các 
chủ trương của Đảng và Nhà nước, không nghe theo kẻ xấu, xây dựng đời sống văn 
hoá ở địa bàn dân cư; không di cư tự do, không xuất cảnh trái phép… Từ những buổi 
tuyên truyền, vận động, xuống ở cùng dân, cái tâm của người chiến sĩ, cán bộ Công 
an Điên Biên đã được dân bản ghi nhận bằng những việc làm cụ thể là đời sống dân 
bản ổn định, yên bình. Người dân đã chủ động giao nộp 496 súng kíp, 4 súng quân 
dụng, 70 nòng súng kíp, 20 súng bắn cồn, 7 lựu đạn, 20 quả đạn cối, 29 bộ cò sung 
kíp, 3,8kg diêm sinh, 7,9kg bi sắt; vận động phá nhổ 5,3ha cây thuốc phiện trồng trái 
phép; vận động 10 đối tượng có lệnh truy nã ra đầu thú, trong đó có 2 đối tượng đặc 
biệt nguy hiểm. Quản lý giáo dục, giúp đỡ được 3.952 người chấp hành xong án phạt 
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tù về cư trú tại địa phương sớm ổn định cuộc sống tái hoà nhập cộng đồng… Qua đó, 
95% số hộ dân trên địa bàn toàn tỉnh ký cam kết đảm bảo ANTT, riêng thành phố 
Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên đạt 100% số hộ, thôn, phố, bản, cơ quan, doanh 
nghiệp, nhà trường ký cam kết, đã góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn. 

Tới Điện Biên hôm nay, mỗi người mang một nét cảm nhận riêng, với những 
chấm phá của cuộc sống, nhưng có một điểm chung là những nụ cười hiếu khách, 
cuộc sống yên bình từ thành thị tới những bản làng xa xôi. Trên cung đường chúng 
tôi qua, cuộc sống của người dân đang ngày một đổi thay, như lời của chia sẻ của Đại 
uý Giàng A Của, Công an huyện Mường Nhé, đường vào bản còn nhiều gian khó, có 
xuống ở cùng dân mới chia sẻ được khó khăn với dân, để dân hiểu và chấp hành tốt 
pháp luật, một lòng đi theo Đảng và Nhà nước là niềm vui lớn của người chiến sĩ 
Công an nhân dân nơi rẻo cao này. 

007. THANH HÀ/ Hội NCT tỉnh Điện Biên: Tổ chức Hội ngày một hoàn thiện// 
Người cao tuổi.- Số 149.- Ngày 17/9/2015 - Tr.5 

Cùng với triển khai các chương trình công tác Hội, Hội NCT tỉnh Điện Biên 
đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho Đại hội Hội NCT cơ sở nhiệm kì 2016 - 
2021, nỗ lực kiện toàn để tổ chức Hội ngày một hoàn thiện hơn, góp phần đẩy mạnh 
phong trào ở tỉnh miền núi đang còn nhiều khó khăn này. Đó là một trong những 
nhiệm vụ trọng tâm của Hội NCT Điện Biên... 

Ông Lù Văn Vin, Trưởng BĐD Hội NCT tỉnh cho biết: Thời gian qua, một số 
cơ sở Hội đã Đại hội điểm để rút kinh nghiệm và tiến hành đồng loạt trong thời gian 
tới. Công tác chuẩn bị Đại hội cơ sở được triển khai rộng khắp đến cơ sở Hội và hội 
viên, công tác chuẩn bị về nhân sự được quan tâm, nhất là cán bộ chủ chốt. BĐD Hội 
NCT các huyện thị xã, thành phố ban hành kế hoạch hướng dẫn Đại hội cơ sở. Huyện 
ủy huyện Điện Biên và UBND huyện Mường Nhé ban hành văn bản chỉ đạo Đại hội 
Hội NCT cấp cơ sở. Công tác kiện toàn BĐD tỉnh và cấp huyện luôn được quan tâm. 
Được sự phối hợp giúp đỡ của Sở Nội vụ, đến nay có 5/10 huyện thị xã, thành phố 
(Điện Biên, Điện Biên Đông, Nậm Pồ, Tủa Chùa và thị xã Mường Lay) kiện toàn bổ 
sung BĐD, trong đó Trưởng, Phó Trưởng BĐD là NCT làm chuyên trách. BĐD Hội 
NCT tỉnh tổ chức Đoàn kiểm tra thực hiện quản lí Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò 
NCT trực tiếp tại 2 cơ sở Hội và BĐD Hội NCT thành phố Điện Biên Phủ. 

Đến quý III năm 2015, hầu hết các huyện thị xã, thành phố đã hoàn thành việc 
thống kê lập danh sách NCT trong độ tuổi theo quy định được chúc thọ, mừng thọ 
năm 2016 để trình cấp có thẩm quyền duyệt. Đã có gần 27.000 NCT được khám chữa 
bệnh ban đầu, trong đó 2.900 NCT được lập sổ theo dõi sức khỏe, có 35.000 lượt 
NCT được tư vấn về vấn đề chăm sóc sức khỏe. Chương trình "Mắt sáng cho NCT" 
tiếp tục được triển khai thực hiện, đến hết tháng 8/2015 có 50 NCT được khám và 
thay thủy tinh thể miễn phí. 

Các cấp Hội và hội viên NCT tiếp tục phát huy vai trò "Tuổi cao - Gương 
sáng", tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Khoảng 60% đảng viên là NCT được 
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tín nhiệm bầu vào Chi ủy và Trưởng thôn, bản, tổ dân phố. Tham gia thực hiện có 
hiệu quả các chương trình phối hợp như: Bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn 
mới, xây dựng đời sống văn hóa; phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"… 
trong đó NCT luôn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ, con cháu noi theo. 

Hiện toàn tỉnh có 160 CLB văn hóa, thể thao và dưỡng sinh, thu hút hơn 3.500 
hội viên tham gia. Trong đó số CLB và số người tham CLB dưỡng sinh tăng nhanh. 
CLB Dưỡng sinh Tâm Thể phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ thu hút gần 300 
môn sinh tập luyện thường xuyên, rất hiệu quả trong phòng chữa bệnh, nâng cao sức 
khỏe cho NCT. Nhiều CLB văn nghệ, thể thao NCT ở các huyện, thị xã, thành phố 
hoạt động tích cực. Đặc biệt, tại Giải bóng chuyền hơi NCT 11 tỉnh miền núi phía Bắc 
tại huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai, đoàn của NCT tỉnh Điện Biên đoạt Giải Nhất toàn đoàn. 

Thời gian tới, Hội NCT tỉnh Điện Biên phối hợp với Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội tham mưu cho UBND tỉnh về chủ trương xây dựng và triển khai CLB 
Liên thế hệ tự giúp nhau. 
008. GIA TƯỞNG/ Đề Chia C ngổn ngang sau lũ// http://danviet.vn .-                
Ngày 18/09/2015 

Sau hơn một tháng nước mới rút, các hộ dân ở bản Đề Chia C (xã Pú Nhung, 
huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) mới được trở về bên ngôi nhà của mình. Nhà đổ 
nát, lòng người ngổn ngang trăm nỗi lo. 

Kiệt quệ vì lũ 
Cơn lũ ập đến từ đầu tháng 8 mà giữa tháng 9, con đường mòn dẫn vào bản Đề 

Chia C vẫn lầy lội, trơn trượt. Cách đây mấy hôm, người dân nơi đây muốn về nhà 
vẫn phải dùng bè di chuyển. Đây là sự lạ ở miền sơn cước này. Bởi lẽ bao đời nay bà 
con người Mông chọn nơi đất cao, núi thẳm để sinh sống, vậy mà trận mưa đầu tháng 
8 năm nay đã biến nửa bản Đề Chia C thành biển nước. 

Đứng bần thần bên ngôi nhà của mình, chị Vừ Thị La bản Đề Chia C cảm thấy 
như có ai dùng dao cứa vào lòng mình. Ngôi nhà gỗ kiên cố từng là mái ấm hạnh 
phúc của gia đình chị, giờ đây bị đổ nát, hoang tàn. Đợt lũ vừa qua đã nhấn chìm bao 
hy vọng của đôi vợ chồng trẻ người Mông. “Mất hết cả rồi. Nhà cửa, lương thực, 
chuồng trại… không còn một thứ gì cả”- chị La than thở. 

Anh Thào Súa Sà - chồng chị La và mấy người hàng xóm đang cố gắng nhặt 
nhạnh những gì còn sót lại của ngôi nhà. Bao năm qua vợ chồng anh Sà bám bản, bám 
nương hy vọng có một cuộc sống tốt hơn. Buồn thay cơn lũ dữ đã cuốn đi mọi mong 
ước của gia đình anh Sà. Theo anh Sà, muốn dựng lại ngôi nhà như trước, gia đình anh 
cần khoảng trên trăm triệu đồng. Số tiền này vượt quá xa khả năng của anh chị. 

Đợt lũ vừa qua, nước đã dâng và nhấn chìm 9 hộ gia đình và gây thiệt hại nặng 
cho 21 gia đình khác ở bản Đề Chia C. Nhiều chỗ nước dâng cao đến 20m. Nước 
không rút ngay mà ứ đọng hơn 1 tháng. Giờ nước rút đến đâu là sự chết chóc hiện lên 
đến đó. Đường đi lối lại của bản bị bùn đất vùi lấp. Nhà cửa tan hoang. Đồ đạc 
nhuộm một màu bùn. Cá trong ao đi sạch… 
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Gia đình anh Vàng A Lềnh cũng đang tất bật dọn dẹp lại đống đổ nát. Ngôi nhà 
gỗ kiên cố cũng bị lũ kéo sập. Cách đây 6 tháng, anh bán trâu, bán lợn… cộng với số 
tiền tiết kiệm được sau bao năm tích góp, anh mới sửa sang lại được ngôi nhà gỗ 
khang trang. Hôm hoàn thành, anh mổ lợn mời cả bản đến ăn mừng. Giờ anh Lềnh 
đang đối mặt với bao nỗi âu lo. “Ngói vỡ hết, không dùng lại được. Kèo cột cũng gãy 
mất nhiều. Gia đình tôi đang cố dựng lại ngôi nhà này, hy vọng lũ sẽ không về nữa”- 
anh Lềnh buồn rầu nói. 

Tình người trong lũ 
Pú Nhung là xã vùng sâu, vùng xa của huyện Tuần Giáo, hầu hết các hộ dân 

nơi đây là bà con người Mông. Khó khăn chưa qua, cơn lũ lại kéo về đã đẩy nhiều hộ 
dân ở bản Đề Chia C rơi vào tình trạng khốn đốn. Suốt một tháng qua, anh Sùng A 
Páo- Bí thư đoàn xã Pú Nhung đi lại bản Đề Chia C như con thoi để giúp đỡ bà con 
khắc phục hậu quả. Khi bản Đề Chia C ngập chìm trong nước, anh Páo cùng các đoàn 
viên trong xã đã vượt núi, băng rừng cả buổi để đến hỗ trợ bà con dựng lều, dựng lán 
ở tạm. Bất kể đêm hôm, những thanh niên tình nguyện cùng bà con lần mò trong làn 
nước sâu vận chuyển đồ giúp bà con. 

Giữa lúc mưa gió không ngớt, lương thực của các hộ dân bị chìm trong làn 
nước lũ, bà con lối xóm nơi đây đã san sẻ cho nhau từng bát cơm, củ sắn. “Không 
một người nào phải chịu cảnh đói khát cả. Chúng tôi cắt cử nhau mang vác lương 
thực vào tận bản để giúp bà con bị ảnh hưởng”- anh Páo cho biết. Giờ đây nước đã 
rút, một lần nữa tinh thần tương thân, tương ái của bà con người Mông nơi đây được 
phát huy.  

Nan giải di dân 
Theo ông Sùng Dũng Phía- Chủ tịch UBND xã Pú Nhung, những năm trước 

đây cũng có nhiều trận mưa to xảy ra, nhưng nước rút ngay, chứ không ngập như 
lần này. Một số nhà khoa học đã lên đây nghiên cứu và họ cho rằng, những hang 
đá đã bị đất bùn lấp đầy. Nó không thoát nước mà còn đẩy nước chảy ngược. Đây là 
hiện tượng lạ ở đất này. Để đảm bảo an toàn cho người dân, giải pháp tốt nhất lúc 
này là phải chuyển những hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Được biết, xã Pú Nhung 
cũng đã kiến nghị lên huyện đề xuất chuyển các hộ dân đi nơi khác. “Đến giờ đã có 
tới 30 hộ dân trong vùng nguy hiểm xin chuyển đến nơi ở mới. Chúng tôi đang nỗ 
lực hoàn thành thủ tục để giải quyết nguyện vọng này của bà con. Tuy nhiên, việc 
chuyển đến đâu vẫn còn là bài toán nan giải. Bởi lẽ ở Pú Nhung tìm được nơi an 
toàn mà có đất sản xuất là rất khó khăn”- ông Phía cho biết. 

009. XUÂN TUẤN/ Hội LHPN xã Pú Xi (Điện Biên): Cùng chị em gượng dậy 
sau mưa lũ// Phụ nữ Việt Nam.- Số 106.- Ngày 04/09/2015 - Tr.2 

Hơn 1 tháng qua, bà con dân tộc Mông ở xã Pú Xi, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện 
Biên, nỗ lực khắc phục hậu quả do những cơn lũ tràn qua. Hội LHPN xã Pú Xi cũng 
luôn đồng hành giúp các hội viên sớm ổn định cuộc sống. 
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MUÔN NỖI ÂU LO 
Từ trung tâm xã Pú Xi vượt qua 20km đường rừng trơn trượt, chúng tôi mới 

lên được đến bản Hua Mức 2. Bản nhỏ này của bà con người Mông bị thiệt hại nặng 
nhất trong đợt mưa lũ. Suốt nửa tháng qua, vợ chồng chị Sùng Thị Di kỳ công dọn 
bùn, đất ra khỏi nhà. Ngôi nhà gỗ sau bao năm vợ chồng chị mới gây dựng được, nay 
bị đất đá phủ đầy. Mỗi khi lấy được những vật dụng quen thuộc trong lớp bùn đỏ ra, 
chị Di lại rơi nước mắt. “Cơn lũ đã cuốn hết tài sản của nhà mình rồi. Giờ chẳng còn 
gì nữa. Phải làm lại từ đầu thôi”, chị Di buồn rầu nói. 

So với các hộ trong bản, gia đình chị Di thuộc diện khá của bản Hua Mức 2. 
Ngoài việc làm nương, làm rẫy, vợ chồng chị còn đào ao cá cạnh nhà. Mỗi năm gia 
đình chị thu được cả chục triệu đồng từ chăn nuôi. Vậy mà giờ đây nhà đổ, ao cá bị 
lấp đất đầy, ruộng, vườn cũng không thể canh tác lại được. 

Bản Hua Mức 2 có trên 100 hộ dân đều là người dân tộc Mông. Trong đó có 10 
hộ bị ảnh hưởng nặng, bị vùi lấp nhà cửa. Nỗi lo mất đất sản xuất khiến ông Giàng A 
Sủng, Trưởng bản, thêm rầu lòng. Nương của bà con đều nằm bên triền núi. Trời mưa 
lớn, đất đá ở trên núi lấp đầy. Muốn khôi phục lại sản xuất như trước kia cũng phải 
mất cả năm trời. “Ở đây bà con chỉ trồng được 1 vụ lúa thôi. Chúng tôi lo lắm, vì giờ 
nhiều nhà đã sắp hết gạo ăn rồi”, ông Sủng cho biết. 

Cùng chung cảnh ngộ với người dân ở bản Hua Mức 2, các bản Hua Mức 1, Pú 
Xi 1, Pú Xi 2 cũng đang phải gồng mình để khắc phục hậu quả. Theo chị Giàng Thị 
Tằng, Chi hội trưởng phụ nữ bản Pú Xi 2, bản có 8 hộ gia đình bị đất đá vùi lấp nhà 
cửa. Hiện giờ các gia đình này còn gặp rất nhiều khó khăn. “Khó nhất là không có 
tiền để mua vật liệu dựng lại nhà cửa, vì bản còn nhiều hộ nghèo”, chị Tằng lo lắng. 

CHIA SẺ GIAN KHÓ VỚI HỘI VIÊN 
Hơn 1 tháng qua, chị Lò Thị Phượng, chủ tịch Hội LHPN xã Pú Xi, không có 

ngày nghỉ. Từ lúc dự báo có mưa lớn, ngay trong những ngày đầu tháng 8, chị 
Phượng đã cùng các hội viên thức trắng đêm giúp bà con di chuyển đồ đạc. Mỗi 
người mỗi việc và có sự chuẩn bị sắp xếp kỹ lưỡng nên thiệt hại về người đã không 
xảy ra. Bà con được chuyển đến chỗ ở an toàn. “Trong lúc khó khăn nhất, bà con đã 
biết đùm bọc và chia sẻ với nhau từng củ sắn, bát cơm. Nhà nào không có chỗ ở thì 
được các hội viên ở vùng an toàn đón về ở cùng. Họ chủ động lo lương thực, thực 
phẩm cho các gia đình, đảm bảo cơm no, áo ấm”, chị Phượng nhớ lại. 

Ở bản Hua Mức 2 suốt 1 tháng qua, các hội viên nơi đây luôn đoàn kết giúp dỡ 
nhau vượt gian khó. Chị Giàng Thị Lỳ, Chi hội trưởng phụ nữ bản Hua Mức 2, kể: 
“Nhà còn gạo chia cho nhà hết. Từ hôm lũ xảy ra đến giờ, chưa có hộ nào phải đứt 
bữa cả. Những ngày vừa qua, nhiều đoàn cứu trợ cũng đã vượt cả 20km đường rừng 
gùi gạo, gùi quần áo đến hỗ trợ bà con nên bà con cũng đỡ vất vả”. 

Giữa lúc cái ăn, cái mặc đe dọa nhiều gia đình, chị Phượng đã phối hợp với 
chính quyền địa phương kêu gọi sự giúp đỡ của các tấm lòng hảo tâm. Suốt 1 tháng 
qua, chị Phượng đi lại như con thoi. Cứ có một chuyến hàng cứu trợ gửi tới là chị lại 
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tức tốc lên đường. “Bao mệt mỏi tôi quên hết, miễn là có thêm được bát gạo, tấm áo 
giúp bà con là tôi xung phong đi. Bao tấm lòng hảo tâm đã đến với bà con Pú Xi, đó 
cũng là động lực giúp chúng tôi quên đi gian khó”, chị Phượng chia sẻ.  

Theo chị Phượng, từ đầu tháng 8 đến nay, Hội LHPN xã đã kêu gọi được 
khoảng 15 bao quần áo cũ, 2 bao quần áo mới, 2 thùng lương khô, 200 liều thuốc tẩy 
giun, 30 cuốn sách giáo khoa tiểu học, 1 thùng bánh kẹo, 1,5 triệu đồng tiền mặt... 
“Số tiền hỗ trợ, chúng tôi sẽ mua mì chính để phân phát cho các hộ bị ảnh hưởng. 
Quần áo thì chia cho các gia đình khó khó khăn hơn. Hơn bao giờ hết, bà con nơi đây 
vẫn đang rất cần sự giúp đỡ về lương thực và quần áo”, chị Phượng cho biết.  

010. THU THÙY/ Mái ấm tình thương Điện Biên Đông nâng bước những mảnh 
đời bất hạnh.- http://vov.vn.- Ngày 23/09/2015 

Nhờ sự hỗ trợ giúp đỡ của các nhà hảo tâm, những mảnh đời bất hạnh đã có 
được tổ ấm và được đến trường học chữ như bạn bè cùng trang lứa. 

Do đói nghèo và ma túy, cùng cơn lốc HIV/AIDS, những năm qua, hàng trăm 
đứa trẻ ở huyện vùng cao Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên đã rơi vào cảnh mồ côi, bơ 
vơ không nơi nương tựa. 

Được sự quan tâm của chính quyền địa phương, sự hỗ trợ giúp đỡ của các nhà 
hảo tâm, nhiều em trong số này đã có được tổ ấm và được đến trường học cái chữ 
như bao bạn bè cùng trang lứa khác. 

Tòng Văn Hiến, quê ở bản Na Son, xã Na Son, huyện Điện Biên Đông năm 
nay 18 tuổi. Đáng lẽ em phải là học sinh cuối cấp 3, nhưng do hoàn cảnh éo le, nên 
năm học này, em mới đang theo học lớp 8. Tuy thế, với em, đây là niềm hạnh phúc 
vô bờ, bởi không gia đình, em đã tưởng mình không bao giờ còn cơ hội để đến trường 
học chữ.  

Hiến chia sẻ: “Vì căn bệnh quái ác HIV, em đã mất cả cha lẫn mẹ khi chưa đầy 
10 tuổi. Một thời gian sau đó, em gái em cũng ra đi vì lây bệnh cha mẹ. Bơ vơ không 
nhà cửa, không nơi nương tựa, em đã bỏ học và nhiều năm qua sống trong cảnh lang 
thang đầu đường xó chợ, cuộc sống tối tăm không lối thoát. Có lần, em đã suýt bị 
chết đói giữa lòng cống cạn nếu không may mắn có một bạn học sinh phát hiện, cõng 
về nhà nhờ cha mẹ cứu sống. Năm 2013, em được các thầy cô giáo ngành giáo dục - 
đào tạo huyện tìm về bố trí chỗ ăn, ở và nhất là cho đến trường tiếp tục học chữ. Với 
em, đây thực sự như một giấc mơ có thật”.  

Em Tòng Văn Hiến nói: “Được các thầy cô nhận vào Trung tâm nuôi dưỡng và 
cho học tập, em cảm thấy rất may mắn và vui mừng. Học tập ở đây thiếu thốn thứ gì 
đều được các thầy cô lo cho hết. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt và vâng lời thầy cô, 
để sau này trở thành người có ích cho xã hội”. 

Tương tự là trường hợp của em Tòng Văn Hợp, 15 tuổi ở bản Pá Chuông, cùng 
xã Na Son, huyện Điện Biên Đông. Cha mẹ mất vì HIV, em và anh trai khi ấy đang 
học lớp 3 và lớp 5 đã phải bỏ học giữa chừng. 
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Nhắc lại ký ức của những tháng ngày sống bơ vơ không nơi nương tựa, trong 
em chỉ còn lại sự sợ hãi. Ngày được các thầy, cô “lượm” về 3 năm trước, cho ăn ở, 
học tập với các bạn cùng gia cảnh, em như được tái sinh lần hai. Về đây, em được các 
thầy cô dạy từ cách ăn, ở, cách sinh hoạt cho gọn gàng, ngăn nắp.  

Hợp chia sẻ: “Lúc đầu cuộc sống của em cũng chưa ngăn nắp. Ra đây được các 
thầy các cô dạy từ cách ăn, cách ở, ngủ và cách làm việc. Khi mới ra đây em cũng 
chưa quen sống cảnh đông người nên cũng rất e ngại. Lúc đầu chưa quen nên em 
ngại. Giờ em cảm thấy rất vui. Cuộc sống có nhiều ý nghĩa”. 

Hiến và Hợp là 2 trong số nhiều trường hợp có hoàn cảnh thương tâm may 
mắn được cưu mang trong mái ấm tình thương ở nơi đây. Ngôi nhà tình thương này 
được xây dựng với tổng mức đầu tư trên 3 tỷ đồng. Nguồn vốn có được từ sự huy 
động của nhóm từ thiện “Yêu vùng cao”, với các thành viên chính là nhà báo Nguyễn 
Thu Trang, hoa hậu Việt Nam Nguyễn Thu Thủy, ca sỹ Khánh Linh, kiến trúc sư Lê 
Quang … 

Mái ấm tình thương Điện Biên Đông được thiết kế 14 phòng khang trang, đảm 
bảo chỗ ăn, ở và học tập với quy mô cho hơn 30 cháu ở các lứa tuổi. Từ khi đi vào 
hoạt động năm 2012, mái ấm tình thương này thực sự đã mang lại tình thương, hơi 
thở ấm áp cho những đứa trẻ không may mắn ở huyện vùng cao còn nhiều gian khó 
này. Từ đây, các em có cơ hội được học tập, tiếp thu kiến thức, tránh xa các tệ nạn xã 
hội và trở thành người có ích cho quê hương.  

Thầy giáo Trần Văn Tỉnh, Phó Phòng Giáo dục huyện Điện Biên Đông cho 
biết: “Mái ấm tình thương của Điện Biên Đông là mô hình tương đối độc đáo. Nơi 
đây đã tổ chức nuôi dưỡng cho các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; các cháu 
được hưởng sự nuôi dưỡng hết sức chu đáo, ân cần của các bậc thầy, cô và những 
người nuôi dưỡng. Thời gian tới, về phía ngành giáo dục chúng tôi vẫn tiếp tục duy 
trì mái ấm tình thương này, để các cháu tiếp tục được sống trong môi trường thuận lợi 
để các cháu tiếp tục học tập, rèn luyện và phát triển sau này”. 

Trong cuộc sống tấp nập, bộn bề, sự sẻ chia, cưu mang những mảnh đời bất 
hạnh thông qua mái ấm tình thương như ở Điện Biên Đông thật đáng quý. Đây cũng 
là huyện duy nhất ở Điện Biên có một mái ấm như thế. Không chỉ được học tập và 
vui sống tốt hơn, từ mái ấm này, những ước mơ, hoài bão của các em sẽ có cơ hội 
được chắp cánh, nâng bước giúp các em trở thành những người có ích cho bản làng, 
quê hương./. 

011. TRẦN HUY/ Cảnh báo nguy cơ tai nạn từ những khúc cua “tử thần”// 
Công an nhân dân.- Số 3702.- Ngày 15/9/2015 - Tr.7 

Nối liền Thủ đô Hà Nội, các tỉnh dưới xuôi với địa bàn vùng cao Tây Bắc (Hòa 
Bình, Sơn La, Điện Biên…), thời gian qua, quốc lộ 6 (QL6) với chiều dài trên 
500km, lâu nay đã trở thành tuyến đường huyết mạch, tập trung đông các phương tiện 
tham gia giao thông, vận tải hàng hóa cũng như giao thương kinh tế. Nhằm đảm bảo 
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an toàn khi đi trên tuyến đường này, người điều khiển phương tiện cần luôn cẩn 
trọng, chấp hành nghiêm các quy định về trật tự an toàn giao thông (TTATGT). 

Nguy cơ tai nạn từ những cung đường “sợi chỉ” 
Khác với thời gian trước, những năm qua, tuyến QL6 – con đường huyết mạch 

nối liền Thủ đô Hà Nội cùng các tỉnh dưới xuôi với địa bàn vùng cao Tây Bắc không 
ngừng được chỉnh trang, nâng cấp. Việc lưu thông của các phương tiện theo đó được 
tạo điều kiện đáng kể. Song, do điều kiện địa hình hiểm trở, tiết trời khắc nghiệt, 
những nguy cơ tai nạn từ tuyến đường “sợi chỉ” quanh co này luôn hiện hữu.  

Có đi trên tuyến đường này mới thấy được hết sự hùng vĩ của cảnh quan cũng 
như sự hiểm trở địa hình nơi đây. Chỉ một chút bất cẩn, thiếu quan sát, va chạm, tai 
nạn giao thông (TNGT) rất dễ xảy ra. Trong một lần đi công tác tại tỉnh Sơn La, Điện 
Biên mới đây trên tuyến đường này, chúng tôi tận mắt chứng kiến hình ảnh chiếc xe 
container mang BKS 51C-537.3... bị lật tại khúc cua Phú Cường thuộc Km 114+700, 
QL6 - xã Phú Cường, huyện Tân Lạc (Hòa Bình).  

Khoảng 16h30 ngày 4/9, chiếc xe này do tài xế Nguyễn Ngọc Anh, 42 tuổi, ở 
huyện Định Quán (Đồng Nai) điều khiển khi đến khúc cua trên do thiếu quan sát, vào 
cua gấp đã mất lái, khiến chiếc xe bị lật ngang đường. Rất may, vụ tai nạn trên đã 
không gây thương vong về người.  

Theo Trung úy Bùi Tiến Lâm, Đội CSGT- Trật tự - Phản ứng nhanh, Công an 
huyện Tân Lạc (Hòa Bình) cho biết, ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT, 
Công an xã và Công an huyện đã có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông. Nếu 
không, ùn tắc giao thông cục bộ trên tuyến chắc chắn sẽ xảy ra. Tại hiện trường, 
chúng tôi nhận thấy, chiếc xe trên bị đổ kềnh giữa đường và chiếc xe cẩu cứu hộ phải 
rất vất vả mới đưa được chiếc xe cùng thùng hàng ra khỏi hiện trường. 

Không riêng gì khúc cua trên, có đi trên tuyến QL6 đoạn thuộc các tỉnh Hòa 
Bình – Sơn La – Điện Biên mới thấy được hết sự hiểm trở của địa hình nơi đây. Các 
khúc cua, đường đèo “tử thần” phải kể đến như: dốc Cun (Hòa Bình); đèo Mộc Châu 
(Sơn La), Pha Đin (Sơn La, Điện Biên), Tằng Quái (Điện Biên) v.v... Nói là khúc 
cua, đường đèo “tử thần” cũng bởi, khi lưu thông đến đây, tài xế chỉ một chút bất cẩn, 
thiếu quan sát, không chấp hành đúng quy định về Luật Giao thông, va quệt, TNGT 
đau lòng xảy ra là điều khó tránh khỏi.  

Đại tá Nguyễn Xuân Hà, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La cho biết, 
xác định tính chất trọng yếu của các tuyến đường giao thông huyết mạch đi qua địa 
bàn, trong đó có tuyến QL6, thời gian qua, đơn vị luôn tăng cường công tác tuyên 
truyền, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, do một bộ phận người điều 
khiển phương tiện tham gia giao thông thiếu ý thức, không chấp hành Luật Giao 
thông khiến số vụ TNGT trên các tuyến quốc lộ (trong đó có QL6) luôn tiềm ẩn nguy 
cơ phức tạp.  

Đánh giá của Phòng CSGT, Công an tỉnh Sơn La cho thấy, chỉ trong 6 tháng 
đầu năm 2015, số vụ TNGT xảy ra trên địa bàn tỉnh là 57 vụ, làm chết 56 người, bị 
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thương 45 người. Trong đó, liên quan đến tuyến quốc lộ là 43 vụ. Cũng theo đại diện 
Phòng CSGT, Công an tỉnh Sơn La, do đường đèo hiểm trở, vào thời điểm đêm tối – 
khả năng quan sát của tài xế bị hạn chế, hiểm họa tai nạn từ những cung đường “sợi 
chỉ” luôn cận kề. Con số 21 vụ TNGT xảy ra trong thời gian từ 18-24h trên địa bàn 
đã cảnh báo về điều này. 

Khuyến cáo từ cơ quan chức năng 
Cùng với nhu cầu sử dụng xe khách giường nằm về đêm của người dân gia 

tăng là những nguy cơ tai nạn cận kề đối với cánh tài xế điều khiển loại phương tiện 
vận tải này.  

Thượng tá Nguyễn Mạnh Cương, Phó trưởng Phòng CSGT, Công an tỉnh Điện 
Biên chia sẻ, ở Điện Biên, mấy năm trở lại đây, số đầu xe khách giường nằm vận tải 
hành khách về đêm đi các tỉnh, thành dưới xuôi như: Hà Nội, Thanh Hóa, Thái 
Bình…tăng nhanh về số lượng.Nếu như trước đây, số lượng doanh nghiệp cung cấp 
loại hình vận tải này chỉ đếm được trên đầu ngón tay thì nay (tính đến tháng 9/2015) 
đã có trên 100 xe khách giường nằm chạy về đêm.  

Đường đèo quanh co, hiểm trở, trong khi mật độ xe khách giường nằm hoạt 
động khá nhộn nhịp về đêm. Do vậy, việc tuyên truyền, ngăn chặn số vụ va chạm, 
TNGT đau lòng xảy ra liên quan đến xe khách giường nằm về đêm luôn là vấn đề mà 
lực lượng CSGT cùng các đơn vị chức năng lưu tâm. Chưa thể thống kê hết được 
những vụ va chạm, TNGT trên tuyến QL6 thời gian qua, song có một điều chắc chắn 
rằng, khi tai nạn xảy ra, hậu quả đi kèm với nó luôn khôn lường. Tai nạn không chỉ 
rình rập đối với tài xế không quen đường mà còn là lời cảnh tỉnh ngay cả đối với cánh 
tài xế có thâm niên trên tuyến đường này.  

Anh Trần Xuân Cường, 51 tuổi, ở TP Điện Biên Phủ (Điện Biên), lái xe khách 
giường nằm có thâm niên chạy tuyến Điện Biên – Mỹ Đình mang BKS 27B-000.7… 
khi tiếp xúc với PV Báo CAND tỏ ra lo ngại cũng như tự răn mình, phải chấp hành 
nghiêm Luật Giao thông đường bộ khi điều khiển phương tiện lưu thông trên tuyến 
QL6, nhất là khi đi qua các cung đường đèo, cua gấp khúc như: Tằng Quái, Pha Đin, 
Mộc Châu v.v...  

Theo tài xế Cường cho biết, tai nạn giao thông không chừa một ai và khi tai 
nạn xảy ra, hậu quả của nó thật đau lòng, dai dẳng cả về người và tài sản. Và nguyên 
nhân gây ra tai nạn không gì khác chính là do người điều khiển không cẩn trọng, vi 
phạm các quy định về TTATGT. 

Cũng chính bởi rủi ro, nguy cơ tai nạn cận kề, đi kèm với tuyến đường “sợi 
chỉ” – QL6, thế nên trên nhiều trang mạng xã hội – Internet thời gian qua luôn có 
những lời cảnh báo cho người điều khiển phương tiện tham giao thông trên tuyến 
đường này. Trên trang mạng www.oto...., cách đây không lâu, một tài xế cũng đã viết 
lời khuyên rằng: “Cung đường QL6 đi qua các địa bàn Tây Bắc rất hiểm trở, tài xế có 
dịp qua đây cần đặc biệt lưu ý, chấp hành nghiêm Luật Giao thông để tránh tai nạn 
đáng tiếc xảy ra…”. 
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Nhằm đảm bảo TTATGT, đẩy lùi số vụ TNGT đáng tiếc xảy ra, Đại tá Nguyễn 
Xuân Hà, Thượng tá Nguyễn Mạnh Cương khuyến cáo, người điều khiển phương tiện 
giao thông khi đi trên các tuyến đường đèo quanh co, khúc khuỷu cần nâng cao ý 
thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ, không vi phạm các lỗi là nguyên nhân 
trực tiếp gây ra va quệt TNGT như: lạng lách, lấn làn đường, vượt, chở - chạy quá tốc 
độ quy định… Đặc biệt, khi gặp điểm có sương mù cần giảm tốc độ, chú ý quan sát, 
chấp hành nghiêm biển hiệu, vạch chỉ dẫn làn đường đã quy định. 

012. HỒNG HẢI/ Nuôi bò “đuổi” cái nghèo// Người cao tuổi.- Số 146.- Ngày 
11/9/2015 - Tr.12 

Mỗi con bò là một món quà đầy ân tình từ chương trình “Bò giống giúp 
người nghèo biên giới” mà các nhà hảo tâm gửi đến những hộ nghèo thuộc các xã 
vùng sâu, vùng xa của tỉnh Điện Biên. Sau một thời gian chăm sóc, nhiều bò mẹ 
đã đẻ  bê con, mang đến niềm vui cho các hộ gia đình… 

Niềm vui nhân đôi 
Ngôi nhà gỗ của anh Thào A Chơ, người dân tộc Mông nằm trên núi cao thuộc 

bản Chóp Ly, xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông. Hôm chúng tôi đến thăm nhà, chị 
Sinh vợ anh Chơ vừa đi làm về. Bên cạnh ngôi nhà nhỏ của gia đình anh là cái 
chuồng bò được làm chắc chắn. Chưa bao giờ chị Sinh nghĩ gia đình mình được tặng 
một con bò giá trị lớn như vậy. 

Từ ngày có chú bò, không khí trong gia đình chị Sinh lúc nào cũng vui vẻ, 
nhộn nhịp. Mỗi khi chị đưa bò về chuồng, 3 đứa con thường chạy ra giúp mẹ. Đứa 
con trai lớn lên rừng lấy lá cây, thằng nhỏ mang nước ra đổ vào chậu cho bò uống. 
Chị Sinh nói vui: “Chúng chăm sóc bò như chăm em bé vậy”. Và, bao công sức của 
gia đình đã được đền đáp xứng đáng khi đón chú bê con đầu tiên chào đời. 

“Bê con khỏe lắm. Chúng là tài sản lớn nhất của gia đình tôi đấy. Tôi biết ơn 
Viettel (Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel) và các nhà hảo tâm, vì nếu không có 
họ thì nhà tôi biết đến bao giờ mới có được đến 2 con bò như thế này”, chị Sinh nói 
trong hạnh phúc. 

Ngoài gia đình chị Sinh, ở các bản Tìa Ghềnh A, Tìa Ghềnh C… trong xã Keo 
Lôm còn có 29 gia đình khác được nhận bò từ Chương trình. 

Gia đình anh Hờ A Nếnh ở bản Tìa Ghềnh C từ khi nhận được con bò hỗ trợ 
đều tập trung chăm sóc. Anh Nếnh cười bảo: “Thế nào tầm này sang năm con bò nhà 
tôi cũng sinh sản giống như của nhà anh Chơ cho mà xem”. 

Ông Vàng Quốc Minh, Chủ tịch UBND xã Keo Lôm vui vẻ cho biết: “Đời 
sống của bà con nơi đây gặp rất nhiều khó khăn, mỗi sự giúp đỡ của cộng đồng đều 
rất đáng trân trọng. Tôi tin là từ những con bò giống ban đầu, sau vài năm nữa ở các 
bản của xã sẽ có một đàn bò đông đúc”. 

 Điện Biên được hỗ trợ gần 2.000 con bò giống 
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Điện Biên là tỉnh nghèo, đông đồng bào dân tộc sinh sống, có dân tộc ít người 
như Si La….Địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn, bà con thiếu vốn, thiếu đất để 
sản xuất… là nguyên nhân chính dẫn đến tỉ lệ hộ nghèo còn cao. 

Giúp đỡ bà con trong tỉnh xóa đói, giảm nghèo là mục tiêu chung của nhiều tổ 
chức, cá nhân, trong đó nổi bật là Chương trình “Bò giống giúp người nghèo biên 
giới” do Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên 
thực hiện. 

Ông Đường Minh Hóa – Trưởng ban Kế hoạch, Chi nhánh Viettel Điện Biên 
cho biết, sau một thời gian triển khai chương trình bước đầu đã mang lại những hiệu 
ứng tích cực. Số bò giống được hỗ trợ đúng người, đúng đối tượng, mở ra cơ hội 
thoát nghèo cho bà con. Dự kiến đến hết năm 2015, Chi nhánh Viễn thông Viettel 
Điện Biên sẽ hoàn thành kế hoạch tặng khoảng 1.900 con bò giống cho các hộ nghèo 
trên địa bàn tỉnh. 

Để giúp người dân có kiến thức trong việc chăm sóc bò giống. Tập đoàn Viễn 
thông Quân đội Viettel đã phối hợp với Cục khuyến nông xây dựng cuốn cẩm nang 
hướng dẫn chăm sóc bò để tặng từng hộ dân; đồng thời hỗ trợ mỗi hộ dân có bò đẻ, 
bò chửa 500 nghìn đồng tiền phối giống. Trong tổng số bò đã có 2 con bò sinh sản 
thành công và 50 con bò giống đang chửa. 

Ông Phạm Xuân Kôi – Phó chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên bày tỏ: “Niềm vui 
của bà con cũng là niềm hạnh phúc của chúng tôi. Cái đói, cái nghèo được đẩy lùi thì 
cái lạc hậu cũng dần được xóa bỏ. Tôi tin rằng, các hộ dân được nhận bò sẽ coi đây là 
cơ hội tốt để đưa gia đình vượt qua gian khó”. 

013. DUY HIỂN/ Ký ức làm tham mưu trong Chiến dịch Điện Biên Phủ// Quân 
đội nhân dân.- Số 19554.- Ngày 13/9/2015 - Tr.3 

Dự buổi gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Bộ Tổng tham mưu (BTTM) 
khu vực phía Nam, tại TP Hồ Chí Minh, chúng tôi được nghe nhiều kỷ niệm sâu sắc 
của các cựu chiến binh. 

Mặc dù đã 91 tuổi nhưng Thiếu tướng Mai Xuân Tần, nguyên Phó cục trưởng 
Cục Tác chiến vẫn nhớ như in kỷ niệm làm công tác tham mưu trong Chiến dịch Điện 
Biên Phủ. Giọng hào sảng, ông kể lại: "Tôi nhập ngũ tháng 9-1945, do lập được 
nhiều thành tích và có kinh nghiệm chiến đấu, từ năm 1947 tôi được cấp trên điều 
động về làm trợ lý của Cục Tác chiến. Trước diễn biến trên chiến trường, thực hiện 
chỉ đạo của BTTM, để chuẩn bị Chiến dịch Điện Biên Phủ, trung tuần tháng 11-1953, 
tôi được giao phụ trách một đoàn cán bộ gồm 30 người, đi trước để chuẩn bị Sở chỉ 
huy Tiền phương. Cầm trong tay tấm bản đồ 1/1.000.000, chúng tôi vừa dò đường 
trên bản đồ vừa hỏi nhân dân, cuối cùng chúng tôi cũng đến được Điện Biên Phủ. 
Bấy giờ quyết tâm chiến đấu Chiến dịch Điện Biên Phủ chưa được soạn thảo, nên 
việc chọn vị trí Sở chỉ huy Tiền phương là một khó khăn. Qua nhận định đánh giá 
tình hình địch, địa hình, chúng tôi đã quyết định chọn vị trí hang Thẩm Púa tại Km 15 
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đường đi Điện Biên, thuộc địa bàn xã Chiềng Đông, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện 
Biên, làm vị trí đặt Sở chỉ huy Tiền phương. Sở chỉ huy Tiền phương dự kiến có các 
công trình, gồm: Nhà ở của chỉ huy, trợ lý, bộ phận thông tin, phòng họp... Để xây 
dựng các công trình trên, chúng tôi lợi dụng hang đá, đào thêm công sự, một con hào 
chạy quanh hang đá, rồi dựng thêm một số ngôi nhà. Tại đây, ngày 14-1-1954, Đại 
tướng Võ Nguyên Giáp đã tổ chức Hội nghị phổ biến kế hoạch Chiến dịch Điện Biên 
Phủ. Sau này Sở chỉ huy chuyển sang Mường Phăng. 

Khi chuẩn bị chiến dịch, tôi lại được phân công cùng một số đơn vị pháo 
binh tổ chức xây dựng các trận địa pháo. Sau nhiều ngày tự nghiên cứu, tôi đã 
cùng cán bộ pháo binh dựa vào bản đồ, địa bàn, dự kiến những vị trí có thể tổ chức 
trận địa pháo, sau đó phát cây, soi đường, trinh sát thực địa. Việc kéo pháo vào 
trận địa rất khó khăn, chúng tôi tham mưu cho BTTM, chỉ đạo mở đường, kéo 
pháo chủ yếu dùng sức của bộ đội, tuyệt đối giữ bí mật, bất ngờ... Sau này pháo ta 
vào trận địa đúng như dự kiến. Chúng tôi thật vui vì đã góp phần nhỏ vào chiến 
thắng Điện Biên Phủ...". 

014. HOÀNG NGHIỆP/ Tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Bài 1: Nước 
vẫn chảy dưới rừng tre xanh// Quân khu II.- Số 865.- Ngày 17/9/2015 - Tr.6 

Đã lâu lắm rồi, hôm nay tôi mới có dịp trở lại thành phố Điện Biên Phủ của 
tỉnh Điện Biên. Vẫn tiết trời dìu dịu, vẫn dòng người tấp lập, vẫn những chiếc máy 
bay cất cánh rồi lao vút vào không trung sâu thẳm. Nhưng có một thứ khác, rất khác, 
sự khác biệt ấy mới diễn ra và cũng là mong ước của thế hệ cháu con những người 
“chín năm làm một Điện Biên”. Đó là việc đặt tên Đại lộ Võ Nguyên Giáp. Có người 
gọi là Đường Võ Nguyên Giáp. Mà đường hay Đại lộ thì có khác gì nhau đâu. Phải là 
một sự kính trọng vô cùng người ta mới ghi danh bằng cách đó. 

Đường dài gần 7000 mét từ cầu Huổi Phạ đến cuối cầu bê tông nằm giữa thành 
phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên. Đường đi qua nhiều điểm di tích thuộc quần 
thể di tích chiến trường Điện Biên Phủ như trung tâm đề kháng Him Lam, Tượng Đại 
chiến thắng Điện Biên Phủ, điểm di tích Đồi A1… tôi đi rồi quay lại không biết bao 
nhiêu lần trên con đường ấy. Bất chợt tôi nhớ đến giời phút linh thiêng, sao xuyến. 
Đó là đúng ngày Đại tướng về với đất mẹ thân yêu, tôi đang có cuộc hành trình lên 
Điện Biên. Trong nỗi mất mát to lớn đó, tôi đã đọc được từng suy nghĩ của mỗi người 
qua chính ánh mắt của họ, Thế mà nhanh thật đã hai năm trôi qua rồi đấy. 

Có những cuộc hành trình người ta đi để kiếm tiền. Có những cuộc hành trình 
người ta đi để vui chơi. Có những cuộc hành  trình người ta đi để được nhỏ những giọt 
nước mắt mà tiễn biệt một con người, Lần đấy tôi đã đi theo cuộc hành trình thứ 3 lên 
Mường Phăng – Điện Biên. Thời điểm đó, trời tháng 10 không mưa nhưng u ám. 

Tôi nhớ, đường vào Mường Phăng ngày Đại tướng mất người như nêm cối. 
Dù rằng chỉ là một đứa trẻ nếu đã một lần cắp sách đến trường thì khi chúng 

nghe mọi người nói tới hai từ “Điện Biên” chắc hẳn trong kí ức chúng cũng sẽ nghĩ 
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về một thời, một mảnh đất mà cách đây hơn 60 năm cha ông ta đã làm nên chiến 
thắng lừng danh. Với tôi, với những người sinh ra sau đó không lâu thì sẽ hiểu rõ hơn 
về mảnh đất, con người lịch sử ấy. Giờ đây Điện Biên đã đổi khác rất nhiều. Nơi mà 
ngày xưa bom đạn cày xới thì nay là nhà cao tầng, là cánh đồng mênh mông lúa mới, 
là những con đường khang trang, sáng bóng. Nơi mà ngày xưa máu của cha ông đổ 
xuống thì nay là cả một thế hệ con cháu đang ngày đêm phấn đấu, rèn luyện tiếp bước 
cha anh. 

Chỉ vậy thôi, điều này ai cũng nói, cũng viết thật nhiều rồi. Hôm ấy tôi lên 
Điện Biên Phủ không phải vì điều đó. Đặt chân đến đất Điện Biên nhưng tôi cũng 
không vào Điện Biên. Tâm điểm của Điện Biên những ngày đầu tháng 10 cách đây 2 
năm như được cô đọng, gói gọn, rồn nén, Trăm thương đổ về Mường Phăng. Tại sao 
thế? Không lạ, bởi Mường Phăng chính là nơi mà trước kia tướng Giáp đã đặt sở chỉ 
huy chiên dịch. Từ đây ông chỉ huy một đội quân đánh tan quân xâm lược hùng 
mạnh, nhà nghề với pháo đài “bất khả xâm phạm” và làm nên một sự kiện “lừng lẫy 
năm châu, chấn động địa cầu”. Ngày ấy máu nhuộm đỏ con sông Nậm Rốn cho hòa 
bình còn hôm nay nước mắt lại chảy trên cánh rừng Mường Phăng để thương, để tiễn 
biệt cho một anh hùng đã đem lại độc lập, ấm lo cho đồng bào các dân tộc vùng cao 
nói riêng về với đất mẹ thân yêu. 

Đường vào Mường Phăng đúng ngày Đại tướng mất vừa như ngắn, lại vừa như 
dài. Những thảm cỏ, những cây dại ven đường bỗng nhiên ngục ngọn cho những 
bước chân hụt hẫng, lâng lâng. Có thể gần sáu chục năm trước những cái cây ngọn cỏ 
này chưa sinh, nhưng gốc rễ thì đã có. Và con người cũng thế. Lớp chứng tôi không 
được chứng kiến những ngày vị Đại tướng chỉ huy chiến dịch ở Mường Phăng nhưng 
ông, cha chúng tôi, những nhân chứng lịch sử thì vẫn còn đó. 

Phải nói rằng quá may mắn cho đoàn vì chúng tôi đã được gặp cụ Lù Thị Đôi,  
100 tuổi,  một trong những nhân chứng sống duy nhất còn lại của xã Mường Phăng. 
Giờ đây chân đã chậm, mắt đã mờ nhưng cụ thích được nói nhiều về cánh rừng 
Mường Phăng, về những tháng ngày được gặp tướng Giáp, những kỷ niệm bên dòng 
suối Pá Hốc Khiều chảy quanh rừng tre xanh. Cụ ở đây đã lâu, nhưng do sức khỏe 
yếu lên thi thoảng mới lên khu vực hầm của Đại tướng. Vậy mà khi nghe tin Võ 
Nguyên Giáp mất, cụ phải bảo cô cháu gái cõng mình lên đó bằng được. Cụ bồi hồi, 
nói bằng tiếng Thái, đại ý: 

Mình cũng già quá rồi, mình chỉ kém Đại tướng có 3 tuổi thôi mà. Mình còn 
nhớ lắm đấy, năm ấy mình được Bác Giáp giao nhiệm vụ dẫn một đơn vị công binh 
đi khảo sát địa hình để xây dựng Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ tại Mường 
Phăng này. 

Đại tướng còn bảo: “Đây là nhiệm vụ rất quan trọng, cô là Trưởng ban dân vận 
của địa phương, phải tích cực tuyên truyền bà con ủng hộ cho chiến dịch, nhưng phải 
tuyệt đối giữ bí mật việc quân ta xây dựng căn cứ chỉ huy để đảm bảo cho chiến dịch 
toàn thắng”. 
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Tất cả vì cách mạng, tất cả vì tiền tuyền, bằng tài trí của mình thế mà bà đã vận 
động nhân dân đóng góp được 9 tấn lúa gạo và 5 con trâu. Sau khi chiến dịch đại 
thắng, Đại tướng cho mổ 3 con trâu để khao quân. 

Những câu chuyện bà kể về ngày nào sao mà nó mới đến thế. Tôi nghe bà kể 
như xem lại một thước phim lịch sử. Mà cũng phải thôi, thế hệ, tuổi tác còn được như 
ngày hôm nay đối với cụ quả là hiếm hoi. Chúng tôi đã hiểu rằng, vậy là giời đây chỉ 
còn mình cụ là nhân chứng sống cao tuổi nhất, từ hôm nghe tin Đại tướng mất, cụ đã 
khóc thật nhiều. Những giọt nước mắt không chảy trên đôi má hao gầy, teo tóp kia 
nhưng không ai đo được lòng bà cùng những cung bậc cảm xúc đang trào dâng. Tôi 
đứng trầm ngâm mà nghe rừng tre xanh đang the thọt thả rơi những giọt nước… 

015. LƯU HỌC/ Trung tâm Văn hóa tỉnh Điện Biên: Duy trì và phát triển loại 
hình Câu lạc bộ sở thích// Xây dựng đời sống văn hóa - Số 158.- Tháng 8/2015 - 
Tr.66 

Gần 30 năm hình thành và phát triển,Trung tâm Văn hóa tỉnh Điện Biên đã 
từng bước xây dựng duy trì và phát triển được nhiều câu lạc bộ sở thích phù hợp với 
từng lứa tuổi khác nhau, bước đầu thu hút được nhiều thành phần là thanh thiếu niên, 
học sinh, người cao tuổi, và những người có niềm đam mê về bộ môn nghệ thuật 
tham gia. Đến nay, Trung tâm đã thành lập duy trì và phát triển được 09 câu lạc bộ 
với nhiều bộ môn nghệ thuật khác nhau như: Bảo tồn âm nhạc, dân ca, dân vũ truyền 
thống; Âm nhạc cổ điển; Hát chèo; Hiphop, khiêu vũ, CLB thơ...  

Tham gia các CLB, hội viên không những được truyền đạt những kiến thức về 
các bộ môn mà mình yêu thích mà còn khơi dạy niềm đam mê sang tạo nghệ thuật, sở 
thích hưởng thụ văn hóa và tự tin, rèn luyện kỹ năng, bản lĩnh khi bước lên sân khấu. 
Qua những nội dung chủ đề sinh hoạt khác nhau của các CLB, các hội viên tham gia 
còn có cơ hội giúp nhau học tập, trao đổi kinh nghiệm trong cuộc sống, tích cực sáng 
tạo, hoàn thiện năng khiếu cho từng hội viên, tạo môi trường văn hóa lành mạnh để từ 
đó thấm sâu vào mỗi các nhân, mỗi gia đình, tập thể và cộng đồng, tác động tích cực 
đến đời sống xã hội. Cùng với việc quản lý về công tác tổ chức và nội dung hoạt 
động của các câu lạc bộ, Trung tâm Văn hóa tỉnh tạo điều kiện thuận lợi để các hội 
viên được giao lưu, đặc biệt là tham gia vào các hội thi, hội diễn, ngày hội, chương 
trình giao lưu văn hóa văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn trong năm… Qua đó đã 
có nhiều cá nhân trong CLB đạt thành tích nổi bật nhận được nhiều giải thưởng của 
Ban tổ chức… 

Có thể nói, hoạt động Câu lạc bộ đóng vai trò quan trọng trong công tác Câu 
lạc bộ tại địa bàn tỉnh được đan xen, lồng ghép vào những sở thích, tổ chức cho nhiều 
đối tượng, tăng cường vào các ngày nghỉ, ngày lễ để thu hút đông đảo hội viên tham 
gia vào hoạt động Câu lạc bộ trong Trung tâm Văn hóa tỉnh. Câu lạc bộ không những 
đem lại quyền hưởng thụ văn hoá văn nghệ, quyền nghỉ ngơi, vui chơi giải trí tích cực 
cho quần chúng mà còn giáo dục, động viên, tổ chức cho quần chúng tham gia tự giác 
vào quá trình quản lý, sáng tạo và xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; giúp quần chúng 
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nâng cao kiến thức về mọi mặt trong chuyên môn, trong học tập, lao động công tác và 
trong giao tiếp hàng ngày. 

Những hoạt động này đang ngày càng phát triển mạnh mẽ và đã thu được 
những kết quả to lớn trong việc đáp ứng, nâng cao nhu cầu hưởng thụ tinh thần của 
nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên. 

Trong xu thế mới đất nước đang hội nhập và phát triển ngày một mạnh mẽ thì 
có rất nhiều cơ hội, song cán bộ đơn vị đã nhạy bén nắm bắt kịp thời. Khi đời sống 
con người ngày càng được nâng cao, họ không chỉ ăn ngủ mà còn phát sinh ra nhiều 
nhu cầu, đáp ứng nhu cầu đó là sự thành công lớn, phải thường xuyên tạo ra sân chơi 
để thu hút người dân trên địa bàn tỉnh tham gia vào những hoạt động của các Câu lạc 
bộ. Việc này vừa có thêm kinh nghiệm, vừa tìm hiểu, nắm bắt được nhu cầu của 
người dân. Cần nói thêm là ngoài các hoạt động về chuyên môn từng loại hình CLB, 
việc xây dựng chương trình hoạt động giao lưu kết hợp làm từ thiện với mục tiêu 
hướng tới các em học sinh vùng sâu vùng xa có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh 
cũng được lưu tâm; các CLB đã phát động quyên góp, ủng hộ xây dựng Quỹ từ thiện, 
động viên nguồn tài chính từ các Hội viên và các tổ chức, doanh nghiệp, đến nay tổng 
số tiền gây quỹ được hàng trăm triệu đồng. Các CLB  tổ chức các hoạt động xã hội, 
từ thiện, nhân đạo như: tình nguyện “Vì cuộc sống cộng đồng”, hiến máu tình 
nguyện, từ thiện giúp đỡ các trẻ em, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại các vùng 
sâu, vùng xa trong tỉnh...     

Từ những kết quả trên, đã khẳng định được vai trò của Trung tâm Văn hóa tỉnh 
Điện Biên trong việc tổ chức định hướng và xây dựng phong trào văn hóa văn nghệ 
quần chúng. Trong quá trình xây dựng các câu lạc bộ đơn vị đã thưc hiện tốt công tác 
tổ chức, tạo nòng cốt cho các hạt nhân tích cực để từ đó tập hợp những người cùng sở 
thích đã phát huy tiềm năng, trí tuệ, sự sáng tạo, công sức của nhân dân trong việc 
huy động các nguồn lực xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Tuy nhiên việc duy trì và phát triển hoạt động thường xuyên của các CLB còn 
gặp nhiều khó khăn do hội viên các CLB gồm nhiều lứa tuổi: là học sinh, cán bộ công 
nhân viên chức, người cao tuổi nên việc tham gia sinh hoạt còn phụ thuộc vào thời 
gian học tập, làm việc, đặc biệt là thiếu địa điểm hoạt động và sinh hoạt. Bên cạnh đó 
do nguồn kinh phí để tổ chức hoạt động còn hạn chế đã phần nào ảnh hưởng đến chất 
lượng và hiệu quả của các CLB. 

016. LINH HUỆ/ Giết người đẩy xuống vực, cướp 100 triệu đồng// Pháp Luật.- 
Số 267.- Ngày 24/9/2015 - Tr.9 

Bị cáo Giàng A Pao (SN 1982, trú tại xã Nà Khoa, Nậm Pồ, Điện Biên) vừa bị 
TAND tỉnh Lai Châu tuyên phạt 21 năm tù về tội “giết người” và “cướp tài sản” 

Theo hồ sơ truy tố, khoảng 7h ngày 17/12/2014,  Giàng A Pao đi xe máy đến 
nhà chú ruột ở TP Lào Cai chơi. Tại đây, Pao gặp lại người bạn cũ là Chá A Sinh, 
biết hôm sau Pao sẽ đi xe máy về Lai Châu nên Sinh xin đi nhờ và được Pao đồng ý. 
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Sáng ngày 18/12/2014, Sinh chở Pao về Lai Châu, trên đường đi, Sinh liên tục 
gạ mượn xe máy của Pao để đi lên huyện Than Uyên (Lai Châu) nhưng Pao không 
đồng ý nên giữa 2 người đã xảy ra cãi vã. 

Khi đi đến Km 75+950 Quốc lộ 4D thuộc địa phận xã Sơn Bình (Tam Đường – 
Lai Châu) 2 người dừng xe leo lên tảng đá ven đường ngồi, cạnh bên là vực sâu cách 
mặt đất 95m. Tại đây Sinh giữ chìa khóa xe và  tiếp tục đề nghị được mượn xe của 
Pao, Pao vẫn một mực từ chối. Bực tức, Sinh liền dùng tay tát liên tiếp 3 phát vào 
mặt Pao, Pao sợ hãi bỏ chạy, núp xuống tảng đá cạnh vực sâu. 

Sinh chạy ra phía xe máy mở túi xách của mình lấy chiếc búa đinh rồi quay lại 
đuổi Pao để đánh. Trong lúc giằng co, Pao cướp được chiếc búa đinh, nện 2 nhát búa 
trúng  đầu Sinh khiến nạn nhân tử vong luôn. Sau đó Pao kéo xác Sinh đẩy xuống 
vực rồi lục túi xách của Sinh cướp đi 100 triệu đồng.   

Do chìa khóa Sinh giữ nên Pao đành dắt bộ xe đến nhà chị Cứ Thị Dua trú tại 
bản Chu Va 8, xã Sơn Bình (Tam Đường, Lai Châu)  gửi rồi ra thị trấn Tam Đường 
thuê nhà nghỉ để ngủ. 

Sáng ngày 20/12/2014, Pao bắt xe về nhà chú ruột là Giàng A Nhà ở TP Lào 
Cai, nhờ chú cầm hộ số tiền 100 triệu đồng. Ngày 22/12/2014, khi đánh được chìa 
khóa, Pao quay lại nhà chị Dua để lấy xe. Ngày 26/12/2014, Pao đi xe về xã Nà 
Khoa, huyện Nậm Pồ (Điện Biên) thì bị Công an tỉnh Lai Châu bắt, tịch thu số tiền 
100 triệu đồng và chiếc xe máy. 

017. NGÂN HÀ/ Bắt đối tượng vận chuyển 2 bánh heroin// Pháp luật Việt Nam.- 
Số 252.- Ngày 09/9/2015 - Tr.10 

 Khoảng 11h ngày 5/9, tại khu vực bản Nà Lấu (xã Búng Lao, huyện Mường 
Ảng, tỉnh Điện Biên), lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng Hạng Tòng Của (53 
tuổi, trú xã Pú Nhi, huyện Điện Biên Đông), tang vật thu giữ được gồm 2 bánh heroin 
có tổng trọng lượng 355g. Của khai nhận đã mua số ma túy trên của một đối tượng 
người Lào với giá 70 triệu đồng, đang trên đường mang đi tiêu thụ thì bị bắt quả tang. 

018. NGÂN HÀ/ Hai gã “râu xanh” lãnh 34 năm tù// Pháp luật Việt Nam.- Số 
265.- Ngày 22/9/2015 - Tr.9 

Tóa án nhân dân tỉnh Điện Biên tuyên phạt bị cáo Vàng A Sò (SN 1976, trú tại 
xã Si Pa, huyện Nậm Pồ) 20 năm tù; Giàng A Của (SN 1986, trú tại xã Quảng Lâm, 
huyện Mường Nhé) 14 năm tù cùng về tội “Hiếp dâm trẻ em”. Khoảng 20h ngày 
5/9/2013, Sò đã dùng vũ lực khống chế cháu Sùng Thị G (SN 2000, trú cùng xã) để 
làm nhục nạn nhân. Sau khi thỏa mãn dục vọng, đến 3h sáng ngày 6/9/2013, Sò gọi 
điện cho Của đến để cùng Sò tiếp tục thực hiện hành vi giao cấu với bé G. Sau một 
thời gian điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ được hai đối tượng. 
019. TRỌNG THỦY/ Tăng tỷ lệ học sinh chuyên cần ở miền núi// Tin tức.- Số 
216.- Ngày 10/9/2015 - Tr. 33 
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Với sự nỗ lực của các thầy, cô giáo và sự quan tâm của các cấp, ngành, sau 3 
ngày học chính thức của năm học 2015 - 2016, tỷ lệ học sinh đến trường ở tỉnh Lào 
Cai đã đạt chỉ tiêu đề ra.  

Thầy giáo Lê Văn Nam, Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Sàng Ma Sáo, 
huyện Bát Xát, Lào Cai cho biết: Năm học này, trường có 722 học sinh, đều là dân 
tộc Mông, trong đó có hơn 200 em là con hộ nghèo. Ngay từ những ngày hè, cán bộ 
xã và nhà trường đã tới nhà vận động, tuyên truyền cho học sinh, nên đến thứ tư 
(ngày 9/9), tỷ lệ học sinh đến lớp đã đạt 96%. Những ngày qua, nhà trường đã tiếp 
tục phân công các giáo viên chủ nhiệm, sau khi kết thúc giờ học (16 giờ 30) đến nhà 
thăm nom, nắm tình hình, hoàn cảnh của từng em chưa đến lớp để vận động. Nếu em 
nào gặp khó khăn thì kịp thời có biện pháp tháo gỡ. Cũng chính nhờ những biện pháp 
trên, nên nhiều năm liền tỷ lệ chuyên cần của trường luôn đạt 95% trở lên. 

“Giao thông xã Sàng Ma Sáo chỉ thuận tiện cho 4 thôn, 7 thôn còn lại chỉ sử 
dụng được phương tiện xe máy vào mùa khô, mùa mưa thì “cuốc bộ” cũng khó. Để 
các em đến trường đầy đủ là cả sự vào cuộc của cả hệ thống chính quyền và đoàn thể 
xã và sự nỗ lực lớn lao của nhà trường”, thầy Lê Văn Nam chia sẻ. 

Thầy giáo Nguyễn Minh Thu, Hiệu phó Trường THCS Tả Lèng, xã Tả Lèng, 
Tam Đường, Lai Châu cho biết: “Năm học này, trường có 281 học sinh. Ở độ tuổi 
này, học sinh miền núi đã trở thành lao động chính của gia đình, đi làm ở các nương 
lán xa, có em đã lấy vợ, lấy chồng. Để duy trì đủ sĩ số học sinh đến lớp đầy đủ đầu 
năm học, từ giữa tháng 7, nhà trường đã cử cán bộ, giáo viên cùng với cán bộ xã đến 
tận hộ gia đình có con em đi học để tuyên truyền, vận động. Đồng thời, ở thôn bản 
cũng có hương ước, quy định việc cho con em đi học, ai vi phạm sẽ có chế tài xử 
phạt, nên mấy năm gần đây tỉ lệ các em không đến trường giảm hẳn”. 

“Đến nay, cấp tiểu học đã đạt 100% học sinh ra lớp, còn khối THCS đạt 95% 
học sinh chuyên cần. Để có được kết quả trên là do các trường đã bố trí đầy đủ nơi ăn 
ở cho học sinh bán trú. Các trường tổ chức nhiều hoạt động ngoài trời để thu hút học 
sinh, đồng thời các giáo viên quan tâm đến những học sinh yếu kém để các em hòa 
nhập với các học sinh khác. Việc quan trọng nữa là thực hiện đầy đủ các chế độ cho 
học sinh, cụ thể là đã cấp đầy đủ gạo hỗ trợ cho các em ngay từ ngày đầu năm học”, 
Phó phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai đánh giá. 

Theo Thầy giáo Lê Xuân Học, Hiệu trưởng trường THCS Long Hẹ, Thuận 
Châu, Sơn La, nhà trường tổ chức nấu ăn cho học sinh bán trú, nên đến nay, trường 
chỉ còn thiếu vài em ở bản xa trường chưa đến được do mưa làm sạt lở đường. Các 
em được ăn đầy đủ 3 bữa/ngày, đảm bảo dinh dưỡng. Còn theo thầy Phạm Văn 
Khiêm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học bán trú Chung Chải, huyện Mường Nhé, tỉnh 
Điện Biên, đến sáng ngày 9/9, trường chỉ còn 14/854 em chưa đến lớp, do những 
ngày qua ở huyện có mưa to, nhiều tuyến đường bị sạt lở. “Chúng tôi đã cử giáo viên 
phối hợp với gia đình để bằng mọi cách đưa các em đến trường trong thời gian sớm 
nhất”, thầy Khiêm chia sẻ. 
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020. TRẦN HUY/ Nâng bước học sinh nghèo Điện Biên đến trường// Công an 
nhân dân.- Số 3692.- Ngày 5/9/2015 - Tr.7 

Tờ mờ sáng 4/9,khi cơn mưa rừng vừa ngớt cũng là lúc cô giáo Nguyễn Thị 
Thúy tới nhà em Quàng Văn Đẳng, học sinh lớp 5A2, Trường Phổ thông dân tộc bán 
trú tiểu học số 1 Na Tông ( Huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên). Khác với mọi ngày, 
hôm nay Đẳng và người thân trong gia đình cảm thấy rất vui vì trước thềm năm học 
mới, Đẳng lại được nhận quà, nhận học bổng từ Đoàn công tác của Báo CAND và 
Công ty Home Credit… 

 Học sinh vùng cao chộn rộn trước ngày khai trường 
 Do điều kiện địa hình hiểm trở, việc đi lại khó khăn, huyện Điện Biên đã lựa 

chọn điểm Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học (bán trú Mường Nhà) là nơi 
trao quà cho các em học sinh đến từ các trường đóng trên địa bàn huyện. 

Theo thông báo 8h30’ ngày 4-9,từ Đoàn công tác của Báo CAND và Công ty 
Home Credit mới tới điểm Trường PTDTBTTH Mường Nhà nhưng cô giáo Nguyễn 
Thị Thúy đã trở em Quàng Văn Đẳng vượt hơn 40 km để có mặt tại nơi nhận quà từ 
sớm. Đôi mắt trò to và sáng của cô bé học lớp 5 này đã để lại nhiều ấn tượng cho 
chúng tôi Nhà Đẳng thuộc diện nghèo nhất xã. Hàng tuần, bố mẹ Đẳng thay phiên 
nhau xuống trường gửi rau, gửi gạo cho Đẳng để cô bé học lấy cái chữ. 

Theo bà Đặng Thị Ngọc Hà, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 
Điện Biên ch biết, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, học phí của các em học 
sinh vùng cao được tạo điều kiện tối đa. Tuy nhiên do điều kiện địa hình 3/4 là đồi 
núi, đường xá đi lại khó khăn nên việc phổ cập học sinh đến trường đòi hỏi sự chung 
tay của cấc cấp các ngành. Với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, tỷ lệ học sinh trên 
địa bàn huyện Điện Biên đến trường luôn đạt 99%. Tính đến thời điểm hiện tại, toàn 
huyện có 92 (trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở) cùng trên 100 điểm trường. 
Tổng số học sinh đến trường là hơn 23 ngàn em. Tỷ lệ học sinh khá, giỏi trong mấy 
năm trở lại đây luôn chiếm trên 50 %. Và năm nay, các trường trên địa bàn sẽ đồng 
loạt tổ chức khai giảng năm học mới vào ngày 5-9. 

Trong không khí hân hoan trước thềm khai giảng năm học mới, dường như cái 
khó khăn, sự vất vả đã nhường chỗ cho tình người thân thương. Đại tá Đặng Văn 
Lân, Phó Tổng biên tập Báo CAND cùng bà Hoàng Anh Phương, đại diện nhà tài trợ 
- Công ty Home Credit đã thăm hỏi, sẻ chia khó khăn với thầy trò nhà trường và tận 
tay trao tặng 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng cùng 10 chiếc ba lô tới 10 
em học sinh nghèo vượt khó, đạt thành tích cao trong học tập tiêu biểu của huyện 
Điện Biên. 

Trao học bổng gieo lòng nhân ái 
 Để tới được Điện Biên, chiếc xe chở đoàn công tác của Báo CAND đã phải 

vượt qua hàng trăm cây số đường đèo “sợi chỉ” hiểm trở. 
Trường Tiểu học Him Lam, TP Điện Biên Phủ nằm nép mình trên con đường 

quốc lộ 279 cũ. Dòng sông Nậm Rốm hôm nay như thể reo vui, hòa lẫn cảm xúc của 
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thầy trò nhà trường. Được sự quan tâm của các cấp, các ngành, ngôi trường giờ đã 
không còn hình ảnh xuống cấp như trước. Học sinh theo học trong trường chủ yếu là 
người dân tộc Thái, Mông, Hà Nhì…Đang lắng nghe  cô Đặng Thị Thanh Nhàn, Hiệu 
trưởng nhà trường giới thiệu về nhà trường cũng như các em học sinh đến nhận học 
bổng lần này, đâu đó vẳng bên tai chúng tôi tiếng cười giòn, hóm hỉnh. Em Hoàng Tố 
Uyên, lớp 4A4 – Trường Tiểu học Him Lam, hai tay vịn vào đôi nạng, trên cổ quàng 
chiếc khăn quàng đỏ tươi thắm vui vẻ trả lời khi tôi hỏi chuyện. Em cho biết, hôm 
nay Uyên được người bố chở đến đây để nhận quà. Bị khuyết tật đôi chân từ nhỏ nên 
hằng ngày, em đều được người thân đưa đến trường. Mọi sinh hoạt của em đều nhờ 
vào đôi nạng. Gia cảnh khó khăn ,thêm vào đó bị khuyết tật từ nhỏ nên để học được 
con chữ, em phải nỗ lực không ngừng. “Lớn lên, cháu muốn làm bác sĩ để chữa bệnh 
cho bà con trong thôn bản bác ạ!”, vừa nhận quà từ tay Đại tá Đặng Văn Lân, Uyên 
kể về ước mơ của mình. Qua tiếp xúc, chúng tôi được biết, Uyên là một trong số ít 
học sinh 3 năm liền  đạt danh hiệu học sinh xuất sắc của   nhà trường. 

Thay mặt Đoàn công tác, Đại tá Đặng Văn Lân chia sẻ, từ nhiều năm nay, Báo 
CAND đã trở thành cầu nối nhân ái, bắc nhịp yêu thương giữa các đơn vị tài trợ, nhà 
hảo tâm với những mảnh đời khó khăn. Nhân dịp đầu năm học mới năm nay cũng 
vậy, Báo CAND lại đồng hành với Công ty Home Credit tặng học bổng cho học sinh 
nghèo tại tỉnh Điện Biên. Những phần quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng đó là 
tình cảm, tấm lòng mà những người làm báo Công an nhân dân, Công ty Home 
Credit gửi tặng, những mong góp phần nâng bước các em học sinh nghèo đến trường. 

Chứng kiến hình ảnh đoàn công tác trao học bổng cho ác em học sinh nghèo 
tỉnh Điện Biên, Đại tá Nguyễn Xuân Kiêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên 
bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới những người làm báo CAND, nhà tài trợ Công ty Home 
Credit. Những phần quà thơm thảo trên sẽ tiếp thêm nghị lực tinh thần cho thầy trò 
nhà trường vững bước trên con đường “nuôi” con chữ vùng cao. Qua đó, góp phần 
đẩy lùi tệ nạn xã hội, đảm bảo ANTT. 

Chia tay thành phố Điện Biên Phủ, Đoàn công tác phối hợp với Công an tỉnh  
Điện Biên tiếp tục mang theo 28 suất học bổng, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng cùng 28 
chiếc ba lô gửi tới các em học sinh nghèo tiêu biểu trên địa bàn các huyện Mường 
Nhé, Nậm Pồ, Tủa Chùa, Tuần Giáo, Mường Ảng… 

Chị Hoàng Anh Phương tâm sự, Công ty TNHH MTV Tài Chính PPF Việt 
Nam với thương hiệu Home Credit chính thức hoạt động tại Việt Nam từ năm 
2009, cung cấp sản phẩm tài chính tiêu dùng hàng đầu Việt Nam với tính năng 
vượt trội: nhanh gọn và đơn giản. Sau một thời gian hoạt động, Home Credit đã 
xây dựng mối quan hệ hợp tác với gần 5.000 cửa hàng bán lẻ tại 63 tỉnh thành trên 
cả nước. Không chỉ thành công về mặt kinh doanh, trong những năm gần đây 
công ty còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện – chung sức cùng cộng 
đồng, và chuyến tặng quà các em học sinh nghèo Điện Biên là một trong chuỗi 
hoạt động thiện nguyện của Công ty. Với 50 suất học bổng với tổng trị giá 100 
triệu đồng cùng 50 chiếc ba lô gửi tặng 50 em học sinh nghèo lần này là tấm lòng, 
sự sẻ chia của tập thể cán bộ, công nhân viên của Công ty. 
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021. LẬP PHƯƠNG/ 59 trường THCS tại Điện Biên triển khai mô hình Trường 
học mới// http://giaoducthoidai.vn.- Ngày 19/9/2015 

Phòng Giáo dục Trung học (Sở GD&ĐT Điện Biên) cho biết: Năm học 2015 - 
2016, toàn tỉnh có 59 trường, 174 lớp với 5656 học sinh lớp 6 đăng ký triển khai mô 
hình trường học mới. Đến nay, các nhà trường đã tích cực chuẩn bị các điều kiện về 
cơ sở vật chất, chủ động sắp xếp và bố trí giáo viên giảng dạy lớp 6 tham gia các lớp 
tập huấn, đến nay tất cả các nhà trường đều đã sẵn sàng bước vào năm học mới. 

Các phòng GD&ĐT cùng các nhà trường đã và đang triển khai công tác xã hội 
hóa để huy động các nguồn lực ủng hộ cơ sở vật chất cho việc triển khai mô hình.  

Đối với đội ngũ giáo viên, các trường quan tâm chọn những giáo viên giàu 
thành tích, kinh nghiệm trong giảng dạy, có tinh thần trách nhiệm cao, khả năng 
truyền đạt tốt để đảm nhiệm việc giảng dạy các bộ môn của lớp 6.  

Các nhà trường đã tổ chức tham khảo ý kiến của cán bộ quản lý, giáo viên, phụ 
huynh và học sinh các trường tiểu học đã tham gia mô hình VNEN các năm học trước 
về hiệu quả cũng như khó khăn khi triển khai mô hình. 

Tổ chức họp phụ huynh học sinh để thông báo và giải thích cho gia đình học 
sinh và học sinh hiểu rõ đặc điểm của bộ sách “Hướng dẫn học”. Rà soát điều kiện cơ 
sở vật chất và đội ngũ giáo viên của nhà trường, nếu thấy đủ điều kiện triển khai mô 
hình trường học mới thì tổ chức họp phụ huynh học sinh... 

Sở GD&ĐT Điện Biên cho biết, tuy trước mắt còn một số khó khăn như việc 
sắp xếp phòng học, xây dựng không gian, nội quy lớp học, thành lập Hội đồng tự 
quản cho mô hình mới ban đầu còn nhiều bỡ ngỡ; bộ sách mới có giá cao hơn so với 
bộ sách truyền thống trước kia... nhưng các nhà trường phấn đấu sẽ triển khai hiệu 
quả mô hình Trường học mới, làm tiền đề cho việc triển khai đại trà ở các khối lớp 
trong những năm tiếp theo. 

022. TRẦN VĂN TOẠI/ Năm học mới ở Mường Nhé, Điện Biên: “Vui nhất là 
thấy học sinh đến trường”// Văn hóa.- Số 113.- Ngày 21/9/2015 - Tr.8-9 

Mỗi năm học mới, khi trẻ em ở thành thị được bố mẹ mua đầy đủ đồ dùng học 
tập, quần áo mới chuẩn bị tới trường, thì ở những nơi vùng cao như ở Điện Biên, đâu 
đó vẫn còn rất nhiều trẻ em thiếu thốn cái ăn, cái mặc và chưa được gia đình quan 
tâm đến việc học. Cũng chính vì thế mà công tác vận động trẻ đến trường là nhiệm vụ 
quan trọng hằng năm của những cán bộ, giáo viên đang dạy học ở vùng cao… 

Có mặt tại Trường Tiểu học bán trú Chung Chải, xã Chung Chải, huyện 
Mường Nhé, tỉnh Điện Biên vào những ngày chuẩn bị năm học mới 2015, chúng tôi 
mới hiểu được những khó khăn trong công tác vận động trẻ đến trường của mỗi thầy 
cô giáo nơi đây. Thầy giáo Phạm Văn Khiêm, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Năm 
học 2015 - 2016, nhà trường dự kiến duy trì sĩ số học sinh là 859 em/43 lớp/11 điểm 
trường. Vì vậy, giữa tháng 7, Ban Giám hiệu đã tập trung toàn bộ giáo viên nhà 



 

 26 

trường để làm công tác vận động học sinh ra lớp. Cứ ba giáo viên được phân công tại 
một điểm bản và đối tượng được chú trọng là học sinh đầu vào lớp 1 và 3. 

Cùng cô giáo Hà Thị Tuyến, chúng tôi đi bộ gần 4,5km đến từng nhà dân ở 
bản Húy To - nơi cô có 28 học sinh do mình làm chủ nhiệm. Ngôi nhà đầu tiên nằm 
chơi vơi trên một đỉnh đồi là của gia đình ông Cháng Say Nhè, có con năm nay 
chuẩn bị vào lớp 1. Do ông Nhè không thông thạo tiếng phổ thông, nên chị Tuyến 
phải dẫn theo một em học sinh lớp 3 để phiên dịch giúp. Qua câu chuyện giữa chị 
Tuyến và ông Nhè, chúng tôi được biết, ban đầu ông Nhè chưa hiểu nên không cho 
con đến trường. Song sau khi nghe cô giáo tận tình giải thích, ông Nhè đã hiểu: “Cho 
con đi học là đúng đắn, để chúng có kiến thức tự lo cho cuộc sống sau này tốt đẹp 
hơn, không nghèo như bố mẹ nữa”. 

Trên đường tới một gia đình khác để vận động phụ huynh cho con em ra lớp, 
cô Tuyến cho biết thêm: “Học sinh lớp 3 cũng là đối tượng chúng tôi thường xuyên 
tới nhà vận động, bởi từ lớp 3 là các em phải về trung tâm học. Vì điều kiện khó 
khăn và đường sá xa xôi, nên nhiều gia đình cho các em thôi học để ở nhà làm 
nương. Cũng vì thế, việc vận động gia đình cho con em đi học gặp nhiều khó khăn 
hơn. Đa số bà con nơi đây thuộc diện nghèo, kinh tế khó khăn, nếu các giáo viên 
không kiên trì vận động thì sĩ số học sinh lớp 3 lại giảm đi đáng kể qua mỗi năm”. 

Tại gia đình ông Cháng A Sung có con năm nay lên lớp 3, cô Tuyến giải thích 
cặn kẽ với từng người: Cho con đi học, vừa có được kiến thức, gia đình lại không 
phải lo nhiều vì các em được ở bán trú, mỗi tháng được hỗ trợ 15kg gạo, 460 nghìn 
đồng tiền trợ cấp. Bên cạnh đó, năm nay nhà trường đã đảm bảo được trên 30% số 
sách giáo khoa cho học sinh thuộc diện nghèo. Khi đã hiểu ra vấn đề, mọi người 
trong gia đình ông Sung đều đồng lòng và hứa sẽ cho con tiếp tục theo học. 

Đó là những trường hợp may mắn, còn theo cô giáo Tuyến thì: “Học sinh ở đây 
đều là con em đồng bào dân tộc Mông và Hà Nhì. Do bất đồng ngôn ngữ nên cùng với 
công tác giảng dạy, giáo viên lại phải học thêm tiếng dân tộc để giao tiếp với phụ 
huynh, phục vụ công tác vận động học sinh ra lớp. Mặt khác, họ lại sinh sống rải rác 
trên các sườn đồi, núi và thường xuyên lên nương sản xuất nên việc đến các gia đình đã 
vất vả, nhiều khi giáo viên phải về không vì không gặp được ai. Đó cũng là lý do có gia 
đình giáo viên phải đi đến năm, bảy lần mới hoàn thành nhiệm vụ”.  

Cô giáo Tuyến là một trong số những giáo viên thành công và có nhiều kinh 
nghiệm trong việc vận động trẻ đến trường. 28 tuổi, cô đã công tác tại Trường Tiểu 
học bán trú Chung Chải sáu năm. Từ ngày công tác đến nay, số học sinh cô nhận 
nhiệm vụ vận động ra lớp đều đảm bảo 100%. Mặc dù có con nhỏ, nhưng mới vào 
giữa kỳ nghỉ hè cô đã có mặt tại trường để huy động học sinh ra lớp. Cô chia sẻ: 
“Không chỉ mình tôi, mà toàn thể giáo viên khác trong trường, niềm vui lớn nhất là 
nhìn thấy các em học sinh đến lớp đông đủ. Vì thế, những hy sinh, thiệt thòi chúng 
tôi chẳng bao giờ bận tâm đến”. 

Trở lại Trường Tiểu học bán trú Chung Chải, chứng kiến các thầy cô đang 
tranh thủ dọn dẹp sân trường, sửa sang lại những tấm ốp mái, ốp tường ở lớp học 
tạm để chuẩn bị đón học sinh đến lớp, chúng tôi nhận thấy niềm vui hiện rõ trên 
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gương mặt mỗi thầy cô. Vậy là một năm học nữa hứa hẹn sẽ gặt hái nhiều thành 
công, mà trong đó thành công lớn nhất là các em học sinh sẽ đi học đầy đủ. 

023. TRẦN HUY/ Miệt mài “gieo” con chữ nơi phên dậu Mường Nhà// Công an 
nhân dân.- Số 3699.- Ngày 12/9/2015 - Tr.6 

Những ngày đầu năm học mới, con đường “sợi chỉ” vắt ngang lưng đèo Điện 
Biên đưa chúng tôi tới xã Mường Nhà (huyện Điện Biên – tỉnh Điện Biên). Đặt chân 
lên nơi phên dậu của Tổ quốc này, tận mắt chứng kiến cuộc sống, sự miệt mài “gieo 
mầm” cho những ước mơ học sinh nghèo của các thầy, cô giáo “cắm bản”, chúng tôi 
thấy thật ấm lòng. 

Mưa rừng ở Điện Biên thật lạ. Nó đến ào ạt, thế nhưng chỉ loáng một cái, trời 
lại quang ngay. Tiếng đồng thanh phát âm chữ cái “ây, bi…” phát ra từ lớp 3A1 - 
Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học (PTDTBTTH) Mường Nhà, huyện Điện 
Biên (tỉnh Điện Biên) của các em học sinh thật trong trẻo. Các em đang chậm rãi ôn 
theo lời cô giáo Cà Thị Hoan. 

Hôm nay, em Lò Văn Quyến, ở bản Na Khoang (Mường Nhà) cùng các bạn 
trong lớp được cô giáo Hoan giảng dạy tiếng Anh dành cho bậc tiểu học. Quyến vui 
lắm. Tôi hỏi: “Lớn lên, Quyến thích làm nghề gì nào?”, mắt Quyến sáng lên rồi hồ 
hởi đáp: “Cháu thích làm thầy giáo dạy ngoại ngữ giống cô Hoan ạ!”. Nhà Quyến ở 
tận bản Na Khoang nằm cách trung tâm xã Mường Nhà hàng giờ đi bộ vượt đèo. Nhà 
nghèo, đường sá đi lại khó khăn, bố mẹ thì thường xuyên đau ốm nên em ở lại trường 
sau mỗi giờ lên lớp. Dù cuộc sống gia đình khó khăn, điều kiện học tập còn hạn chế, 
song Quyến luôn tỏ rõ là cậu học sinh thông minh, ham học trong lớp. Chẳng thế mà 
từ năm học lớp 1 đến nay, Quyến luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi. 

Mường Nhà là xã biên giới của huyện Điện Biên với hơn 10km đường biên. 
Trong những năm qua, được sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp ủy, chính quyền, nơi 
đây đã có sự đổi thay đáng kể. Nếu như ngày trước, khi tiết trời đổ mưa, đường vào 
trung tâm xã luôn trơn trượt, bị chia cắt thì nay, con đường này đã được trải thảm 
nhựa. Các điểm trường tại các thôn, bản không ngừng được nâng cấp. Tuy nhiên, do 
điều kiện địa hình hiểm trở, tiết trời khắc nghiệt, sự học của các em học sinh vẫn gặp 
nhiều khó khăn. 

Giờ lên lớp của cô giáo Phạm Thị Khuyên – chủ nhiệm lớp 5A1 hôm nay thật 
rộn rã. Đề Toán – bài tập ôn luyện hôm nay được cô giáo Khuyên đưa ra thu hút các 
em học sinh trong lớp. Em nào, em nấy cũng cặm cụi suy ngẫm với mong muốn đưa 
ra lời giải một cách nhanh nhất. Hình ảnh những cánh tay nối nhau xung phong lên 
bảng giải bài tập khiến chúng tôi thấy thật vui. Sự học của các em vùng cao nơi phên 
dậu Mường Nhà nơi ngày càng tăm tối. Giơ tay xung phong sớm nhất, thế nên em 
Lầu A Chi được cô giáo gọi lên bảng. Chưa đầy 5 phút, bài Toán mà cô giáo Khuyên 
đưa ra đã được giải. Tiếng vỗ tay khích lệ đồng loạt vang lên.  

Việc dạy học nơi các địa bàn dưới xuôi đã vất vả, nơi vùng cao Tây Bắc lại 
càng khó khăn hơn. Không chỉ do điều kiện cơ sở hạ tầng thiếu thốn, cùng với việc 
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lên lớp, các thầy, cô giáo “cắm bản” phải tận tâm, thường xuyên vận động gia đình 
các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó, cho con em đến trường. Cô giáo 
Phạm Thị Khuyên, người có thâm niên 32 năm “cắm bản” nhớ lại lần ngược bản, vận 
động phụ huynh cho học sinh đến trường mới đây. Hôm ấy là một ngày cuối tháng 
8/2015, khi không thấy em Ly Thị Nì, lớp 5A1, nhiều ngày liền không đến lớp, cô đã 
vượt đường đèo, tới bản Pa Thanh (Mường Nhà), nơi gia đình em Nì đang sinh sống. 
Tại đây, khi được biết lý do em Nì không lên lớp là do nhà nghèo, bố mất sớm, mẹ 
em – chị Lý Thị Dúa muốn em ở nhà, lên nương đỡ đần gia đình, cô giáo Khuyên đã 
giải thích cho gia đình thấy rằng, Nì còn nhỏ tuổi, đang tuổi ăn, tuổi học, chưa đủ sức 
khỏe để lên nương. Trong quá trình học tập, nhà trường luôn tạo điều kiện về chỗ ăn, 
chỗ ở, quần áo mặc. “Tôi cũng nói với mẹ em Nì rằng, có đến trường, Nì mới có 
thêm kiến thức, mới có điều kiện biến ước mơ sau này trở thành bác sĩ của mình 
thành hiện thực…”, cô giáo Khuyên nhớ lại. Sau khi nghe những lời chia sẻ trên, gia 
đình đã đồng ý để em Nì tiếp tục đến trường. 

Ở Mường Nhà, các thầy, cô giáo “cắm bản” chủ yếu đến từ các tỉnh, thành 
dưới xuôi. Trong ngôi nhà tập thể của Trường PTDTBTTH Mường Nhà, thầy Kiều 
Đình Thịnh, giáo viên bộ môn giáo dục thể chất vừa hoàn tất giáo án cho năm học 
mới. Trông thầy giáo Thịnh già hơn nhiều so với tuổi 26 của mình. Nhà thầy ở huyện 
Thạch Thất, Hà Nội. Sớm có ước mơ sẽ làm cái gì đó góp sức cho sự đổi thay ở các 
tỉnh vùng cao Tây Bắc nên sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục thể thao Hà 
Nội, tháng 9/2013, chàng trai Thủ đô đã nộp đơn xin làm thầy giáo “cắm bản” ở 
Mường Nhà. Ngày đầu mới lên đây còn nhiều bỡ ngỡ, song giờ với thầy Thịnh, các 
bản làng, các em học sinh đã trở thành thân quen tự lúc nào. Do đường xa, điều kiện 
đi lại khó khăn nên một năm, thầy Thịnh chỉ về thăm gia đình hai lần. 

Không chỉ thầy Thịnh, mà các thầy Phạm Văn Chiến, Trịnh Xuân Hải, Trần 
Xuân Hạnh  v.v... cũng là những trường hợp đã chia tay quê nhà, vượt hàng trăm cây 
số ngược lên đây để lập nghiệp, tiếp thêm nghị lực “nuôi” con chữ của các em học 
sinh vùng cao Điện Biên. Trò chuyện với các thầy cô giáo “cắm bản” Mường Nhà, 
chúng tôi nhận ra sự say nghề, tình yêu dành cho trẻ là động lực để họ bám bản 
“gieo” chữ. 

Bà Đặng Thị Ngọc Hà, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Điện 
Biên (tỉnh Điện Biên) cho biết, toàn huyện có 25 xã với 92 trường học (hệ mầm 
non, tiểu học và trung học cơ sở). Số học sinh đang theo học hiện có hơn 23 ngàn. 
Do địa hình hiểm trở, 3/4 diện tích là đồi núi, có điểm bản nằm cách xa trung tâm 
xã đến cả nửa ngày đi đường, để tạo điều kiện cho các em học sinh, UBND huyện 
đã bố trí hơn 100 điểm trường tại các thôn, bản. Tỷ lệ học sinh đến trường trong 
những năm qua theo đó đạt trên 99%. Có được những kết quả này cũng là nhờ sự 
quan tâm của các cấp ủy, chính quyền và đặc biệt là đội ngũ thầy cô giáo “cắm 
bản” đã không quản khó khăn, ngày đêm miệt mài “gieo” con chữ vùng cao. 

024. LẬP PHƯƠNG/ Điện Biên dạy tiếng Thái, Mông trong trường tiểu học// 
giaoducthoidai.vn.- Ngày 30/9/2015 
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Đối tượng học sinh học tiếng Thái là học sinh dân tộc Thái, học sinh học tiếng 
Mông là học sinh dân tộc Mông. 

Về kế hoạch dạy học, học sinh lớp 3, 4, 5 học tiếng Thái, tiếng Mông học 4 
tiết/tuần, học kỳ 1 gồm 18 tuần, học kỳ 2 gồm 17 tuần. 

Ngoài việc sử dụng bộ tranh dạy tiếng Việt và một số thiết bị dạy học tự làm 
của các đơn vị, Sở GD&ĐT yêu cầu giáo viên dạy tiếng Thái, tiếng Mông cần tích 
cực sưu tầm tư liệu, tự làm thêm đồ dùng dạy học phục vụ cho việc dạy phần âm, vần 
(tập 1), ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng dạy 
và học. 

Về giáo viên, căn cứ vào số lượng giáo viên đã hoàn thành chương trình đào 
tạo giáo viên dạy tiếng Thái, Mông tại trường CĐSP tỉnh và số lớp, số học sinh được 
giao, Trường đào tạo giáo duc và hiệu trưởng các trường bố trí giáo viên dạy tiếng 
Thái, tiếng Mông phù hợp, đảm bảo giáo viên giảng dạy không quá định mức quy 
định (23 tiết/tuần). 

Đối với các trường dạy tiếng Thái, Mông, phòng GD&ĐT ưu tiên bố trí đủ tỷ 
lệ 1,5 giáo viên/lớp để đảm bảo dạy 2 thứ tiếng này 4 tiết/tuần. 

025. Giảm số lượng đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp cho lưu học sinh Lào//  
Giáo dục & Thời đại.- Số 227.- Ngày 22/9/2015 - Tr.2 

Thực hiện Đề án “Hợp tác đào tạo giữa tỉnh Điện Biên với 3 tỉnh Bắc Lào, giai 
đoạn 2010 – 2015”, 5 năm qua, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh đã đào tạo 
tiếng Việt cho 437 học sinh thuộc 4 tỉnh Bắc Lào. 100% học sinh đạt chuẩn trình độ 
tiếng Việt, được cử đến các cơ sở giáo dục trong tỉnh để đào tạo chuyên ngành. Vừa 
qua, tại phiên họp thường kỳ tháng 9, tiếp thu ý kiến của các sở, ngành và đơn vị liên 
quan, UBND tỉnh chỉ đạo ngành Giáo dục – Đào tạo tỉnh, các trường chuyên nghiệp 
giảm số lượng đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp cho lưu học sinh Lào mỗi năm từ 
20-30 người để công tác đào tạo đạt kết quả tốt nhất. 

026. V.H/ Điện Biên: 100% trường học của thị xã Mường Lay đã kết nối mạng 
Internet// Giáo dục và thời đại.- Số 234.- Ngày 30/9/2015 - Tr.7 

Hiện nay, 100% đơn vị trường học trên địa bàn thị  xã Mường Lay đã kết nối 
mạng internet và sử dụng văn bản điện tử trong giao dịch công việc. Năm học 2014-
2015, toàn ngành có trên 96% cán bộ, GV sử dụng công nghệ thông tin trong soạn 
giáo án và giảng dạy trên lớp, tăng 2,2% so với năm học trước, thực hiện được hơn 
4.350 giờ dạy có ứng dụng công nghệ thông tin ở các cấp học góp phần tích cực đổi 
mới phương pháp, nâng cao chất lượng giảng dạy 100% các đơn vị trường học tham 
gia cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử E-Leaerning cấp thành phố và tham gia thi cấp 
tỉnh, có 8/27 bài dự thi cấp tỉnh đạt giải. 

027. V.H/ Điện Biên: Nậm Pồ huy động mọi nguồn lực chăm lo học sinh// Giáo 
dục và thời đại.- Số 237.- Ngày 03/10/2015 - Tr.7 
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Năm học 2015 – 2016, toàn ngành có 37 trường với 16.282 học sinh, 11trường 
mầm non, 15 trường tiểu học, 11 trường THCS đa số học sinh thuôc diện càn sự hỗ 
trợ. Để duy trì sĩ số, ngoài việc huy động HS trong độ tuổi ra lớp, Phòng GD&ĐT đã 
chủ động, huy động mọi nguồn lưc từ sự hỗ trợ của Đảng và Nhà nước chăm lo đời 
sống cho các em, thành lập các trường bán trú, tổ chức ăn, ở tại trường, cải thiện chỗ 
ở đảm bảo điều kiện cho các em học tập. 

028. V.H/ Trường THCS Quài Cang đạt chuẩn quốc gia// Giáo dục & thời đại.-  
Số 216.- Ngày 09/9/2015 - Tr.11 

Trường THCS Quài Cang (Tuần Giáo) vừa được UBND tỉnh tặng tập thể nhà 
trường Cờ Đơn vị dẫn đầu khối thi đua; Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. 
Năm học vừa qua, trường hoàn thành tốt và đạt nhiều thành tích trong dạy và học. 
Chất lượng giáo dục của nhà trường không ngừng được nâng lên, trong năm học có 
42 HSG các cấp; cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; cơ sở vật chất được xây 
dựng khang trang, kiên cố. Nhà trường hiện có 172 GV dạy giỏi cấp tỉnh và huyện. 

 


