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Điện Biên qua Báo chí Trung ương - Tháng 1/2016 
 

001. VŨ THƯ/ Lữ đoàn 82 đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang 
nhân dân// Quân khu hai.- Số 879.- Kỳ 1.- Tháng 1/2016 - Tr.1+2 

Sáng 21-12, Lữ đoàn 82 đã long trọng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh 
hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới. Tới dự có các đồng chí: Thiếu 
tướng Lê Hiền Vân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu; đại biểu lãnh đạo các tỉnh 
Điện Biên, Sơn La, Lai Châu; thủ trưởng các cơ quan Quân khu; lãnh đạo, chỉ huy 
các cơ quan, đơn vị; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cấp và cán bộ, chiến sĩ của Lữ 
đoàn qua các thời kỳ… 

Đóng quân trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Lữ đoàn 82 
thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm là huấn luyện, SSCĐ, xây dựng đơn vị vững 
mạnh toàn diện; thực hiện công tác dân vận, xây dựng cơ sở chính trị địa phương; 
tham gia giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, phát triển kinh tế xã hội vùng 
Tây Bắc của Tổ quốc. 

Những năm qua, Lữ đoàn 82 luôn chủ động, tích cực quán triệt và chấp hành 
nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh về nhiệm vụ SSCĐ; tập trung giáo dục nâng cao 
ý thức, trách nhiệm, bản lĩnh cho cán bộ, chiến sĩ; duy trì nghiêm kế hoạch huấn 
luyện, kết quả kiểm các khoa mục thường xuyên đạt 87,8% trở lên; tổ chức tăng 
gia sản xuất theo mô hình 5 cơ bản bền vững, hiệu quả; thực hiện có hiệu quả 
Cuộc vận động 50 về “Quản lý VKTB-KT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn 
giao thông”… 

Hơn 42 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành, Lữ đoàn 82 có gần 14 năm 
thực hiện nhiệm vụ quốc tế trên đất bạn Lào. Ghi nhận những thành tích của cán bộ, 
chiến sĩ Lữ đoàn, Đảng, Nhà nước, Quân đội đã trao tặng nhiều phần thưởng cao 
quý như: Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất (năm 2012); Cờ thi đua của 
Chính phủ (các năm 2012, 2013, 2014); Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng (các năm 
2007, 2009, 2010, 2014); Cờ thi đua của Quân khu giai đoạn 2004 – 2014… Đặc 
biệt năm 1983, Trung đoàn 82 (nay là Lữ đoàn 82) được Nhà nước tặng thưởng 
Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Năm 2015, Lữ đoàn đón nhận 
Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới. Đây là niềm vinh 
dự, tự hào mà lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn đã xây đắp nên trong suốt 
hơn 40 năm qua. 

002. VIỆT LONG/ Coi trọng tuyên truyền, phổ biến chính sách// Quân khu hai.- 
Sô 880.- Kỳ II.- Tháng 1/2016 - Tr.1+4 

Đó là một trong những kinh nghiệm được rút ra tại Hội nghị của Quân khu 
tổng kết thực hiện Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách, đối 
với đối tượng  tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 
30/4/1975 đã phục viên xuất ngũ, thôi việc. 
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Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ là chủ trương chính sách đúng đắn 
nhằm ghi nhận và tôn vinh những người đã có công đóng góp cho sự nghiệp đấu 
tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Chính vì vậy, cấp 
ủy, chỉ huy các đơn vị, chính quyền địa phương các cấp đã có nhận thức đúng đắn, 
đầy đủ về ý nghĩa chính trị, xã hội của chủ trương này. Ban chỉ đạo 24 của Quân khu, 
các tỉnh, huyện cũng như Hội đồng chính sách cơ sở được kiện toàn để tham mưu 
giúp cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện chính sách. 

Một trong những khâu quan trọng đầu tiên để thực hiện chính sách là tuyên 
truyền, phổ biến cho người dân, cho đối tượng trực tiếp, được hưởng nắm được chủ 
trương, hiểu được chính sách mà mình được hưởng. Đại tá Nguyễn Thắng Xuân, 
chính ủy Bộ CHQS tỉnh Điện Biên cho rằng, thực hiện dân chủ sâu rộng là việc làm 
cần thiết đầu tiên cho đối tượng được thụ hưởng chính sách, nắm được, hiểu được, từ 
đó mới kê khai hồ sơ đúng đối tượng, đúng hướng dẫn. Ý kiến này được lãnh đạo Bộ 
CHQS các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái đồng tình. 

Phú Thọ là một trong những tỉnh có nhiều đối tượng được hưởng chính sách 
theo Quyết định 62 nhất, chiếm tới 1/3 số lượng của toàn Quân khu. Theo đồng chí 
Hà Kế San, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo 24 của tỉnh Phú Thọ thì 
giải quyết chính sách quân đội và hậu phương quân đội là trách nhiệm của cả hệ 
thống chính trị, vì thế phải làm thật tốt công tác tuyên truyền, trong đó trú trọng tuyên 
truyền ở khu dân cư để các đối tượng được hưởng, các đối tượng có liên quan hiểu 
mà thực hiện. Các lực lượng chuyên môn phải nắm rất chắc nhiệm vụ; trong đó vai 
trò cơ quan thường trực, mà cụ thể trong thực hiện quyết định 62 là Bộ CHQS tỉnh 
Phú Thọ đã tích cực chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai theo 
đúng quy trình; quá trình triển khai đã thường xuyên bám nắm cơ sở và đối tượng thụ 
hưởng; kết quả thực hiện xét duyệt ở các cấp ra sao phải sự phản hồi cho đối tượng ở 
cơ sở. 

Việc tuyên truyền, phổ biến thực hiện Quyết định 62 ngoài việc phát  huy hiệu 
quả của các phương tiện thông tin đại chúng, cần phải phát huy vai trò các cấp, các 
ngành, các tổ chức chính trị xã hội để phổ biến, tuyên truyền sâu rộng đến các thành 
viên của tổ chức, của các ngành; trong đó phổ biến sâu rộng những vấn đề cơ bản của 
các bản hướng dẫn, quy định về chế độ chính sách, quy trình, trách nhiệm của tổ 
chức, cá nhân và kế hoạch, biện pháp thực hiện của địa phương. Phải đa dạng hóa các 
hình thức, biện pháp tuyên truyền trong cả họp thôn, họp xóm để phổ biến, quán triệt 
chủ trương, chính sách. 

Trước khi triển khai thực hiện, công tác khảo sát đã được các cấp tiến hành 
chặt chẽ, rà soát, chốt số lượng, thời gian hưởng của các đối tượng, do đó, trong quá 
trình xét duyệt đảm bảo chặt chẽ, khách quan, chính xác, hạn chế việc phát sinh về số 
lượng và thời gian tính hưởng đối với từng đối tượng. Bên cạnh đó công tác xét 
duyệt, thẩm định ở các cấp được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình. Ban CHQS 
các Huyện phân công cán bộ trực tiếp tham dự, theo dõi, chỉ đạo Hội đồng chính sách 
cấp xã tổ chức xét duyệt theo từng giai đoạn, với phương châm: dễ xét trước, khó xét 
sau;  giai đoạn đầu xét đối tượng có giấy tờ gốc; giai đoạn 2 có giấy tờ liên quan; giai 
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đoạn 3 trở đi xét các đối tượng không có giấy tờ… chính vì vậy, số hồ sơ đủ điều 
kiện, xét duyệt ở các cấp đạt tỷ lệ chính xác cao; tỷ lệ sai sót thấp. 

Theo kết luận của Đại tá Trịnh Văn Quyết, Phó chính ủy – Trưởng Ban chỉ đạo 
24 Quân khu, chủ trì Hội nghị tổng kết thực hiện quyết định 62 thì ở địa phương nào 
tiến hành có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách cho toàn dân và các 
đối tượng; thực hiện khảo sát đúng đối tượng, lập hồ sơ sát thì địa phương ấy thực 
hiện Quyết định 62 đạt tỷ lệ cao. Tính mặt bằng chung của Quân khu số đối tượng đã 
được thực hiện đạt 97,1% số đối tượng khảo sát. Sau khi thực hiện, các địa phương 
không xảy ra hiện tượng khiếu nại. Các đối tượng được nhận đều đồng thuận với 
chính sách được hưởng. Đây là kết quả tổng hợp của nhiều biện pháp, nhiều lực 
lượng đồng bộ trong triển khai thực hiện và là tiền đề để tiếp tục thực hiện Quyết 
định 62 cho số đối tượng còn lại đang vướng mắc về hồ sơ, thủ tục; đồng thời là cơ 
sở để Quân khu và các địa phương tiếp tục triển khai chính sách cho các đối tượng 
khác thời gian tới. 

Theo tổng hợp của  cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 24 Quân khu, tính đến hết 
tháng 11 năm 2015 đã có 159.217 đối tượng đã được hưởng chính sách theo Quyết 
định (trên tổng số 170.002 đối tượng khảo sát dự kiến); trong đó Quân đội thực hiện 
cho 155.529 đối tượng; UBND các tỉnh thực hiện cho 3.151 đối tượng công an thực 
hiện 537 đối tượng. Dự kiến đối tượng còn lại là 10.763 trường hợp sẽ tiến hành các 
thủ tục để xem xét giải quyết năm 2016. 

003. QUANG TUYẾN/ Khơi dậy tình yêu quê hương, nguồn cội// Quân đội nhân 
dân.- Số 19675.- Ngày 12/1/2016 - Tr.5 

Sau hơn hai năm có dịp trở lại Lữ đoàn 82 (Quân khu 2), chúng tôi cảm nhận 
diện mạo, cảnh quan đơn vị đã có nhiều thay đổi. Cổng doanh trại không chỉ được 
xây mới khang trang, đường đi lối lại cũng được cải tạo, nâng cấp tốt hơn. Khuôn 
viên trước sở chỉ huy lữ đoàn cũng được mở rộng, thông thoáng hơn. Những bồn hoa, 
chậu cảnh, hòn non bộ,… như làm không gian đơn vị trở nên tươi đẹp, sinh động và 
bắt mắt hơn. Đại tá Nguyễn Duy Toàn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 82, một 
trong những cán bộ gắn bó lâu năm với đơn vị, vừa đưa chúng tôi dạo quanh một vòng 
tham quan, anh vừa chia sẻ rằng, sau khi được thành lập trên cở sở Trung đoàn 82 
(trước đây), lữ đoàn đã có bước phát triển mới về nhiệm vụ. Để đáp ứng yêu cầu mới 
đặt ra, lữ đoàn không chỉ làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng ý chí 
quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, mà còn chú trọng 
chăm lo bảo đảm đời sống vật chất và không ngừng nâng cao đời sống văn hóa, tinh 
thần cho bộ đội. Cùng với bảo đảm đủ định mức, tiêu chuẩn đời sống văn hóa bộ đội 
theo Thông tư 104 của Bộ Quốc phòng, đơn vị đã trích thêm một phần quỹ vốn tăng 
gia của đơn vị để sửa sang, làm mới thêm 3 sân chơi, bãi tập phục vụ nhu cầu tập luyện 
thể thao, vui chơi giải trí của bộ đội. 

Là một trong những lữ đoàn chủ lực của Quân khu 2, Lữ đoàn 82 có tới 85% 
chiến sĩ thuộc thành phần dân tộc thiểu số như: Thái, Mông, Dao, Tày, Si La… Để 
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khơi dậy tình yêu quê hương, nguồn cội của bộ đội, lữ đoàn rất coi trọng việc phát 
huy những phong tục hay, tập quán đẹp, bản sắc văn hóa độc đáo của anh em chiến 
sĩ. Vào các ngày lễ kỷ niệm, ngày nghỉ cuối tuần, các đại đội, tiểu đoàn thường xuyên 
tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ và trò chơi dân gian, tạo điều kiện 
cho các chiến sĩ “trổ tài” bằng những điệu khèn Mông, thổi kèn lá, nhảy sạp, tung 
còn, đẩy gậy… Trung sĩ Hù Chà Ca, dân tộc Si La, quê ở xã Can Hồ, huyện Mường 
Tè (tỉnh Lai Châu), hiện ở Đại đội Phòng không 16, tâm sự: “Hồi còn ở nhà, em ít có 
dịp tham gia các hoạt động tập thể do vừa phải học, vừa phải phụ giúp gia đình. Từ 
khi nhập ngũ vào đơn vị, ngoài việc thường xuyên tiếp nhận thông tin qua việc đọc 
báo, nghe đài, xem ti vi hằng ngày, chúng em đã được cán bộ đại đội, tiểu đoàn tạo 
điều kiện để tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao rất sôi nổi ở đơn vị. Những 
hoạt động này đã góp phần bồi đắp tình cảm thẩm mỹ lành mạnh cho chúng em và 
giúp chiến sĩ giữa các dân tộc càng thêm đoàn kết, gắn bó và hiểu biết nhau hơn”. 

Thượng úy Vàng Anh Dy (dân tộc Mông), Trợ lý Thanh niên Lữ đoàn 82, cho 
chúng tôi biết: "Nhiều chiến sĩ dân tộc thiểu số khi mới vào quân đội thường có tâm 
lý nhút nhát, tự ti, ngại tiếp xúc chỗ đông người. Nhận rõ đặc điểm đó, Đảng ủy, chỉ 
huy lữ đoàn đã giao cho tổ chức Đoàn các cấp trong đơn vị tăng cường tổ chức các 
hoạt động tập thể vào những ngày nghỉ cuối tuần để tạo cơ hội cho chiến sĩ có điều 
kiện giao lưu văn hóa, học hỏi những cái hay, cái đẹp từ truyền thống văn hóa của 
dân tộc, quê hương mình. Thông qua các hoạt động này còn góp phần bồi đắp tình 
cảm đồng đội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong đơn vị". 

004. VŨ THÙY DUNG/ Xuân ấm no đã về với bản người Mông// Quân đội nhân 
dân.- Số 19694.- Ngày 31/1/2016 - Tr.6 

Theo bước chân cán bộ, chiến sĩ Đại đội 10, Tiểu đoàn 6, Lữ đoàn 82 (Quân 
khu 2) đang thực hiện nhiệm vụ trong kế hoạch cuối năm, chúng tôi có mặt tại những 
bản khó khăn nhất của xã Mường Lói, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Nơi này 
trước đây khi chưa có bộ đội về bản vẫn còn nhiều cái “không” như không đường, 
không điện... Nhưng từ ngày có bộ đội Lữ đoàn 82 về chung sức xây dựng nông thôn 
mới, đời sống ở đây đã có nhiều khởi sắc... 

Cảm ơn bộ đội 82 
Chúng tôi đến với bản Lói 1 của xã Mường Lói, nơi cách đơn vị đóng quân 

khoảng 80km. Mùa mưa năm 2015, con mương độc nhất dẫn nước tưới tiêu cho 12ha 
ruộng bị bùn và đất đá sạt lở, vùi lấp. Trung tá Đinh Thế Châu, Phó tham mưu trưởng 
Lữ đoàn 82 cho biết: “Khi đến khảo sát, chúng tôi ước tính lượng đất phải di dời chỉ 
khoảng 150m³. Nhưng cái khó là hệ thống kênh mương ở đây vốn đã được kiên cố hóa, 
nên bộ đội cứ moi được đất lên thì hai bên lại thi nhau sạt xuống. Để khắc phục khó 
khăn, cán bộ, chiến sĩ đơn vị phải khiêng nắp đậy cách đó hàng trăm mét về gia cố 
những điểm sạt lở. Cuối cùng, việc khắc phục cũng hoàn thành, nhưng thống kê cho 
thấy lượng đất đá phải di chuyển lên tới hơn 300m³. Tuy vậy, chúng tôi đã thực hiện 
được lời hứa với bà con là sẽ khơi thông hệ thống kênh mương đúng thời hạn. Chỉ vài 
ngày nữa thôi, người dân địa phương sẽ đồng loạt xuống đồng gieo cấy vụ mới...". 
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Không giấu nổi sự xúc động, ông Vì Văn Sinh, Bí thư Chi bộ bản Lói 1 chia sẻ: 
“Trong khi người dân địa phương chúng tôi đang bế tắc, không biết làm thế nào để 
nạo vét con mương này thì các chú bộ đội 82 về giúp sức. Không có các chú bộ đội 
thì vụ chiêm năm nay chúng tôi lại phải đói thôi”. 

Ở bản Lói 1 chỉ có chừng 100 nóc nhà, đường mòn chủ yếu do dân tự làm, nếu 
mưa chỉ có thể đi bộ nên các anh lại vận động người dân cùng làm 500m đường liên 
thôn bản. Trưởng bản Lò Văn Thêm vui mừng nói: “Bà con rất tốt, nhưng huy động 
bà con chung sức khó khăn lắm, có bộ đội 82 về giúp sức ai cũng vui vẻ làm theo. 
Bây giờ, bản tôi cũng có cái đường liên thôn rồi. Không chỉ giúp địa phương khơi 
thông hệ thống kênh mương, bộ đội 82 còn giúp chúng tôi dọn dẹp vệ sinh thôn bản, 
khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho mọi người. Đồng thời giúp các em học 
sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mường Lói lấy củi để mùa đông các 
em nhỏ không còn phải lặn lội vào rừng kiếm củi lo cho bữa cơm của mình". 

Rời bản Lói 1, chúng tôi nhớ mãi câu nói tiếng Việt chưa sõi của cụ Co (một 
người cao tuổi trong bản): “Cảm ơn bộ đội 82 nhiều lắm”. 

Tết sớm trên bản người Mông 
Trong khi thực hiện nhiệm vụ giúp nhân dân bản Lói 1 và 2, đơn vị còn cử một 

đội công tác hành quân bộ hơn 15km đến bản Noong É 1 giúp nhân dân ổn định cuộc 
sống. Mặc dù gặp không ít khó khăn, vất vả, có đoạn vừa đi vừa bò vì đường nhỏ 
trơn, một bên là vực sâu, nhưng cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị vẫn không nề hà. 

Đại úy Lê Hồng Sơn, Chính trị viên phó Tiểu đoàn 6 cho biết: Bản Noong É 1 
có 100% số hộ là người dân tộc Mông và hầu hết nói tiếng Việt chưa sõi, cấp ủy, chỉ 
huy đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch đưa cán bộ, chiến sĩ người Mông về giúp 
địa phương, vừa để làm phiên dịch, vừa động viên, tuyên truyền nhân dân bằng tiếng 
bản địa. Chúng tôi vô cùng cảm động khi được biết người dân địa phương đã vượt 
4km đường rừng ra đón bộ đội về bản. Chỉ cần thế thôi thì mọi vất vả, mệt nhọc đã 
tan biến hết. Theo kế hoạch, chúng tôi sẽ giúp làm nhà cho gia đình cụ Giàng A Của 
(cụ đã gần 100 tuổi và là hộ khó khăn nhất bản) với diện tích 70m²". 

Được biết, điều kiện ăn, ở của bộ đội Lữ đoàn 82 còn nhiều khó khăn. Cán bộ, 
chiến sĩ phải rải chiếu xuống nền nhà để ngủ trong cái rét tê lạnh của vùng núi cao, còn 
thức ăn thì chuyển từ bản Lói 1 vào. Nhưng các anh vẫn bám bản làm đường liên thôn, bản 
và giúp bà con gieo mạ cho vụ đông xuân. 

Binh nhất Vừ A Sềnh, dân tộc Mông phấn khởi nói: “Em rất vui khi được cùng 
đơn vị về giúp bản người Mông, lại được phân công là người phiên dịch và tuyên 
truyền vận động bà con. Em sẽ cố gắng hoàn thành thật tốt nhiệm vụ được giao”. 

Ngôi nhà mới đã cất lên, con đường cũng đã được hoàn thành, cán bộ, chiến sĩ và 
đồng bào nơi đây thêm gắn bó, yêu thương. Già bản bảo nhiều đời nay đã ước mơ rồi, giờ 
bản mới có được con đường bê tông. Hạnh phúc của bà con chỉ giản đơn đến vậy. 

Một tháng ngắn ngủi cũng qua đi, việc làm của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 82 
chỉ là khơi thông con mương, làm đường liên thôn, cất lên một nóc nhà… nhưng 
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với bà con ở bản Lói 1, 2 và bản Noong É 1 thì mùa xuân mới đã về, và bà con 
càng thêm niềm tin yêu Đảng, tin yêu Bộ đội Cụ Hồ. 

005. THANH HÀ/ Người cao tuổi phát huy vai trò trên mặt trận an ninh trật 
tự// Người cao tuổi cuối tuần.- Số 5.- Ngày 8/1/2016 - Tr.5 

Tỉnh Điện Biên có 35.000 hội viên NCT, sinh hoạt ở gần 1.600 chi hội thôn 
bản, khu dân cư. Nhiều năm qua, Hội NCT các cấp trong tỉnh không chỉ quan tâm 
chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên mà còn động viên NCT phát huy vai 
trò, uy tín, kinh nghiệm, tích cực tham gia phòng chống tội phạm, góp phần giữ gìn 
sự bình yên cuộc sống. 

Trên cơ sở các chương trình phối hợp về đẩy mạnh công tác phòng chống tội 
phạm giai đoạn 2011 – 2015 với Bộ Công an và các ngành chức năng, Hội NCT tỉnh 
chỉ đạo các cấp hội phổ biến, hướng dẫn các cơ sở hội lồng ghép với thực hiện phong 
trào thi đua “Tuổi cao – Gương sáng”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh”. Các cấp hội chủ động phối hợp với MTTQ, các đoàn thể tuyên truyền vận 
động hội viên và Nhân dân xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, làm thất 
bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, luận điệu tuyên truyền 
xuyên tạc của các phần tử phản động, cơ hội chính trị thoái hóa biến chất và các loại 
tội phạm, tệ nạn xã hội. Ở các huyện, xã biên giới, Hội NCT phối hợp với Bộ đội 
Biên phòng tuyên truyền Nhân dân đề cao cảnh giác trước âm mưu kẻ thù, không nhẹ 
dạ cả tin vượt biên trái phép, không di cư tự do, không buôn bán, vận chuyển, tàng 
trữ chất ma túy… Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Quần chúng tự quản đường biên, 
cột mốc, an ninh trật tự xóm bản khu vực biên giới”. 

Các cấp hội, hội viên NCT đặc biệt già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ phát 
huy vai trò gương mẫu, tích cực vận động con cháu, Nhân dân thực hiện các chủ 
trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phát triển kinh tế, xóa đối giảm 
nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh, trật tự trong cộng đồng dân cư, 
tham gia trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Thành phố Điện Biên Phủ tổ chức 
hội nghị thi đua “Tuổi cao – Gương sáng” về phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh 
Tổ quốc và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội” giai đoạn 2011 – 2015, góp phần 
nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền và người dân về vai trò NCT trong mọi 
hoạt động nói chung vầ an ninh trật tự xã hội nói riêng. Hội NCT huyện Điện Biên 
vận động hội viên tham gia thành lập và duy trì hoạt động 36 CLB phòng chống tội 
phạm. Hội các xã biên giới phối hợp vận động Nhân dân hai bên biên giới chấp hành 
Luật Biên giới, xây dựng biên giới hòa bình, hợp tác và phát triển. Năm 2013 đã kết 
nghĩa thí điểm 2 bản giáp biên giới Việt Nam – Lào đạt kết quả tốt. 

NCT Điện Biên tích cực tham gia công tác hòa giải ở cơ sở. Hơn 1.100 hòa giải 
viên là NCT, đã hòa giải thành công 6.500 vụ việc, góp phần hạn chế đơn thư khiếu 
kiện. Tham gia vận động cai nghiện và tạo việc làm cho 537 người, giúp đỡ 784 
người hoàn lương hòa nhập cộng đồng. Có 3.295 NCT tham gia công tác đảng, chính 
quyền đoàn thể các cấp, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Nhân dân tín nhiệm, là chỗ 
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dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. 
Nhiều cơ sở hội, hội viên NCT gương mẫu tham gia đăng ký thi đua xây dựng “Khu 
dân cư, xã phường thị trấn an toàn về an ninh trật tự”. 

Các cấp hội, hội viên luôn quan tâm xây dựng lực lượng Công an, MTTQ và tổ 
chức thành viên; vận động, tổ chức các cụm liên kết an ninh trật tự và gia đình NCT 
kí cam kết không có người phạm tội và tệ nạn xã hội. Phối hợp tổ chức 112 lớp tập 
huấn về công tác Hội và an ninh trật tự. NCT thường xuyên trao đổi, cung cấp 8.700 
nguồn tin có giá trị, đóng góp nhiều ý kiến xây dựng và gắn bó mật thiết với lực 
lượng Công an. 

Kết quả triển khai thực hiện Chương trình phối hợp về phòng chống tội phạm 
và “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” của 
các cấp Hội NCT và Công an tỉnh Điện Biên góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh. 

006. TRƯỜNG GIANG - CÔNG MINH/ Dòng họ đảng viên nơi ngã ba biên giới 
Quân đội nhân dân, Số 19686 Ngày 23/1/2016 - Tr.6 

Đến công tác tại huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, chúng tôi được các đồng 
chí lãnh đạo huyện nói về một dòng họ có nhiều đảng viên nhất huyện và cũng có 
nhiều đóng góp trong xây dựng cơ sở chính trị, giúp nhân dân xây dựng cuộc sống 
mới suốt mấy chục năm qua. Đó là dòng họ Pờ ở xã Sín Thầu. 

Những “ngọn đuốc” đầu tiên 
Xã Sín Thầu, vùng đất xa xôi, hiểm trở, cách tỉnh lỵ Điện Biên hơn 250km, 

được mệnh danh là nơi “mặt trời lặn sau cùng trên đất nước Việt Nam”. Ngược dòng 
lịch sử hơn 60 năm trước, vùng đất Sín Thầu nằm ở tận cùng huyện Mường Tè, cách 
tỉnh lỵ Lai Châu hơn 300km và muốn ra tỉnh phải đi bộ cả tháng trời. Từ năm 1953, 
chàng thanh niên Hà Nhì Pờ Pố Chừ ở bản Tả Lao San đã sớm giác ngộ cách mạng. 
Năm 1954, bộ đội ta giải phóng Mường Tè. Năm 1959, Đồn Công an vũ trang Leng 
Su Sìn (bây giờ là Đồn Biên phòng Leng Su Sìn) được thành lập, Thiếu úy công an 
vũ trang Trần Văn Thọ đến Xính Phình thành lập hợp tác xã Phù Bì, giúp bà con 
trồng lúa, cai nghiện thuốc phiện. Anh cùng với các ông: Pờ Pố Chừ, Pờ Xừ Pao, Lý 
Nhù Xá, Chang Pố Hừ tổ chức thành lập chi bộ Đảng đầu tiên ở vùng đất ngã ba biên 
giới-Chi bộ Trung Thầu. 

Pờ Pố Chừ trở thành một trong những đảng viên đầu tiên. Ông làm Phó chủ 
tịch UBND xã Sín Thầu nhiều năm, có 11 người con thì 7 người là đảng viên. Trong 
đó, người con cả Pờ Xì Tài từng làm Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Sín Thầu 18 
năm. Năm 1968, bộ đội ta cùng bộ đội Pa Thét (Lào) mở chiến dịch 800 tiễu phỉ trên 
toàn tuyến biên giới, xã Sín Thầu đã cung cấp 2/3 số gạo phục vụ chiến đấu… Ban 
công an xã khi đó có 25 người, Pờ Xì Tài chính là Trưởng ban lập nhiều chiến công 
xuất sắc. Năm 1973, Ban công an xã Sín Thầu được phong tặng danh hiệu Anh hùng 
LLVT nhân dân. 
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Suốt nhiều năm gian khổ, Pờ Xì Tài thực sự là trụ cột, thủ lĩnh của cộng đồng 
người Hà Nhì ở vùng cực Tây, từ bảo vệ biên cương, chống phỉ, diệt giặc đói, giặc 
dốt, tham gia lãnh đạo phong trào cách mạng, giác ngộ đồng bào bảo vệ quê hương, 
giữ gìn chế độ, phát triển sản xuất, đưa cuộc sống đi lên từng ngày… Anh mất năm 
2013 trong niềm tiếc thương vô hạn của đồng bào Sín Thầu. 

Người con thứ hai của ông Pờ Pố Chừ là Pờ Gia Tự, đi bộ đội bị thương trở về 
tham gia công tác chính quyền, từng làm Phó chánh án TAND huyện Mường Tè. 
Người con thứ ba là Pờ Á Sinh, nguyên Phó chủ tịch UBND xã Sín Thầu. Người con 
thứ tư là Pờ Diệp Sàng, nhiều năm làm Bí thư Huyện ủy Mường Nhé và hiện là Phó 
trưởng ban Dân vận tỉnh Điện Biên. Người con thứ 5 là Pờ Dần Xinh, nguyên Bí thư 
Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Sín Thầu gần 20 năm, vừa nghỉ hưu năm 2015. Người 
con thứ 6 là Pờ Dần Sơn, Phó trạm trưởng Trạm y tế xã Sín Thầu. Người con gái út 
thứ 7, chị Pờ Mỳ Ly, hiện là Phó trưởng phòng Dân tộc huyện Mường Nhé. 

Dòng họ đảng viên 
Dòng họ Pờ nổi tiếng không chỉ vì sớm giác ngộ cách mạng, kiên trung, tài giỏi 

mà còn rất nhiều người phấn đấu thành cán bộ, đảng viên. Cả xã chỉ có hơn 1.200 nhân 
khẩu nhưng dòng họ Pờ đã có tới 30 đảng viên. Dòng họ Pờ đến nay đã có 7 thế hệ với 
41 hộ gia đình, 174 con, cháu, chắt và thông gia với 6 dân tộc anh em. 

Chuyện phấn đấu vào Đảng của họ, có người như anh Pờ Dần Xinh được bà con 
lưu truyền với lòng cảm phục. Năm 1983, Pờ Dần Xinh là người đầu tiên học hết lớp 
12 ở vùng đất Sín Thầu, trở về làm Bí thư Đoàn thanh niên kiêm Trưởng ban Lao 
động-Thương binh-Xã hội của xã. Một ngày mùa hè năm 1987, mấy hôm trời mưa to 
nên lũ đổ về suối Mo Phí cuồn cuộn. Đang trên đường ra UBND xã, Pờ Dần Xinh nghe 
tiếng kêu thét thảm thiết của dân bản. Anh vội vàng chạy ra thì thấy hàng chục người 
đang đuổi theo một bóng trẻ em, cậu bé Lý Pó Lè bị lũ cuốn chới với bên suối. Lũ dữ 
quá, mọi người chỉ kêu mà không ai dám nhảy xuống cứu. Không chút do dự, Pờ Dần 
Xinh lao mình xuống dòng suối dữ, tóm được cậu bé rồi đưa em vào bờ trong tiếng 
hoan hô vang dội của dân bản. Hay tin bí thư đoàn dũng cảm cứu người, Thường vụ 
Huyện ủy đã quyết định đặc cách kết nạp anh vào Đảng, hồ sơ, thủ tục hoàn thiện sau. 

Sau này, Pờ Dần Xinh trở thành một trong những đảng viên, bí thư đảng ủy 
gương mẫu, luôn đi đầu ở Sín Thầu trong nhiều việc khó: Vận động bà con trong xã 
cai nghiện tập trung; mở mang, hướng dẫn nhân dân trồng lúa, nuôi cá, nuôi bò, xây 
nhà, động viên bà con cho con cái học hành. Anh còn tiên phong nhường nhà, hiến 
đất khi mở đường. Anh là người đầu tiên trong xã có con tốt nghiệp đại học. 

Những đảng viên người họ Pờ hiện đều phấn đấu, rèn luyện tốt, được cấp ủy, 
chính quyền các cấp tin tưởng giao nhiều trọng trách: Pờ Pò Xá, cán bộ xã Sín Thầu 
hiện là Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thượng tá Pờ Chí 
Lình, Chính trị viên Ban CHQS huyện Mường Nhé là đại biểu hội đồng nhân dân 
tỉnh Điện Biên. Dòng họ còn có 3 ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện Mường Nhé 
là: Pờ Diệu Ninh (Phó chủ tịch UBND huyện), Pờ Hùng Sang (Bí thư huyện đoàn) và 
Pờ Mỳ Lế (Bí thư Đảng ủy xã Sín Thầu). Ngoài ra còn có Pờ Diệp Sàng, Phó trưởng 
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ban Dân vận tỉnh Điện Biên; 5 đảng viên là lãnh đạo xã; 4 lãnh đạo cấp phòng của 
huyện, một lãnh đạo cấp phòng của tỉnh. Đảng viên cao tuổi nhất trong dòng họ là 
anh Pờ Á Sinh, sinh năm 1953, có hơn 30 năm tuổi Đảng. 

Tiếp bước cha anh, nhiều con cháu của dòng họ Pờ sau này đều phấn đấu để 
sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng, như: Pờ Bạch Thiện đang là học viên 
Trường Sĩ quan Chính trị, được kết nạp Đảng khi 21 tuổi; Pờ Go Nhà, Pờ Hùng Sang, 
Pờ Bạch Long, Pờ Bạch Quân, Pờ Diệu Ninh là cán bộ, sĩ quan quân đội, công an và 
đều được kết nạp Đảng khi 22 tuổi. 

Nhận xét về dòng họ Pờ, đồng chí Lê Thành Đô, Phó chủ tịch UBND tỉnh Điện 
Biên, nguyên Bí thư Huyện ủy Mường Nhé cho biết: “Người Hà Nhì ở Việt Nam cư 
trú chủ yếu ở 3 nơi là huyện Mường Tè của tỉnh Lai Châu, huyện Mường Nhé của 
tỉnh Điện Biên và huyện Bát Xát của tỉnh Lào Cai. Dòng họ Pờ ở Sín Thầu đã hun 
đúc, phát huy truyền thống suốt mấy chục năm qua, thật sự là một dòng họ cách 
mạng, góp phần xây dựng, tập hợp các tộc người khác ở vùng biên giới đoàn kết đi 
theo Đảng, xây dựng và bảo vệ vùng biên giới ngày một thêm bình yên, no ấm”. 

007. ANH HIẾU/ Thương tiếc Trạm trưởng Cảnh sát giao thông Điện Biên hy 
sinh khi đang phân luồng trên đỉnh đèo Pha Đin// Công an nhân dân.- Số 3835.-  
Ngày 26/1/2016 - Tr.1 

Những ngày qua, không khí lạnh tràn về miền Bắc khiến nhiệt độ trên đỉnh đèo Pha 
Đin xuống thấp, mặt đường đóng băng dày khoảng 2cm, các phương tiện lưu thông trên 
đường quốc lộ 6 đoạn giáp ranh giữa Sơn La và Điện Biên bị ách tắc kéo dài hơn 1km. 

Trước tình hình trên, để đảm bảo cho các phương tiện lưu thông, Phòng CSGT 
Công an tỉnh Điện Biên đã cử tổ công tác gồm 4 đồng chí do Trung tá Trần Văn 
Hinh, Trạm trưởng Trạm CSGT Tuần Giáo có mặt trên cung đường đèo Pha Đin trực 
tiếp phân luồng xe, dẫn dắt các phương tiện ra khỏi nơi ách tắc. 

Khoảng 8h40 phút ngày 25-1, tại km 365 + 500 Quốc lộ 6, gần đỉnh đèo Pha 
Đin, giáp ranh giữa Sơn La và Điện Biên, khi Trung tá Trần Văn Hinh đang hướng 
dẫn xe tải BKS 88C-07339 do Phạm Thế Anh, (SN 1983, trú tại huyện Vĩnh Tường, 
Vĩnh Phúc) điều khiển, chiếc xe mất lái nên đuôi xe ép đồng chí Hinh vào thành cầu 
làm đồng chí hy sinh tại chỗ. Ngay sau khi nhận được tin báo, Đại tá Lò Văn Khụt, 
Phó Giám đốc Công an tỉnh lúc này đang trên đường công tác Hà Nội đã quay trở lại 
hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn. Lúc này, tổ công tác do Thượng 
tá Giàng Páo Sính, Trưởng Phòng CSGT; Thượng tá Nguyễn Mạnh Cương, Phó Phòng 
CSGT, Công an tỉnh Điện Biên dẫn đầu đã từ TP Điện Biên Phủ đến hiện trường. Tổ 
công tác đã kéo xe ra khỏi thành cầu, đưa thi thể đồng chí Hinh vào bệnh viện. 

Cũng ngay trong chiều 25/1, công tác khám nghiệm đã hoàn tất. Ban Giám 
đốc Công an tỉnh Điện Biên, Phòng CSGT phối hợp với gia đình, chính quyền 
nơi Trung tá Trần Văn Hinh cư trú đã tiến hành các công việc chuẩn bị chu đáo 
cho việc tổ chức tang lễ cho anh vào sáng 26-1 tại phường Mường Thanh, TP 
Điện Biên Phủ. 
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Chia sẻ với đau thương mất mát của gia đình, Báo CAND trích Quỹ Xã hội từ 
thiện 3 triệu đồng trao cho gia đình Trung tá Trần Văn Hinh. Trung tá Trần Văn Hinh 
hy sinh khi Tết đã cận kề, khi mùa hoa ban bắt đầu nở thắm núi rừng, tất cả vì bình 
yên trên những cung đường Tây Bắc. 

008. MINH NGUYỆN/ Tỉnh Điện Biên: Bàn giao các công trình an sinh xã hội 
tại Điện Biên do Vietinbank tài trợ // Quân đội nhân dân.- Số 19673.- Ngày 
10/1/2016 - Tr.4 

Tối 8-1, tại Điện Biên, tỉnh Điện Biên, Ngân hàng TMCP Công thương Việt 
Nam (Vietinbank) đã phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Điện Biên tổ chức lễ khánh 
thành, bàn giao các công trình từ thiện, an sinh xã hội (ASXH) do Vietinbank tài trợ 
với tổng số tiền trên 86,3 tỷ đồng gồm: 90 phòng ở cho học sinh dân tộc nội trú dân 
nuôi trường Tiểu học và THCS huyện Mường Nhé (hơn 15,9 tỷ đồng); Điểm văn hoá 
Linh Sơn, huyện Điện Biên (hơn 27,8 tỷ đồng); Trụ sở Báo Điện Biên Phủ và Trung 
tâm báo chí Tỉnh (gần 24 tỷ đồng); Trường Mầm non Tân Thanh, TP Điện Biên (9 tỷ 
đồng); Trạm y tế xã Sam Mứn huyện và Trạm y tế xã Hua Thanh, huyện Điện Biên 
(gần 10 tỷ đồng) để địa phương quản lý, sử dụng. Việc xây dựng các công trình từ 
thiện, ASXH trên địa bàn tỉnh Điện Biên chứa đựng tình cảm, tinh thần chia sẻ, tương 
thân, tương ái của cán bộ, nhân viên, người lao động VietinBank đối với người dân 
tỉnh Điện Biên để bà con có cơ sở vật chất khang trang trong dịp Tết. 

009. VIỆT HÀ - TRẦN HẰNG/ 100 suất quà Tết biếu bà con Ảng Tở// Công an 
nhân dân.- Số 3836.- Ngày 27/1/2016 - Tr.7 

Đoàn công tác xã hội từ thiện của Báo CAND và Ngân hàng 
Agribank rời Lai Châu tiếp tục đến với xã Ảng Tở, huyện Mường Ảng, 
tỉnh Điện Biên trong cái rét tê tái những ngày cuối đông. Dù nhiệt độ có 
lúc xuống tới số âm, dù băng tuyết xuất hiện như muốn gây khó lòng 
người nhưng mọi việc vẫn diễn ra suôn sẻ. Bà con vượt đường xa, vượt 
qua những cung đường lầy lội, có người đi chân trần đến nhận quà Tết. 17 
năm qua, hành trình Tết vì người nghèo của Báo CAND luôn có những 
hình ảnh đầy xúc động như thế. 

Ngày 25-1, từ các thôn bản của xã Ảng Tở, người đi xe máy, người đi bộ đều 
tập trung về nhà văn hóa xã. Ngôi nhà 2 tầng khang trang với hội trường rộng rãi còn 
chưa kịp khánh thành. Đến sớm, những phụ nữ người Thái, Mông, Dao, nhiều chị búi 
tóc kiểu “tằng cẩu” cùng chiếc váy đen dài tới gót chân đứng trò chuyện cùng nhau 
nhẹ nhàng và duyên dáng. Họ kể cho nhau nghe về gia đình, về công việc nương rẫy 
và đặc biệt là cách chống rét cho trâu bò, lợn gà ngày giá lạnh này. 

Chị Lầu Thị Lún, ở bản Tò Cang có tới 6 đứa con, thuộc diện hộ nghèo của xã. 
1 đứa con của chị bị tàn tật, năm nay đã 18 tuổi mà không biết nói. Nhà Lún không 
nuôi con gì, chỉ có 1 sào lúa thu hoạch được 5-6 tạ/năm. Ngoài ra, vợ chồng chị còn 
đi hái cà phê thuê nhưng cũng không đủ ăn. 
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Đội nguyên chiếc mũ bảo hiểm vào trong nhà văn hóa xã, ông Lường Văn 
Dương, 82 tuổi, ở bản Khò Kó là người Thái Đen, sống độc thân, không có nguồn 
kiếm sống. Ông Dương cho biết, trên người ông đầy bệnh tật: “Được nhận quà Tết 
thấy vui lắm, mừng lắm!”. Vì trời giá rét, sức khỏe không đảm bảo nên ông Giàng A 
Páo Ly ở bản Thủ Lô giao cho con trai là anh Giàng A Chứ đi nhận quà thay. 

Ngồi trong nhà văn hóa, bàn tay khô ráp vì khí lạnh và công việc lao động chân 
tay, Chứ cứ xoa tay liên tục để xua đi cái giá buốt. Chứ cho biết, ngoài trồng lúa, trồng 
ngô, nhà anh còn nuôi gà, lợn và 1 con bò. Những ngày rét như thế này, cả nhà luôn 
phải lo chống rét cho đàn gia súc để nó không bị chết. Ở một góc khác, anh Lý A Chờ 
ở thôn Huổi Tròn đi chân trần trên nền đất lạnh giá. Đôi chân tím ngắt vì lạnh dính đầy 
đất đỏ. Hỏi Chờ sao không đi dép, anh bảo: “Đường bẩn quá, dép toàn đất thôi, phải để 
ở ngoài kia mà!”. Từ nhà Chờ ra đến trung tâm xã chừng 10 cây số, có thể đi bằng xe 
máy nhưng đường đất lầy lội.  

Ảng Tở là xã có hệ thống cơ sở hạ tầng như giao thông, điện thắp sáng, phòng 
học còn nhiều khó khăn, nhất là 5 bản vùng cao. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo cao (hơn 
60% hộ nghèo, hộ cận nghèo), trình độ dân trí thấp, tập quán canh tác của đa số người 
dân còn lạc hậu, mang tính tự cung, tự cấp, chưa quan tâm đến đầu tư giống mới cũng 
như áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Cây trồng chủ yếu ở đây là 
lúa, ngô, sắn, cà phê và cây mắc ca... Tuy nhiên, thời tiết giá rét, mưa lũ đã ảnh 
hưởng, làm thiệt hại nhiều vật nuôi, cây trồng của bà con. 

Nói về tình hình an ninh trật tự, Đại tá Nguyễn Ngọc Bội, Trưởng Công an 
huyện Mường Ảng cho biết, hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy ở 
xã Ảng Tở còn tiềm ẩn phức tạp, nhưng bên cạnh đó xã đã làm tốt công tác vận động 
toàn dân tham gia đảm bảo an ninh trật tự. Năm qua, quần chúng nhân dân đã tích 
cực cung cấp tin tố giác tội phạm phục vụ tốt cho công tác phòng ngừa đấu tranh 
chống tội phạm trên địa bàn xã. 

Đại diện Báo CAND, Ngân hàng Agribank cùng Công an huyện Mường Ảng 
đã trao tặng 100 suất quà Tết trị giá 50 triệu đồng cho các hộ dân xã Ảng Tở. Trong 
túi quà ngoài tiền mặt còn có mì tôm, dầu ăn, mì chính… 

Thượng tá Vũ Mạnh Hà, Trưởng ban CAND điện tử phát biểu chia sẻ với vất 
vả của bà con ở xã vùng cao Ảng Tở, chúc bà con ăn Tết vui vẻ và mong rằng trong 
năm tới, cuộc sống của bà con sẽ đổi thay, vượt qua khó khăn; tích cực tham gia 
phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tiếp tục giúp lực lượng Công an giữ bình yên 
địa bàn.  

Đáp lại tấm lòng của những người làm báo Công an và bạn đọc, anh Lường 
Văn Hưởng, Phó Chủ tịch UBND xã Ảng Tở nói: “Bà con xã Ảng Tở rất vui được 
đón nhận món quà đặc biệt. Món quà không chỉ giúp bà con có cái Tết vui vẻ đầm 
ấm hơn mà còn là sự động viên bà con vượt khó, cố gắng thoát nghèo”. Chia tay bà 
con xã Ảng Tở, chúng tôi nhìn theo hình ảnh bà con xuống dốc trở về nhà, người đi 
bộ, người ngồi xe máy đều phấn khởi với túi quà Tết. Ven đường, những bông hoa 
mận trắng muốt đang bừng nở đón mùa xuân sang. 
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010. VĂN THỊNH/ Báo CAND, CLB “Những người bạn đất Cảng” tặng quà Tết 
đồng bào Mường Nhé// Công an nhân dân.- Số 3837.- Ngày 28/1/2016 - Tr.7 

Hưởng ứng chương trình “Tết vì người nghèo” của Báo CAND, CLB “Những 
người bạn đất Cảng” đã chuyển đến tặng đồng bào xã Xín Thầu, huyện Mường Nhé, 
tỉnh Điện Biên và Đồn Biên phòng A Pa Chải số quà Tết trị giá trên 100 triệu đồng. 
Từ Hải Phòng, đoàn công tác vượt qua gần 1.000km trong thời tiết giá rét, nhiều 
khu vực có băng, tuyết, đèo dốc hiểm trở sương mù dày đặc đến xã Xín Thầu, 
huyện Mường Nhé, nơi có ngã 3 biên giới Việt Nam, Lào, Trung Quốc. Xã có 7 bản 
với 291 hộ dân với trên 1.000 nhân khẩu tỉ lệ hộ nghèo chiếm 33,3%, khí hậu vô 
cùng khắc nghiệt. 

Thiếu tá Nguyễn Đức Cảnh, Chính trị viên Đồn Biên phòng A Pa Chải cho 
biết: “Trên địa bàn xã có 9 dân tộc anh em sinh sống, riêng dân tộc Hà Nhì chiếm 
96%. Bà con sống chủ yếu chăn nuôi và trồng trọt, đời sống nhân dân còn gặp nhiều 
khó khăn, việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất còn rất hạn chế. Tuy 
vậy, bà con sống đùm bọc thương yêu, giúp đỡ nhau. Cán bộ chiến sĩ biên phòng và 
Công an huyện với phương châm “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” luôn đi 
sâu đi sát với dân, do đó bà con một lòng tin vào Đảng, chính quyền, Bộ đội Biên 
phòng và Công an, nên tình hình ANCT và TTATXH trên địa bàn luôn được giữ 
vững, con em các dân tộc đến tuổi đều được đến trường”. 

Tại đây, đoàn đã trao 205 suất quà gồm chăn ấm, quần áo, nồi ấm nhôm, quà 
Tết cho đồng bào và các cháu học sinh 3 trường trong xã. Ông Phạm Vũ Phan, Chủ 
tịch UBND xã thay mặt đồng bào cảm ơn đoàn công tác của Báo CAND, CLB 
“Những người bạn đất Cảng” và các nhà hảo tâm thành phố Cảng đã không quản ngại 
đường xa giá rét mang đến cho đồng bào những món quà ấm tình người vào dịp Tết 
đến, xuân về. 

Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn đã đến thăm và tặng quà cán bộ 
chiến sĩ Đồn Biên phòng A Pa Chải cùng nằm trên địa bàn xã. 

011. PHẠM THANH HÀ – MAI TÂM HIẾU/ Từ miền cực Tây Tổ quốc// Thời 
nay.- Số 628.- Ngày 21/1/2016 - Tr.1+23 

Hơn 200km đường trải nhựa, gấp khúc ngoắt ngoéo từ Điện Biên về Mường 
Nhé vẫn là điều kì diệu với những ai từng biết chặng đường gian nan xưa kia. Như 
dải lụa mềm vát qua các sườn núi dựng đứng, các bờ vực cheo leo, con đường chạy 
về phía cực tây Tổ quốc nối với đường vành đai biên giới lên Km số 0 ở A Pa Chải. 
Trên con đường ấy, vào thời điểm này, huyện Mường Nhé xa xôi của tỉnh Điện Biên, 
giữa xanh thẳm của rừng, của trời, là sắc đỏ rực rõ của cờ Đảng, cờ Tổ quốc. Không 
khí hân hoan chào đón ngày khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của 
Đảng đang tràn ngập. 

Cuộc sống ở đây đã thay đổi nhiều lắm từ khi có con đường. Trước đây, khi 
huyện Mường Nhé chưa thành lập, xã Sín Thầu – vùng đất “một con gà gáy ba nước 
nghe” thuộc huyện Mường Tè, Lai Châu. Muốn vào ngã ba biên giới phải đi qua 
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Mường Tè, vượt dốc Mù Cả, Tà Tổng cao ngất. Leo lên đỉnh dốc mất nửa ngày, 
xuống cũng mất nửa ngày đi bộ. Chỉ có một con đường rừng độc đạo. Hết dốc này 
đến dốc khác, phải mất 7-10 ngày mới đến được A Pa Chải, bản cuối cùng trên đất 
Việt, nơi có cột mốc số 0. Huyện Mường Nhé rộng, từ điểm đầu Chà Cang vào đến 
thị trấn chỉ hơn 80km, nhưng phải đi qua chiosn con suối to, vào mùa lũ, các con suối 
Nậm Pồ, Pa Tẩn, Nậm Kè,…  chảy siết, có khi cuốn cả một đàn trâu xuống suối. 
Người và xe sảy chân cũng có thể xuống vực bất cứ lúc nào. Mùa lũ từ tháng 5 đến 
tháng 8, hầu như chẳng đi lại được, người lớn không vào rừng được, trẻ em không 
đến được trường. Mường Nhé, Mường Toong, Chà Cang cách biệt nhau hàng tháng. 

Chỉ mươi năm trước đây thôi, người dân ở đây chẳng ai biết xe máy là gì. Năm 
2002, con đường trải nhựa như bây giờ mới được mở đến Chà Cang. Vậy mà đến 
nay, 100% số xã đã có đường ô-tô vào đến trung tâm, hơn 90% số thôn, bản có đường 
đi được xe máy; số hộ dân mua được ti vi, xe máy ngày càng nhiều; hàng năm, có 
hơn 90% số trẻ trong độ tuổi đã được đến trường. Ông Pờ Diệp Sàng, người dân tộc 
Hà Nhì, nguyên Bí thư Huyện ủy kể với chúng tôi như vậy. Con đường là biểu hiện 
rõ nhất sự quan tâm của Đảng và Nhà nước với vùng đất biên giới này. Ra công tác 
ngoài Điện Biên, giữ vững cương vị Phó Trưởng ban Dân vận tỉnh, ông tự lái xe về 
nhà mỗi ngày nghỉ, 200km đi mất 5 giờ đồng hồ. Điều đó so với mười mấy năm trước 
thôi, còn hơn cả một giấc mơ. 

Tuy nhiên, đây vẫn là một vùng đất nghèo. Ông Sàng nói: Mặc dù đã được sự 
quan tâm thường xuyên của Đảng, Nhà nước, song nhìn chung, đời sống của người 
dân ở Mường Nhé còn gặp khá nhiều khó khăn. Khí hậu khắc nghiệt, giao thông hạn 
chế, trình độ dân trí không đồng đều, nhiều phong tục tập quán lạc hậu còn tồn tại, 
nạn du canh du cư, chặt phá rừng ồ ạt trong nhiều năm qua đã gây những khó khăn 
không nhỏ đối với sự phát triển của đời sống người dân. Đặc biệt, lợi dụng những đặc 
điểm nêu trên, các thế lực thù địch, phản động và phần tử xấu đã tìm mọi cách kích 
động, lôi kéo chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, gây mất ổn định chính trị. 

Bởi thế, mong muốn của ông là giúp người dân ở đây thoát nghèo bền vững. 
Đã đến lúc không thể trông chờ cứu trợ mà phải nâng cao dân trí để tự làm ăn, để 
phát triển kinh tế. Việc cho quà, thăm hỏi hay cứu trợ hằng năm đều có ý nghĩa, 
nhưng đấy không phải giải pháp thoát nghèo. Ông tin rằng Đại hội Đảng lần này 
sẽ cho ra những chính sách mới để đầu tư cho phát triển nhiều mặt văn hóa, giáo 
dục, kinh tế vùng sâu, vùng xa, đặc biệt quan tâm đào tạo cán bộ địa phương, nhất 
là lớp cán bộ trẻ. Chính sách cử tuyển, phân công nhiệm vụ cho con em địa 
phương sau khi học về sẽ là nhân tố tốt giúp địa phương phát triển. 

Cũng tâm sự ấy, ông Pờ Dần Sinh ở xã Sín Thầu, một cán bộ huyện đã nghỉ 
hưu, hướng về Đại hội Đảng với nhiều suy tư. Đã nhiều năm làm cán bộ, ông hiểu 
hơn ai hết cuộc sống của người dân Mường Nhé. “Bà con mong muốn nhiều lắm”, 
ông nói, “mong muốn Đảng và Nhà nước quan tâm hơn nữa đến vùng sâu, vùng xa. 
Đảng và Nhà nước đã quan tâm rất nhiều, chủ trương đường lối của Đảng là đúng 
đắn, thế nhưng việc đầu tư vẫn chưa có hiệu quả như mong muốn”. Chẳng hạn, việc 
xây dựng nông thôn mới, kế hoạch từ nay đến năm 2020, có đến 17, 18 tiêu chí, giờ 
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cũng chỉ mới thực hiện được rất ít. Bảo vệ biên giới là một trách nhiệm lớn lao, 
nhưng việc bảo đảm cơ sở hạ tầng cho những bản giáp biên chưa tốt. Đưa bà con lên 
vùng biên từ năm 2007, giờ vẫn chưa có đủ điện, đường, trường, trạm. 

Một điều ông Sinh cũng trăn trở, và nhắc đi nhắc lại, là phải làm thế nào nâng 
cao hơn nữa trách nhiệm của cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt với dân. Trung ương cần 
thay đổi cách nghĩ, cách làm, phải có những cán bộ hiểu được phong tục tập quán, 
tâm lý địa phương và như thế, cần đào tạo cán bộ nơi đây nhiều hơn là thực hiện 
chính sách luân chuyển từ dưới xuôi lên. Người dân vùng biên giàu lòng yêu nước, 
yêu Đảng và Bác Hồ, nhưng nếu chỉ chăm sóc theo cách hỗ trợ mà không tính toán 
đúng hướng thì chẳng mang lại kết quả như mong muốn. Chẳng hạn, việc trồng cây 
gì, nuôi con gì bao năm qua vẫn là chuyện chưa ổn thỏa ở địa phương. Chính phủ cho 
gạo, cho trâu bò đến người dân, nhưng không cho chủ trương phát triển các mô hình 
trang trại nhỏ, cho nên người nghèo không đủ sức chăm nom con giống, ít lâu con 
giống chết, nghèo vẫn nghèo. Lẽ ra nên đầu tư cho những gia đình có khả năng phát 
triển chăn nuôi và họ sẽ thu hút lao động dôi dư tại địa phương, như vậy thiết thực và 
hiệu quả hơn. Còn nhiều cán bộ chưa quan tam đến dân, vì nhiều lí do, trong khi con 
người là khâu quan trọng nhất thì chưa được chú ý đào tạo một cách bài bản. Nhiều 
người bằng cấp thì có nhưng trách nhiệm hạn chế, do vậy không làm cho địa phương 
phát triển tốt hơn.  

Trên đồn A Pa Chải, nơi địa đầu Tổ quốc, những ngày này các chiến sĩ biên 
phòng sống trong tâm trạng đặc biệt. Thiếu tá Hoàng Kim Thành, người Tày ở Yên 
Bái, Chính trị viên phó của đồn cho biết, hiện nay 100% số cán bộ, chiến sĩ của đồn 
đang trong chế độ trực, sẵn sàng tinh thần bảo vệ biên giới, bảo vệ vững chắc chủ 
quyền, cũng là bảo vệ Đại hội Đảng từ xa. Hướng về Đại hội Đảng với niềm tin tưởng 
tuyệt đối, cán bộ, chiến sĩ của đồn theo dõi tin về đại hội từng ngày trên các phương 
tiện truyền thông và mong muốn Đại hội sẽ bầu ra được những lãnh đạo xứng đáng của 
Đảng trong nhiệm kỳ tới. Thiếu tá Hoàng Kim Thành cũng cho biết thêm, ở vùng biên 
này, 33,4% dân số vẫn đói nghèo. Để giữ vững biên giới, phải có sự phối hợp chặt chẽ 
quân dân, và anh hy vọng sau Đại hội, sẽ có những chính sách quan tâm hơn nữa bà 
con dân tộc thiểu số, bà con vùng sâu, vùng xa nơi phên giậu Tổ quốc. 

“Tôi mong rằng qua kỳ Đại hội Đảng lần này sẽ bầu được nhiều cán bộ trẻ ưu 
tú, có năng lực, đủ tài và đức, nhất là đối tượng cán bộ người dân tộc địa phương. Mở 
thêm nhiều lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và bồi dưỡng đảng viên mới”. Đó là ý 
kiến của thầy giáo Đinh Công Định, giáo viên trường tiểu học Trần Văn Thọ, xã 
Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Còn Lê Hữu Thỉnh, một cán bộ 
huyện ủy thì nói nhiều đến mong muốn có thêm những nhà văn hóa cộng đồng để trẻ 
em các dân tộc có nơi vui chơi và sinh hoạt. 

Chúng tôi nhìn thấy ở mảnh đất cực tây phía bắc Tổ quốc này nhiều niềm tin và 
nhiều mong mỏi. Người dân Việt Nam từ vùng sâu, vùng xa vẫn đang một lòng hướng 
về Đảng về kỳ Đại hội có thể đem lại những chuyển biến lớn lao trong đời sống. 

Mường Nhé là huyện biên giới có 268,5km đường biên tiếp giáp Trung Quốc 
và Lào với 6/11 xã giáp biên. Là địa bàn cư trú của 13 dân tộc anh em với trên 3,5 
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vạn nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm đến hơn 97%, nhiều 
nhất là đồng bào Mông và Hà nhì. Báo cáo của Đảng bộ huyện cho biết Đảng và 
Nhà nước tiếp tục quan tâm đầu tư các chương trình dự án phát triển kinh tế - xã 
hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, đặc biệt là Đề án 79, Chương trình 30a, 
chương trình xây dựng nông thôn mới…, đó là những thuận lợi góp phần để tình 
hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, chủ quyền biên giới 
quốc gia được giữ vững; cán bộ, đảng viên và nhân dân đoàn kết khắc phục khó 
khăn, yên tâm lao động sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, tin tưởng vào sự lãnh đạo 
của Đảng và sự quản lý điều hành của chính quyền. Tuy nhiên, vẫn còn một số khó 
khăn do hoàn cảnh tự nhiên và địa lý, các thế lực thù địch vẫn tuyên truyền các 
hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước như tuyên truyền dụ dỗ người dân xuất 
cảnh trái phép, di dịch cư tự do…, trình độ của một bộ phận nhân dân còn hạn 
chế, còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào các chính sách hỗ trợ của Nhà nước. 

012. HUYỀN TRANG/ Vốn chính sách góp phần xây dựng quê hương Điện 
Biên// Pháp luật Việt Nam.- Số 33.- Ngày 2/1/2016 - Tr.12 

Tính đến hết năm 2015, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách toàn tỉnh Điện 
Biên đạt hơn 1.874 tỷ đồng (tăng hơn 257 tỷ so với năm 2014), với 14 chương trình 
tín dụng, 77.621 khách hàng dư nợ. Vốn chính sách đang góp phần làm thay đổi từng 
ngày mảnh đất chiến trường Điện Biên Phủ năm xưa, xây dựng quê hương Điện Biên 
ngày càng giàu đẹp. 

Đổi thay từng ngày 
Tại xã Mường Mươn (huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên), Ngân hàng Chính 

sách xã hội (NHCSXH) đang thực hiện 9 chương trình tín dụng chính sách xã hội, dư 
nợ 17,522 tỷ đồng với 638 hộ, trong đó lớn nhất là chương trình hộ nghèo với dư nợ 
9,9 tỷ đồng. Đời sống kinh tế - xã hội của Mường Mươn cũng dần đổi thay nhờ sự 
đóng góp quan trọng của những đồng vốn nhỏ. Bên cạnh đó, công tác huy động vốn 
thông qua Tổ Tiết kiệm và Vay vốn (TK&VV) triển khai thực hiện khá tốt với 15/18 
tổ có số dư tiền gửi là 106 triệu đồng, qua đó đã dần hình thành ý thức tiết kiệm cho 
người dân. 

Mường Mươn chỉ là một điểm nhấn trong bức tranh toàn tỉnh Điện Biên, nơi 
vốn chính sách đang “vẽ” những nét màu sáng. Điện Biên là tỉnh miền núi biên giới 
thuộc vùng Tây Bắc, có địa hình phức tạp, mật độ dân số thấp (trên 52 vạn dân với 
113 ngàn hộ), sản xuất chủ yếu là nông nghiệp 1 vụ. Hơn nữa, hạ tầng thấp kém, 
nhiều xã vào mùa mưa không đi lại được bằng xe ô tô, vẫn còn xã chưa có điện lưới 
quốc gia…, ảnh hưởng không nhỏ tới phát triển kinh tế, xã hội của địa phương nói 
chung, đến các mặt hoạt động của NHCSXH tại địa bàn nói riêng. 

Để nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến với tất cả các thôn, xã, NHCSXH tỉnh Điện 
Biên đã triển khai 130 Điểm giao dịch tại 130 xã. Vượt qua nhiều khó khăn, năm 2015 
Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã đáp ứng cơ bản nhu cầu vốn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo 
và các đối tượng chính sách trên địa bàn. 
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Tính đến hết năm 2015, NHCSXH tỉnh Điện Biên đạt tổng dư nợ hơn 1.874 tỷ 
đồng, tăng hơn 257 tỷ đồng so với năm 2014, đạt hơn 99,7% kế hoạch giao. Đến nay, 
Chi nhánh đang thực hiện 14 chương trình tín dụng với 77.621 khách hàng dư nợ, 
trong đó lớn nhất là chương trình cho vay hộ nghèo, dư nợ 899 tỷ đồng, chiếm 48% 
tổng dư nợ với 40.592 hộ. Nợ quá hạn chiếm 0,51% tổng dư nợ, giảm 0,02% so với 
năm 2014. Về nguồn vốn ủy thác tại địa phương đã chuyển bổ sung vốn ngân sách 
4,52 tỷ đồng, nâng tổng số vốn lên 14,892 tỷ đồng. 

Kế hoạch 2016: hoàn thành 100% kế hoạch được giao 
Năm 2016, NHCSXH tỉnh Điện Biên đặt ra nhiệm vụ hoàn thành 100% kế 

hoạch huy động vốn được NHCSXH Việt Nam giao. Đồng thời, thực hiện tốt các 
chương trình tín dụng chính sách với tốc độ tăng trưởng đạt 7% đến 8% so với năm 
2015, nâng dư nợ lên khoảng 2.020 tỷ đồng vào cuối năm 2016. Đi đôi với việc đó là 
quản lý tốt chất lượng tín dụng, phấn đấu đạt tỷ lệ nợ xấu dưới 1,0% trên tổng dư nợ, 
tỷ lệ thu lãi đạt trên 95%, 100% nợ đến hạn, nợ rỉu ro do nguyên nhân khách quan 
được xử lý kịp thời, đúng quy trình quy định. Hoàn thành công tác đối chiếu nợ, phân 
tích nợ vay của khách hàng và đối chiếu tiền gửi của tổ viên tổ TK&VV đảm bảo 
chất lượng, hoàn thành đúng thời gian quy định. Năm 2016, NHCSXH Điện Biên 
cũng sẽ nỗ lực triển khai kịp thời các chương trình cho vay mới theo chỉ định của 
Chính phủ khi được giao vốn. 

Để thực hiện thành công mục tiêu nhiệm vụ, NHCSXH tỉnh Điện Biên bám sát 
chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, Ban đại diện HĐQT các cấp và 
NHCSXH Việt Nam, triển khai thực hiện tốt các mặt hoạt động nghiệp vụ trên địa bàn; 
đồng thời tổ chức thực hiện tốt các công tác điều hành kế hoạch tín dụng, trong đó điều 
hành linh hoạt công tác kế hoạch và nguồn vốn, tăng cường công tác quản lý nợ, áp 
dụng biện pháp thu hồi tích cực đối với khoản nợ do khách hàng chuyển địa bàn nhằm 
giảm tỉ lệ nợ xấu; củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động ủy thác của các tổ chức hội, 
đoàn thể, đặc biệt chú trọng hoạt động ủy thác cấp xã; tiếp tục làm tốt công tác củng cố 
Tổ TK&VV; tăng cường bồi dưỡng, đào tạo Tổ trưởng Tổ TK&VV nhằm nâng cao 
chất lượng hoạt động. NHCSXH Điện Biên cũng tăng cường công tác kiểm tra toàn 
diện, kiểm tra chuyên đề, triển khai đồng bộ và phối hợp thực hiện công tác kiểm tra 
của tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác thực hiện tín dụng chính sách. 

013. TRỊNH XUÂN TƯ/ Điện Biên Phủ có thêm 23 điểm di tích// Văn hóa.- Số 
23.- Ngày 27/1/2016 - Tr.10 

Ngày 26/1, Sở VH-TT&DL tỉnh Điện Biên đã tổ chức lễ công bố Quyết định 
bổ sung xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt và trao tặng danh hiệu vinh dự Nghệ nhân 
ưu tú năm 2015. Theo đó, ngày 23/12/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định 
về việc xếp hạng bổ sung thêm 23 điểm di tích vào Hồ sơ di tích lịch sử Chiến trường 
Điện Biên Phủ nâng tổng số điểm di tích thành phần của Di tích quốc gia đặc biệt – 
Chiến trường Điện Biên Phủ lên 45 điểm. 

Di tích Chiến trường Điện Biên Phủ là 1 trong 62 di tích danh thắng toàn miền 
Bắc được Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch xếp hạng đặc cánh cấp quốc gia đợt 1 
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vào năm 1962. Đến năm 2009, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định xếp hạng di 
tích quốc gia đặc biệt đối với Di tích Chiến trường Điện Biên Phủ 

014. CHU QUỐC HÙNG/ Lễ hội đua thuyền đuôi én Mường Lay// Tin tức.- Số 
3.- Ngày 4/1/2016 - Tr.9 

Ngay trong ngày đầu tiên của năm mới 2016, tại thị xã Mường Lay (tỉnh 
Điện Biên) đã tưng bừng diễn ra Lễ hội đua thuyền đuôi én lần thứ II và Ngày hội 
thể thao văn hóa các dân tộc thị xã. Trong 16 đội, với hơn 300 vận động viên tham 
gia đua thuyền đuôi én lần này còn có sự tham gia của các đội đua của tỉnh Luông 
Pha Băng (nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào) và các địa phương thuộc tỉnh 
Lai Châu và Sơn La đến tranh tài. 

Trải qua cuộc thiên di trong lịch sử, dân tộc Thái có mặt ở Việt Nam từ hàng 
trăm năm trước. Bản mường Thái nói chung và bà con các dân tộc ven sông Đà nói 
riêng, sinh sống bằng nghề trồng lúa nước và đánh bắt tôm cá. Bởi vậy từ bao đời 
nay, bà con rất gắn bó với sông nước và chèo thuyền là công việc thường ngày, trở 
thành thói quen và nhu cầu không thể thiếu trong sinh hoạt, trong lao động sản 
xuất. Đua thuyền giữa các bản làng đầu xuân cũng bắt nguồn từ tập quán sinh sống 
đó, không khí hội hè vui vẻ khiến họ lạc quan, yêu đời hơn. 

Đây là lần thứ 2 thị xã Mường Lay tổ chức Lễ hội đua thuyền đuôi én. Lần 
đầu, lễ hội được tổ chức cũng vào ngày đầu tiên của năm mới 2015. Sau khi thủy 
điện Sơn La dâng nước, thị xã Mường Lay đã trở thành một đô thị xinh đẹp, với 
những dãy phố nhà sàn nằm soi bóng xuống lòng hồ thủy điện. Chính quyền thị xã 
Mường Lay đã phục dựng Lễ hội đua thuyền đuôi én của dân tộc Thái trắng trở 
thành truyền thống, dự kiến sẽ tổ chức vào những ngày đầu tiên của các năm với 
quy mô ngày càng mở rộng, thu hút nhiều đội đua trong và ngoài nước tham dự. 

015. NGỌC HÀ/ Hoa anh đào Mường Phăng// http://daidoanket.vn .- Ngày 17/01/2016 

Điện Biên đầy mời gọi với tháng 3 hoa ban trắng trời, tháng 5 rợp trời cờ kỷ 
niệm chiến thắng Điện Biên Phủ, tháng 8, 9, 10 mùa lúa chín vàng, tháng 11, 12 dã 
quỳ rực rỡ trên đồi A1, và thời điểm này, trên mảnh đất Mường Phăng lịch sử hàng 
ngàn cây hoa anh đào của Nhật Bản đang khoe sắc tạo nên một khung cảnh vô cùng 
độc đáo. 

Điều thôi thúc chúng tôi lên đường là mùa hoa anh đào trên đất Mường Phăng 
vừa bắt đầu. Nghe nói, chính những du khách Nhật đến đây còn thấy ngỡ ngàng, chứ 
đừng nói tới du khách trong nước mơ một lần chiêm ngưỡng loài hoa anh đào của xứ 
sở mặt trời mọc. Vậy là, từ thành phố Điện Biên, chúng tôi đi theo đường Võ Nguyên 
Giáp tới đường AH13, đến quốc lộ 279, tới đường Trường Chinh. 

Với đường đi này chỉ mất chừng 6 km để tới được hồ Pá Khoang. Tới hồ Pá 
Khoang, ngồi trên canô khoảng 10 phút trên là ra tới đảo hoa anh đào. Từ trên mặt 
hồ, cách xa hàng trăm mét là đã được chiêm ngưỡng hoa anh đào nhuốm sắc hồng 
rực rỡ trên hòn đảo nổi giữa lòng hồ. 



 18 

Sự bất ngờ tới kinh ngạc khi chúng tôi được chứng kiến ngay trên mảnh đất 
Mường Phăng – nơi  cách đây hơn 60 năm, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã chỉ đạo xây 
dựng cơ quan đầu não của quân đội - Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ để làm nên 
một chiến thắng lịch sử “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, thì nay nơi đây trở 
thành một điểm nhấn đặc biệt của du lịch Điện Biên, rồi loài hoa anh đào chọn vùng 
đất từng vô cùng khắc nghiệt này để sinh sôi cũng là chuyện hết sức kỳ thú.   

Và ở đây, chúng tôi cũng được nghe tiến sĩ Trần Lệ - Giám đốc Công ty cổ 
phần công nghệ nông lâm Mường Phăng kể về những ngày đầu gây dựng đảo hoa 
anh đào - câu chuyện có vẻ nhuốm màu cổ tích: Bắt đầu năm 2006, tiến sĩ Trần Lệ 
được một cán bộ Đại sứ quán Nhật Bản đã tặng anh 10 hạt giống hoa anh đào để ươm 
tại Việt Nam. Vì trót yêu loại hoa này nên anh đã ươm được 9 cây trưởng thành. 

Thấy cây phát triển tươi tốt, Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội đã xin lại 5 cây, 
còn lại 4 cây vẫn tiếp tục trồng trên đảo. Sau chừng 3 năm, cây anh đào bắt đầu ra 
hoa và kết quả. Từ số cây giống này, anh nhân tiếp thêm hàng nghìn cây hoa anh đào. 
Và kết quả là sau gần 10 năm, trên đảo giữa hồ Pá Khoang nhuộm sắc hồng rực của 
hoa anh đào  mê hoặc du khách.  

Tiến sĩ Trần Lệ giải thích: Nằm ở độ cao trên 1.000 m, Mường Phăng vào mùa 
đông không có mưa và mùa hè không nóng. Nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm 
lên đến 10 độ C. Những yếu tố này phù hợp với sự sinh trưởng của hoa anh đào. Với 
kinh nghiệm nhiều năm nghiên cứu về hoa anh đào Nhật Bản, tiến sĩ Lệ đã chọn 
giống hoa Edohigan Sakura của đảo Kyushu. Anh cho biết, đảo Kyushu không có 
tuyết, do đó, hoa anh đào ở đây sẽ phù hợp với khí hậu của Điện Biên. Loại này rất 
sai hoa, nở bung thành những cụm lớn màu đỏ sẫm và đỏ nhạt suốt từ gốc tới ngọn, 
thời gian nở hoa kéo dài tới 3 tuần lễ. 

Bây giờ hoa anh đào Mường Phăng mới nở chừng 30%, dịp nghỉ Tết Nguyên 
đán này, du khách vẫn có thể lên Điên Biên để ngắm hoa anh anh đào. Như vậy là, từ 
một khu đảo hoang vốn là bãi chăn thả gia súc, nơi đây đã hình thành một đảo hoa 
anh đào và trở thành một điểm thu hút du khách của vùng đất Mường Phăng lịch sử.  

Một điều thật đặc biệt là hồ Pá Khoang cũng nằm trong cánh rừng nguyên sinh 
Mường Phăng. Hồ Pá nổi tiếng là công trình thủy lợi nhân tạo, được xây dựng vào 
những năm 1970 hàng chục nghìn thanh niên xung phong góp sức. Lòng hồ có diện 
tích khoảng 600 ha với dung tích trung bình gần 40 triệu m3 cung cấp nước tưới cho 
cả cánh đồng Điện Biên Phủ.  

Từ đảo hoa đào, chúng tôi tới thăm Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ cũng 
nằm trong khu rừng nguyên sinh thuộc địa phận xã Mường Phăng, huyện Điện Biên. 
Nơi này trước đây ít được nhắc tới bởi nó không phải là điểm diễn ra những trận đánh 
ác liệt, mà là một địa chỉ cần được giữa bí mật tuyệt đối. Tại đây vẫn lưu giữ được 
nhiều di tích có giá trị lịch sử tiêu biểu như: hầm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, hầm 
Thiếu tướng Hoàng Văn Thái... 

Du khách đến đây rất thích thú khi phát hiện ra chiếc bếp Hoàng Cầm không để 
khói bay lên, giúp đảm bảo an toàn cho căn cứ và vẫn giúp bộ đội ta có đủ bữa ăn để 
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lấy sức đánh giặc, hay cách bố trí phòng thủ và khả năng che giấu của bộ đội ta trước 
sự theo dõi điên cuồng của lực lượng thám không thời đó... 

Trên đường trở ra, những bản làng của Thái thấp thoáng ẩn hiện theo từng khúc 
quanh co. Tiếng mõ trâu bỗng hóa thành âm thanh kỳ diệu giữa chốn thanh bình...  

016. N.HÀ/ 4 bị cáo cùng nhận mức án 20 năm tù vì ma túy// Pháp luật Việt 
Nam.- Số 2.- Ngày 2/1/2016 - Tr.9 

Cuối tuần qua, TAND tỉnh Điện Biên đã xét xử 3 vụ án ma túy, tuyên phạt 4 bị 
cáo cùng mức án 20 năm tù. Cụ thể, bị cáo Tráng A Vừ (SN 1990) và Giàng A Lầu 
(SN 1990) cùng trú tại xã Tìa Dình, huyện Điện Biên Đông, mỗi bị cáo 20 năm tù về 
hành vi mua bán trái phép 17 gói Methamphetamine với trọng lượng 320,15gam bị bắt 
quả tang vào ngày 28/8/2015. Trước đó, bị cáo Lò Văn Xiên (SN 1970, thường trú tại 
bản Món, xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo) đã bị TAND tỉnh Điện Biên tuyên án 20 
năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Theo cáo trạng, ngày 19/8/2015, tại 
Km375 (quốc lộ 6) thuộc khu vực bản Có, xã Quài Tở, lực lượng cảnh sát điều tra tội 
phạm về ma túy (Công an tỉnh) phát hiện bắt quả tang Xiên đang vận chuyển 
484,71gam heroin. Bị cáo Lò Thị Thin (SN 1964, thường trú tại đội 6, xã Thanh 
Xương, huyện Điện Biên) cũng bị tuyên 20 năm tù về tội mua bán trái phép 1 bánh 
heroin có trọng lượng 353,24gam. 

017. HÙNG ANH/ Triệt phá đường dây mua bán phụ nữ liên tỉnh// Công an 
nhân dân.- Số 3811 Ngày 2/1/2016 - Tr.5 

Công an huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên) vừa phá thành công vụ mua bán 
người, bắt quả tang 3 đối tượng Sùng A Là, SN 1990; Sùng A Công (SN 1984, cùng trú 
tại huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên), giải cứu thành công 2 nạn nhân: Giàng Thị L 
(SN 1990, ở xã Háng Lìa); Giàng Thị Đ (SN 1993, ở thị trấn Điện Biên Đông). Mở rộng 
đấu tranh chuyên án, Công an huyện Điện Biên Đông phối hợp với phòng CSĐT tội 
phạm về TTXH – Công an tỉnh Điện Biên và phòng CSĐT tội phạm về TTXH – Công 
an tỉnh Lào Cai bắt đối tượng cầm đầu đường dây Thào Thị Chía (SN 1983, ở xã Bảo 
Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai). Khai thác ban đầu, các đối tượng khai nhận đã đưa 2 
nạn nhân qua cửa khẩu thuộc tỉnh Lào Cai để bán cho một người Trung Quốc với giá 
20.000NDT. 

Trung tá Nguyễn Tuấn Anh – Trưởng Công an huyện Điện Biên Đông cho biết: 
theo số liệu Công an huyện nắm được, tình trạng phụ nữ vắng mặt tại địa bàn 13 xã, thị 
trấn trên địa bàn huyện Điện Biên Đông xảy ra rất phổ biến, có xã có tới 30 đến 40 phụ 
nữ vắng mặt tại địa bàn không rõ lý do. Đa số những phụ nữ này tuổi đời còn rất trẻ, tập 
trung ở độ tuổi từ 14 đến dưới 40 tuổi. 

018. NGÂN HÀ/ Tuyên án cặp anh em ruột ác thú// Pháp luật Việt Nam, Số 9 
Ngày 9/1/2016 - Tr.9 

Sau hai ngày xét xử, TAND tỉnh Điện Biên đã tuyên phạt hai anh em tuột Cà Văn 
Toàn (SN 1970, trú tại bản Bông, xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo) mức án chung thân và 
Cà Văn Toán (SN 1983, cùng địa chỉ) 22 năm tù về tội giết người, cướp tài sản. 
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Vụ án mạng xảy ra vào khoảng 9h10’ ngày 27/3/2013 tại khu vực đồi Lọng 
Hỏm thuộc bản Bông, xã Quài Tở, hai anh em ruột Toàn và Toán trong khi đi làm 
nương thấy chị Cà Thị Thiến trú cùng địa phương đi làm một mình, trên người có 
tài sản nên nảy sinh ý định giết người, cướp của. Toàn và Toán đã hò nhau dùng 
đá đập vào đầu nạn nhân đến chết rồi cướp một đôi hoa tai bằng vàng, 01 châm cài 
đầu bằng bạc và 80 nghìn đồng. Vụ án này đã được xét xử nhiều lần và đã trả hồ 
sơ điều tra bổ sung nhiều lần do các bị cáo phản cung, không nhận tội. Tuy nhiên, 
xem xét các chứng cứ, tài liệu trong vụ án thấy đủ căn cứ kết tội các bị cáo nên 
TAND tỉnh Điện Biên đã tuyên phạt mức án như trên. 

019. NGUYỄN THỊ THU HUYỀN/ Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh 
Điện Biên: Đòi quyền lợi cho hơn 500 hộ dân xã Nặm Lịch// Pháp luật Việt 
Nam.- Số 27.- Ngày 27/1/2016 - Tr.14 

Như ánh sáng phía cuối đường hầm mở ra cho 500 hộ dân huyện Mường Ảng, 
vốn tưởng chừng đã đi vào bế tắc; sau bao năm tháng ăn không ngon, ngủ không yên 
vì nỗi lo mất đất, ngày 14/01/2016 với bản án phúc thẩm của TAND tỉnh Điện Biên, 
các hộ dân ở xã Nặm Lịch (huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên) như vỡ òa trong niềm 
vui sướng khi lấy lại được toàn bộ diện tích đất và quyền sử dụng đất góp vốn với 
Công ty cổ phần cà phê Thái Hòa Mường Ảng, mở ra lối thoát đòi lại tư liệu sản xuất 
(nguồn thu nhập chính của người nông dân) cho những hộ dân còn lại.  

Trong vụ án này, ông Đỗ Xuân Toán, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý 
Nhà nước tỉnh Điện Biên được các hộ nông dân ủy quyền trực tiếp đại diện để bảo vệ 
quyền lợi cho nguyên đơn (24 hộ dân đại diện cho nông dân xã Nặm Lịch) về quá 
trình tìm lại công lý cho người dân, từ khi thụ lý vụ án, thu thập chứng cứ, nghiên 
cứu hồ sơ, chuẩn bị luận cứ cho đến tham gia tranh tụng tại phiên tòa sơ thẩm và 
phúc thẩm. 

Theo đó, năm 2008 thực hiện chủ trương, chính sách của Nhà nước về mở rộng 
trồng và chăm sóc cây cà phê để xóa đói giảm nghèo cho người dân trên địa bàn 
huyện Mường Ảng, hơn 500 hộ dân trên địa bàn huyện Mường Ảng đã góp vốn bằng 
giá trị quyền sử dụng đất của gia đình mình với Công ty cổ phần cà phê Thái Hòa 
Mường Ảng để cùng trồng, phát triển cây cà phê với cam kết người dân sẽ được tạo 
công ăn việc làm và hưởng công lao động, đồng thời được hỗ trợ 3.000.000/ha, được 
chia cổ tức… Những tưởng cuộc sống sẽ được cải thiện hơn, tuy nhiên, đó chỉ là cam 
kết từ phía công ty, còn trên thực tế sau một thời gian đi vào hoạt động, sau khi đã thế 
chấp toàn bộ quyền sử dụng đất vào Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
Chi nhánh Mường Ảng để vay 50 tỷ đồng, Công ty làm ăn thua lỗ, quản lý yếu kém, 
không đầu tư và bỏ bê toàn bộ diện tích cây cà phê đã trồng dẫn đến cây cà phê chết 
dần chết mòn không có khả năng phục hồi, không mang lại lợi ích kinh tế. Trước 
thảm cảnh không những không được chia lợi tức mà còn không được thanh toán tiền 
công, không được hỗ trợ như đã cam kết, người dân không có đất để canh tác, không 
có nguồn thu nhập, đất đai là nguồn tư liệu sản xuất chính đã bị Công ty đem thế chấp 
vay vốn tại ngân hàng; người nông dân rơi vào cảnh khốn cùng không có đất để trồng 
cây lúa, cây ngô, dân đã nghèo nay còn khó khăn hơn. 
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Nhận thấy tình hình phức tạp, tháng 3/2014 Huyện ủy, UBND huyện Mường 
Ảng đã vào cuộc; thành lập Ban chỉ đạo để tháo gỡ khó khăn, bảo vệ quyền lợi cho 
người dân; tổ chức nhiều buổi làm việc giữa chính quyền, người dân và Công ty cổ 
phần cà phê Thái Hòa Mường Ảng nhưng đều không đạt được kết quả, quyền lợi của 
người dân không được đảm bảo. 

Giữa năm 2014, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Điện Biên nhận 
được đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý từ phía các hộ dân. Nhận thấy sự phức tạp của vấn 
đề, cùng sự thấu hiểu nỗi khốn cùng của người dân nghèo nơi đay và vượt lên trên tất 
cả là trách nhiệm nghề nghiệp, Trung tâm Trợ giúp pháp lý đã vào cuộc tìm giải pháp 
tốt nhất đề bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho đại đa số các cổ đông của Công ty Cổ phần 
cà phê Thái Hòa Mường Ảng. Sau khi nghiên cứu, tìm hiểu, Trung tâm đã hướng dẫn 
24 hộ dân ủy quyền cho các trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm để khởi kiện công ty 
Cổ phần cà phê Thái Hòa ra trước TAND huyện Mường Ảng. Xác định đây là sự 
khởi đầu để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho hơn 500 hộ dân huyện Mường Ảng và 
hàng trăm hộ dân tại huyện Tuần Giáo, Trung tâm đã cử trợ giúp viên pháp lý có kinh 
nghiệm cùng với đội ngũ chuyên viên hỗ trợ trong việc tìm hiểu, thu thập, củng cố 
chứng cứ. Do các hộ dân sống ở vùng có điều kiện kinh tế  - xã hội đặc biệt khó khăn, 
là người dân tộc thiểu số nghèo, trình độ học vấn thấp, tiếng phổ thông hạn chế nên 
việc khai thác thông tin, thu thập chứng cứ nhiều khó khăn. Hiểu dân, đồng cảm với 
những khó khăn của người dân, trợ giúp viên pháp lý đã nhận ủy quyền của các hộ 
dân làm việc với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để thu thập tài liệu, chứng cứ 
cho đến đại diện khởi kiện và đại diện tham gia quá trình tố tụng từ giai đọan khởi 
kiện vụ án. 

Tại phiên tòa sơ thẩm, những chứng cứ xác thực trợ giúp viên pháp lý cung 
cấp, cùng lý lẽ thuyết phục đã được TAND huyện Mường Ảng ghi nhận. Theo đó, 
Bản án dân sự sơ thẩm số 05/2015 ngày 23/9/2015 của TAND huyện Mường Ảng 
chấp nhận toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn, tuyên vô hiệu hợp đồng góp vốn quyền 
sử dụng đất giữa 24 hộ dân và Công ty Cổ phần cà phê Thái Hòa Mường Ảng, vô 
hiệu Văn bản ủy quyền ngày 26/7/2013 giữa 24 hộ dân với Công ty, vô hiệu một 
phần Hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai số  03/HĐTC ngày 
26/10/2010, vô hiệu một phần hợp đồng thế chấp tài sản số 10/HĐTC ngày 
12/11/2010 liên quan đến phần diện tích đất của 24 hộ dân do vi phạm các quy định 
của pháp luật về đất đai, dân sự, doanh nghiệp;  buộc Ngân hàng Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn (NN &PTNT) Chi nhánh Mường Ảng và Công ty Thái Hòa trả 
toàn bộ diện tích đất và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 24 hộ dân, chấp 
nhận toàn bộ nội dung khởi kiện của nguyên đơn. Không chấp nhận phán quyết của 
bản án sơ thẩm, Ngân hàng NN &PTNT chi nhánh Mường Ảng là người có quyền 
lợi, nghĩa vụ liên quan đã kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. Ngày 14/01/2016, Tòa 
án nhân dân tỉnh Điện Biên mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo kháng cáo của Ngân 
hàng NN &PTNT. Tại bản án phúc thẩm số 10/2016/DSPT – TCQSDĐ cảu Tòa án 
nhân dân tỉnh Điện Biên đã giữ nguyên Bản án dân sự sơ thẩm số 05 của TAND 
huyện, bác toàn bộ nội dung kháng cáo của Ngân hàng NN &PTNT chi nhánh 
Mường Ảng. 
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Đất đã được trao trả cho người sử dụng đất hợp pháp, còn điều gì vui hơn đối với 
người dân nghèo khi nguồn tư liệu sản xuất chính gắn bó bao nhiêu năm được trả lại. 
Niềm vui của 24 hộ dân nghèo như chính niềm vui của trợ giúp viên pháp lý và Trung 
tâm Trợ giúp pháp lý, hy vọng rằng bà con sẽ sớm thoát khỏi cuộc sống khốn khó được 
bữa sáng mất bữa tối, được làm giàu trên chính mảnh đất của mình; trẻ nhỏ được yên 
tâm cắp sách đến trường mà không phải bỏ học giữa chừng để phụ giúp bố mẹ. 

Sau vụ án này, Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Điện Biên sẽ tiếp tục 
đi cùng dân để đòi lại công lý cho những hộ dân còn lại. 

Từ thành công của vụ kiện dân sự trên đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh 
người dân cần thận trọng hơn trong các giao dịch dân sự. Khi kiến thức pháp luật 
còn hạn chế, hãy tìm đến những địa chỉ cung cấp dịch vụ pháp lý, trong đó có dịch 
vụ  pháp lý miễn phí của Nhà nước đối với người nghèo và đối tượng chính sách 
để quyền và lợi ích hợp pháp được đảm bảo. 

020. X.HOA/ Điều tra vụ tai nạn trên đèo Pha Đin khiến Trung tá Cảnh sát Giao 
thông hy sinh// Pháp luật Việt Nam.- Số 27.- Ngày 27/1/2016 - Tr.11 

Đề nghị Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố khẩn trương ban hành các 
quy tắc tham gia giao thông an toàn trong điều kiện có tuyết rơi hoặc mặt đường có 
băng, tuyết phủ. 

Là nội dung Công điện 01 của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia sau vụ tai 
nạn trên cung đường đèo Pha Đin xảy ra vào 8h00 sáng ngày 25/1 làm Trung tá Trần 
Văn Hinh, Trạm trưởng Trạm Cảnh sát Giao thông khu vực Tuần Giáo, Phòng Cảnh 
sát Giao thông tỉnh Điện Biên hy sinh khi đang làm nhiệm vụ chỉ huy giải tỏa ách tắc 
giao thông do thời tiết băng giá, khắc nghiệt gây ra tại cung đường đèo. Trong Công 
điện, Ủy ban An toàn quốc gia Công an tỉnh Điện Biên chỉ đạo Công an huyện Tuần 
Giáo khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm vi phạm 
theo quy định của pháp luật (nếu có) đối với chủ phương tiện và người điều khiển xe 
ô tô tải BKS 88C-073.39. 

Hiện nay, thời tiết khắc nghiệt tiếp tục diễn biến phức tạp, vì thế Công điện yêu 
cầu Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông 
Vận tải các tỉnh, thành phố khẩn trương ban hành hướng dẫn tạm thời về bảo đảm 
giao thông trong điều kiện mặt đường có băng, tuyết; các quy tức tham gia giao thông 
an toàn trong điều kiện có tuyết rơi hoặc mặt đường có băng, tuyết phủ; các nguyên 
tắc bảo đảm an toàn kỹ thuật phương tiện khi tham gia giao thông trong điều kiện khí 
hậu lạnh, mặt đường có băng, tuyết phủ. 

Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia cũng vừa có báo cáo nhanh về tình hình 
trật tự an toàn giao thông tháng 01/2016. Theo đó, tính từ ngày 16/12/2015 đến ngày 
15/01/2016, toàn quốc xảy ra 1.716 vụ tai nạn giao thông, làm chết 735 người, làm bị 
thương 1.550 người. So với cùng kỳ năm 2015 giảm 455 vụ, giảm 46 người chết, 497 
người bị thương. 
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021. L.H/ Cạm bẫy buôn người và những Sở Khanh thời công nghệ// Tiền 
phong.- Số 33.- Ngày 2/2/2016 - Tr.9 

Vì nhẹ dạ, cả tin nhiều cô gái trẻ đã vô tình bị lừa bán sang bên kia biên 
giới. Nhiều người trở thành món hàng để những người đàn ông Trung Quốc có 
tiền mua về làm vợ hoặc phải làm việc trong các động mại dâm. Đau lòng hơn 
khi vì cám dỗ đồng tiền mà chính người chồng bán vợ, bán em để trục lợi. 

Bán cả vợ và em vợ 
Tháng 7/2015, PC 45, Công an Điện Biên nhận được đơn trình báo của ông 

Tòng Văn Quân ở bản Nôm, xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo về việc hai con gái 
Tòng Thị I. (23 tuổi) và Tòng Thị T. (17 tuổi) bị lừa bán sang Trung Quốc. Qua quá 
trình điều tra, Công an xác định kẻ đưa hai cô gái sang Trung Quốc làm gái mại dâm 
chính là Tòng Văn Vinh chồng của I. 

Theo lời khai của Vinh, tháng 4/2012, Vinh có quen một người tên Hưng. 
Hưng rủ Vinh tìm phụ nữ, trẻ em càng tốt để bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm. 
Mỗi người đem bán Vinh sẽ được chia 500 ngàn đồng và hằng tháng Vinh còn nhận 
thêm 1 triệu/1 người từ khoản bóc lột thân xác của các cô gái. Không tìm được “con 
mồi”, Vinh nghĩ đến cô em gái vợ là Tòng Thị T. vừa tròn 17 tuổi. Vinh dụ dỗ đưa T. 
sang bên kia biên giới bán giày dép, quần áo, với mức thu nhập từ 10-12 triệu 
đồng/tháng. Để T. tin tưởng, Vinh đưa cả người vợ mình đi cùng và sau đó bán cả hai 
chị, em. 

“Có nhiều đối tượng bây giờ thường xuyên lân la vào các bạn, xin số điện 
thoại các cô gái trong bản. Sau đó về nhắn tin, gọi điện tán tỉnh qua điện thoại, 
Face book, Zalo để dụ dỗ đi chơi cùng rồi lừa bán. Vấn đề này rất khó kiểm soát 
và điều tra. Chúng tôi đã tuyên truyền về các địa phương cảnh giác khi người lạ ở 
bản, không cho người lạ số điện thoại”.  

Đại tá Lò Văn Pọm 
Được sự giúp đỡ của lực lượng Công an Trung Quốc và Bộ đội Biên phòng 

Lào Cai, Tòng Thị I. và em gái Lò Thị T. được giải cứu khỏi ổ chứa và đưa về nước 
an toàn. Theo lời kể của I. và T, trong tuần đầu, do biết bị lừa, các cô chống cự và 
không tiếp khách nên thường xuyên bị đánh và bị bỏ đói nhiều lần phải nhập viện cấp 
cứu. Mỗi ngày bọn chủ chứa bắt các cô phải tiếp từ 20 đến 40 lượt khách, đêm đến 
hầu như không được ngủ. 

Khổ sở đủ bề khi lấy chồng Trung Quốc, vùng lên, tự giải thoát bản thân là câu 
chuyện của Hờ Thị D. (SN 1988) xã Sính Phình (Tủa Chùa, Điện Biên). D. được 
người yêu của mình rủ đi sang biên giới Trung Quốc mua quần áo, nhưng chính gã 
“Sở Khanh” đội lốt đã bán cô cho một người đàn ông Trung Quốc làm vợ. Sau khi bị 
bán sang Vân Nam (Trung Quốc), D. bị người đàn ông bằng tuổi cha chú mình đối xử 
tàn bạo như nô lệ tình dục, bắt phải làm nương ngày đêm. Chịu không nổi khổ cực, 
D. đã bỏ trốn chạy theo đường rừng, hướng về Việt Nam mà chạy. 
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“Tôi đã chạy suốt 2 ngày, 2 đêm. Đi xuyên vô vàn các vườn chuối, đu đủ, 
sông, suối. Chỉ uống nước, ăn đu đủ và chuối xanh dọc đường. Nhưng động lực duy 
nhất là tôi phải sống, phải về quê hương để được làm người. Ở bên này tôi sống 
không bằng súc vật”, D. chia sẻ. Sau hành trình vượt hàng trăm km, D. đã về được 
đến cửa khẩu Lào Cai và được đi nhờ xe về Điện Biên đoàn tụ với gia đình. 

Sở Khanh thời công nghệ 
Vượt quãng đường rừng gần 20 cây số, leo qua mấy quả đồi dốc trơn trượt, tôi 

được anh Chang A Tịnh, Công an huyện phụ trách địa bàn xã Sính Phình (Tủa Chùa, 
Điện Biên) đưa vào thôn Trại Trường để gặp cô gái người Mông, Sùng Thị M. (SN 
1993), người vừa được bộ đội Biên phòng Lào Cai giải cứu từ Trung Quốc trở về. 

Ngôi nhà nhỏ của M. nằm chót vót trên đỉnh đồi, đi mon men những con 
đường mòn nhỏ, chúng tôi mới leo đến nhà cô. Trong căn nhà lá xập xệ chẳng có gì 
ngoài chiếc phản gỗ đơn chiếc để cả gia đình ngủ. Dưới cái rét của mùa đông, gia 
đình M. luôn đốt bếp giữa nhà sưởi ấm. “Tết này nhà sẽ mổ con lợn to trong chuồng 
để mừng M. trở về với gia đình”, bà Giàng Thị Hơ hồ hởi nói. 

Bà Hơ cho biết, từ ngày M. bị lừa bán sang Trung Quốc, gia đình báo chính 
quyền, công an xã nhưng không có kết quả. Trong nhà không khí lúc nào cũng u ám 
vì thương con, thương cháu. Từ lúc M. trở về, nhà lúc nào cũng vang tiếng cười đùa. 
M. sinh ra trong một gia đình có 13 người con, cô chỉ học hết lớp 3 và nghỉ học khi 
chưa kịp biết chữ và chưa nói được tiếng Kinh. Để trao đổi với M, tôi phải nhờ anh 
Tịnh phiên dịch. 

M. đã từng lấy chồng và có 1 người con, nhưng vợ chồng hiện đã li hôn. Con M. 
sống với mẹ và bà ngoại. Đầu tháng 7/2015, có một người đàn ông lạ tên Dũng thường 
xuyên gọi điện đến nói chuyện hằng đêm với M. Dũng bảo muốn lấy M. làm vợ và xin 
gia đình chở M. đi Mường Tè chơi. Nhẹ dạ tin người, M. đi chơi cùng Dũng. Đến 
Mường Tè, Dũng bảo có việc gấp phải về quê và nhờ 1 người đàn ông khác đến đón 
M. đi cửa khẩu Ma Lù Thàng (Lai Châu). Lên đến cửa khẩu, M. bị một phụ nữ đem về 
nhốt để những người đàn ông Trung Quốc đến xem mặt mua về làm vợ. 

M. kể, cô được một người đàn ông Trung Quốc khoảng 25 tuổi mua về nhà làm 
vợ. Về M. bị nhốt suốt ngày ở trong phòng, không cho ra ngoài.  “Sang đó, nhớ mẹ, nhớ 
con là tôi lại khóc. Người ta không cho mình khóc, nếu khóc nhiều là bị đánh”, M. nói. 

Nằm trong đợt giải cứu phụ nữ Việt Nam bị bán sang Trung Quốc ở xã Sính 
Phìn đợt này ngoài M. còn có Giàng Thị D. (SN 1983). Nhà D. cũng nằm chót vót trên 
đỉnh đồi, chúng tôi đến lúc cả nhà đang ăn tối. Bữa tối của gia đình là mèn mén. “Về 
nhà ăn mèn mén, ở với chồng con là sướng rồi, chứ làm vợ bên kia khổ lắm, chả biết 
sống chết lúc nào đâu”, D. bắt đầu câu chuyện. 

D. cho biết, tháng 7/2015, có một đôi vợ chồng tìm đến gia đình chị thuê người 
đi làm rẫy ở Điện Biên với mức lương là 4 triệu đồng/tháng. Gia cảnh nghèo khó chị 
xin chồng con đi làm thuê Tết mới về. Hai vợ chồng lạ chở D. về Điện Biên và chở 
D. lên cửa khẩu Lào Cai. “Linh tính không lành tôi hỏi đi làm gì mà xa thế?” Họ bảo: 
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“Giờ không đi làm nữa mà đi lấy chồng”. Mình bảo không lấy chồng nữa đâu, có 
chồng con ở nhà rồi, nhưng họ chỉ cười mà không cho xuống xe”, D. nói. 

Lên biên giới, chị D. bị bán cho một đôi vợ chồng khác ở Trung Quốc với giá 
70 triệu đồng. Trên đường chở D. sang Trung Quốc để bán cho một người đàn ông 28 
tuổi chưa lấy được vợ, xe chở cô bị Công an Trung Quốc dừng lại kiểm tra. Nhanh 
trí, D. lao ngay xuống khi xe vừa mở cửa, ôm chặt lấy chân mấy anh công an khóc. 
Không hiểu tiếng Việt, công an mời tất cả các thành viên trong xe về đồn làm việc. 
D. cho biết, sau đó cô được Công an Trung Quốc tạm giữ điều tra. 

Từ những thông tin cô cung cấp, Công an và bộ đội Biên phòng Trung Quốc 
phối hợp với Công an, bộ đội Biên Phòng Việt Nam đã triệt phá thành công một đường 
dây buôn bán người sang Trung Quốc. Ngoài D. chuyên án còn giải cứu thêm 9 người 
phụ nữ khác nữa trong đó có 2 người dân tộc Dao ở Lào Cai, 5 người Thái và Mông ở 
Điện Biên, 2 người ở Hà Giang.  

Đại tá Lò Văn Pọm, Trưởng Công an huyện Tủa Chùa (Điện Biên) cho biết, 
Tủa Chùa là địa bàn vùng cao, dân tộc Mông chiếm đa số, không có đường giáp biên. 
Nhưng mấy năm gần đây, tình trạng số phụ nữ trẻ em rời khỏi địa bàn đáng báo động, 
qua thống kê đến thời điểm này có hơn 260 trường hợp rời khỏi địa bàn, nhiều người 
không có thông tin, nghi bị buôn bán sang Trung Quốc. 

“Có nhiều đối tượng bây giờ thường xuyên lân la vào các bản, xin số điện thoại 
các cô gái trong bản. Sau đó về nhắn tin, gọi điện tán tỉnh qua điện thoại, Facebook, 
Zalo để dụ dỗ đi chơi cùng rồi lừa bán. Vấn đề này rất khó kiểm soát và điều tra. 
Chúng tôi đã tuyên truyền về các địa phương cảnh giác khi người lạ ở bản, không cho 
người lạ số điện thoại”, ông Pọm nói. 

Tự mình bán mình 
Giáp danh với Điện Biên, tỉnh Lai Châu cũng là điểm nóng về buôn bán 

người. Ngoài những thủ đoạn lừa các cô gái, trẻ em đưa sang Trung Quốc bán, 
nhiều đối tượng còn bày mưu, giăng bẫy tự mình bán mình sang Trung Quốc. 
Phòng PC 45, Công an tỉnh Lai Châu vừa khởi tố hai đối tượng Hoàng Tuấn 
Cường và Nguyễn Thị Duyên về hành vi buôn bán người. Đầu tháng 4/2015, 
Cường quen với Duyên (quê ở Lào Cai) một đầu mối buôn bán người. Duyên và 
Cường cùng phối hợp lập đường dây buôn bán người ở Lai Châu. Tháng 6/2015, 
Cường gặp cô gái trẻ tên Hoa (ở Phong Thổ, Lai Châu). Cường dụ dỗ Hoa tham 
gia đường dây buôn bán người của mình với một cách thức hoạt động mới và được 
Hoa đồng ý. 

Theo kế hoạch, Cường đã bán Hoa sang Trung Quốc cho một người đàn ông 
không lấy được vợ. Sau khi nhận được tiền, Cường và Duyên vạch ra đường để Hoa bỏ 
trốn về nước. Số tiền nhận được sẽ chia đều từng người. Phòng PC 45, Công an tỉnh 
Lai Châu vào cuộc xác minh điều tra và các đối tượng bị xử lý theo pháp luật. 

022. NHƯ QUỲNH/ Nâng cao chất lượng giáo dục cho vùng dân tộc rất ít 
người// Tin tức.- Số 24.- Ngày 28/1/2016 - Tr.9 
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Những năm qua, một số địa phương đã thực hiện khá hiệu quả Đề án phát 
triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người theo Quyết định 2123/QĐ-TTg 
năm 2010, qua đó cơ bản hoàn thành mục tiêu đã đặt ra. 

Điện Biên là một trong những tỉnh có hai dân tộc rất ít người là Cống và SiLa, 
cư trú ở 3 xã vùng sâu, vùng xa của huyện Điện Biên và Mường Nhé. Vốn có điều 
kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn, cả hai dân tộc có tỷ lệ thất học và đói nghèo 
thuộc diện cao nhất trong cả nước. Trong 5 năm thực hiện Đề án nêu trên, công tác 
tuyển sinh học sinh rất ít người ra lớp và duy trì sĩ số học sinh của các trường có học 
sinh dân tộc rất ít người đã đạt những kết quả tích cực. 

Ông Phạm Văn Khiêm, Hiệu trưởng Trường tiểu học Chung Chải, huyện 
Mường Nhé, Điện Biên, một trong những trường được hỗ trợ từ Đề án phát triển giáo 
dục đối với dân tộc rất ít người cho biết: “Trường tiểu học Chung Chải hiện có 29 
học sinh là người dân tộc SiLa. Trước đây, do lớp học tạm bợ, trang thiết bị phục vụ 
việc học tập thiếu thốn nên ảnh hưởng không nhỏ đến việc học tập, sinh hoạt của thầy 
và trò. Nhưng sau khi có đề án phát triển giáo dục, nhà trường đã được hỗ trợ xây 
dựng 5 lớp học, 3 phòng công vụ, bếp ăn, nhà vệ sinh... Thông qua Đề án, mỗi học 
sinh thuộc diện hộ nghèo còn được hỗ trợ 40% mức lương cơ bản, tương đương 
460.000 đồng/tháng”, tác động tích cực tới việc vận động học sinh dân tộc rất ít 
người đến lớp. Theo thầy Khiêm, cho đến nay, 100% học sinh dân tộc rất ít người của 
Trường tiểu học Chung Chải đến lớp đầy đủ và không còn diễn ra tình trạng học sinh 
dân tộc rất ít người bỏ học... 

Theo Quyết định 2123, có 9 dân tộc rất ít người có dân số dưới 5.000 người 
được hưởng chính sách là các dân tộc Ơ Đu, Pu Péo, Si La, Rơ Măm, Cống, Brâu, Bố 
Y, Mảng, Cờ Lao, thuộc 6 tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Điện Biên, Lai Châu, Nghệ An, 
Kon Tum. Sau 5 năm triển khai, Đề án Phát triển giáo dục dân tộc rất ít người đã đạt 
được các kết quả vững chắc. Tính đến hết tháng 10/2015, các địa phương đã xây 
dựng được 96 phòng học, 86 phòng công vụ giáo viên và đầu tư đồ dùng thiết bị dạy 
học cho các điểm trường tiểu học có học sinh dân tộc rất ít người. 

Trẻ mầm non được học ngay tại thôn, buôn. Các em học tiểu học được học ở 
các điểm trường bán trú. Các em học THCS và THPT được ưu tiên vào học các 
trường nội trú. Trong 5 năm triển khai thực hiện Đề án, có trên 13.600 lượt trẻ em, 
học sinh, sinh viên dân tộc rất ít người được hưởng chính sách hỗ trợ với tổng kinh 
phí hỗ trợ trên 110 tỉ đồng. Bên cạnh đó, học sinh các dân tộc rất ít người được học 
trong các trường PTDTNT, PTDTBT được học 2 buổi/ngày. Các nội dung giáo dục 
đặc thù về văn hóa dân tộc, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống và hoạt động ngoài 
giờ lên lớp được tăng cường. Việc dạy Tiếng Việt cho học sinh dân tộc rất ít người đã 
được chú trọng, chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh rất ít người đã được nâng 
lên. Tỉ lệ học sinh dân tộc rất ít người đạt khá, giỏi tăng... 

Tuy nhiên, những khó khăn trong công tác giáo dục dân tộc rất ít người vẫn 
còn rất lớn do điều kiện kinh tế xã hội của các địa phương có đồng bào dân tộc 
thiểu số rất ít người sinh sống còn hạn chế. Công cuộc xóa đói giảm nghèo vẫn 
chưa bền vững, nguồn lực đầu tư còn nhỏ so với nhu cầu. Để duy trì hiệu quả giáo 
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dục vùng dân tộc rất ít người, cần tiếp tục kéo dài các cơ chế, chính sách để học 
sinh các dân tộc rất ít người được học tập, rèn luyện trong môi trường giáo dục 
đảm bảo chất lượng. 

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong năm học 2014 - 2015, tỉ lệ huy động trẻ 
mầm non 5 tuổi, thuộc các dân tộc rất ít người đến trường đạt 100%, cấp tiểu học đạt 
99,7% và cấp THCS đạt trên 98%. 

023. TRỌNG THỦY/ Học sinh đến lớp đủ là món quà lớn nhất// Tin tức.- Số 21.-                 
Ngày 25/1/2016 - Tr.9 

Thưởng Tết cho giáo viên chỉ là túi quà khiêm tốn gồm nhu yếu phẩm như 
dầu ăn, nước mắm… trị giá khoảng 200.000 đồng, hay những phần quà mang 
tính động viên như tờ lịch, nhưng cũng đã là trăn trở của rất nhiều vị hiệu 
trưởng ở các trường vùng cao, mỗi dịp Tết đến, xuân về… 
 Đến với Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, tỉnh 
Yên Bái, trong những ngày cận kề Tết Bính Thân 2016, không khí dạy và học vẫn diễn 
ra sôi nổi như thường ngày. Thầy giáo Nguyễn Duy Tiến, Hiệu trưởng nhà trường, chia 
sẻ: Giờ đây, trong những ngày cận Tết Nguyên đán không phải lo cắt cử giáo viên đi vận 
động học sinh ra lớp (bởi ảnh hưởng của Tết truyền thống của đồng bào Mông kéo dài 
gần một tháng từ giữa tháng 11 đến hết nửa đầu tháng 12 Dương lịch) thì Hiệu trưởng 
Tiến lại phải lo làm sao có một phần quà nhỏ để động viên các thầy cô và học sinh. 
Phương án để có được gần 200.000 đồng để thưởng cho giáo viên là cắt cúp các khoản 
chi tiêu nhỏ để “dè sẻn” lại một khoản dư. 
 “Vừa rồi Chủ tịch Công đoàn chạy lên hỏi tôi rằng, trường còn khoản nào để 
thêm vào Quỹ Công đoàn làm quà Tết cho giáo viên không, tôi cũng chẳng biết nói 
sao. Cả năm đã phải tiết kiệm 30%, nên giờ không nhìn ra khoản nào nữa. Nhà 
trường không có thưởng, quà xuân cho giáo viên chỉ còn trông vào nguồn Quỹ Công 
đoàn”, Hiệu trưởng Tiến chia sẻ. “Mọi năm nhà trường cũng cố gắng trích ra một 
khoản để mua quà cho các thầy cô giáo, nhưng cũng chỉ trị giá từ 150.000 - 200.000 
đồng, chưa bao giờ vượt quá con số này”, giọng thầy Tiến chùng xuống. 
 Cùng chung nỗi lo với thầy Tiến, là thầy Phạm Văn Khiêm, Hiệu trưởng 
Trường THBT Trung Chải, xã Trung Chải, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. 
Hỏi chuyện lo thưởng Tết của giáo viên, thầy Khiêm băn khoăn: Tết năm nay nếu 
mua blốc lịch tặng cho giáo viên thì mỗi người chỉ được 50.000 đồng, còn không 
có lịch thì mỗi cán bộ, giáo viên được 100.000 đồng. “Đó cũng là cố gắng tiết 
kiệm chi tiêu cả năm của nhà trường lắm rồi”, Hiệu trưởng Khiêm chia sẻ. 

“Tết nào cũng vậy, từ hiệu trưởng đến các thầy cô giáo, chưa khi nào có 
thưởng. Nhiều khi cũng thấy chạnh lòng, nhưng nghĩ lại chỉ cần các em lên lớp 
đầy đủ để các thầy cô không phải vượt núi, băng rừng đêm hôm, sáng sớm đến nhà 
động viên các em đến trường đã là phần thưởng lớn lao nhất đối với thầy cô giáo 
rồi”, thầy Khiêm cho biết.  
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Thầy giáo Kiều Văn Mạnh, Trường THBT Trung Chải đã có gần 8 năm gắn 
bó với học trò vùng cao chia sẻ: “Không có thưởng Tết đối với giáo viên vùng khó 
khăn đã trở thành chuyện bình thường. Nguồn động viên lớn nhất đối với chúng 
tôi đó là khi lên lớp thấy không thiếu vắng một em nào”. 

Ông Phạm Mạnh Tưởng, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trạm 
Tấu, cho rằng: Thưởng Tết đối với giáo viên vùng cao là từ xa xỉ: Hiện nay kinh 
phí chi thường xuyên của các trường rất hạn hẹp. Các trường chủ yếu duy trì kinh 
phí để trả lương đầy đủ hàng tháng cho giáo viên chứ không có dư tiền để thưởng 
Tết hay lương tháng 13 như nhiều đơn vị khác. “Mỗi dịp Tết, các trường và ngành 
giáo dục ở Yên Bái chỉ có một khoản nhỏ để mua quà Tết tặng cho gia đình cán bộ 
giáo viên nghèo và chính sách. Giá trị vật chất (đường, sữa, bánh kẹo, chè 
thuốc…) không lớn, chủ yếu là giá trị tinh thần”, ông Tưởng cho biết.  

Trao đổi với chúng tôi về chuyện thưởng Tết cho giáo viên, ông Trần Đức 
Hiển, Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Tè (Lai Châu) trăn trở: “Thưởng Tết cho 
giáo viên nhiều hay ít là do tùy từng trường. Do kinh phí chi thường xuyên    rất hạn 
hẹp, trường nào khéo chi tiêu    thì thưởng cho giáo viên được khoảng 300.000 đồng, 
còn không thì cũng không có thưởng. Ngày gần Tết có cơ quan, đơn vị hay doanh 
nghiệp nào hỗ trợ cho trường nào thì trường ấy được hưởng, nhưng cũng chỉ là thêm 
thắt vào gói quà Tết cho giáo viên, còn huyện cũng không có chính sách riêng nào hỗ 
trợ thưởng Tết cho giáo viên, bởi vốn dĩ là huyện nghèo thu đã không đủ chi”.  

024. LINH PHAN/ Cô giáo mầm non của bản Cây Sạch// Nhân dân.- Số 22030.-         
Ngày 20/1/2016 - Tr.4 

Gần năm năm bám bản tại Trường mầm non Huổi Lếch, huyện Mường 
Nhé (Điện Biên), cô giáo Phùng Thị Huyền (trong ảnh) sinh năm 1990, người 
dân tộc Mường đã vợt qua mọi khó khăn, đem cái chữ đến với con em người dân 
tộc thiểu số (DTTS), để lại niềm tin yêu, cảm phục đối với người dân nơi đây. 
Vừa qua, trong chương trình "Chia sẻ cùng thầy, cô", 64 giáo viên “cắm bản” 
tiêu biểu được tuyên dương Phùng Thị Huyền là người trẻ nhất. 

Trường mầm non Huổi Lếch có bảy điểm trường, mỗi điểm cách nhau 4 - 5 km 
đường rừng, đi lại rất khó khăn. Nhớ lại những ngày đầu về nhận công tác, Huyền kể, 
điểm trường của cô nằm ở bản Cây Sạch. Mùa khô, muốn mua thứ gì, phải đi quãng 
đường 20 km ra thị trấn. Còn mùa mưa, đường lầy lội, bên cạnh là vực sâu thăm 
thẳm, cô đành chịu, đôi khi nhịn đói. Lần đầu đứng lớp, Huyền chưa quen nghề, nhìn 
các cháu nhỏ lấm lem, áo quần thiếu thốn, ngồi dưới lớp học lợp mái tranh trống 
hoác, đôi khi có mưa lại di chuyển mỗi em ngồi một góc, Huyền lại bật khóc… 

Huyền tâm sự, thời gian đầu về bản, cái khó nhất là vận động các em đến 
trường. Do dân trí thấp, nhiều phụ huynh còn nghi ngờ, nhất quyết không để con tới 
lớp. Gặp các em đã khó, gặp được bố mẹ cũng không đơn giản, bởi người dân địa 
phương đi làm nương rẫy, tối mịt mới về nhà. Nhưng vận động một lần, hai lần chưa 
được, thì Huyền đi ba, bốn lần. Thấy cô giáo Huyền hiền dịu, nhẹ nhàng mà kiên trì, 
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chịu khó, cha mẹ các em dần tin tưởng, gửi con đến trường “để cô giáo nuôi”. Cứ thế, 
một mình cô vừa dạy học, vừa làm công tác bán trú cho các cháu trong gần năm năm. 

Nguồn động lực giúp Huyền vượt qua những khó khăn ấy chính là người chồng 
của cô. Chồng cô - thầy giáo Hà Trung Thành, cũng người dân tộc Mường, cùng quê, 
sinh ra tại Tân Sơn (Phú Thọ), là giáo viên tiểu học “cắm bản” ngay trên địa bàn xã 
Huổi Lếch. Nơi làm việc của vợ chồng Huyền chỉ cách nhau chừng 5km, nhưng có khi 
cả tuần không gặp được nhau... Huyền nói: “Mỗi khi thấy hụt hẫng trước công việc bề 
bộn, em lại nhận được sự chia sẻ, động viên, giúp đỡ của chồng, khiến em thấy hạnh 
phúc, có thêm ý chí phấn đấu”. Để yên tâm công tác, năm năm qua, tôi phải gửi lại con 
ở Tân Sơn để mẹ chồng nuôi. 

Trước khi xuống Hà Nội tham dự lễ vinh danh 64 giáo viên “cắm bản” tiêu 
biểu, Huyền gọi điện thoại nhờ mẹ chồng đưa cháu ra Thủ đô để hai mẹ con có dịp 
gặp nhau sau gần nửa năm xa cách. Huyền tâm sự: “Về Hà Nội, giữa nơi thành thị 
phồn hoa, tôi càng cảm thấy yêu học sinh mình hơn. Hằng ngày đi học về, các cháu 
chẳng được tiếp xúc với ai ngoài bố mẹ và người trong bản, cho nên tiếng phổ thông 
chỉ có thể nói bập bẹ. So với bạn bè cùng trang lứa ở đồng bằng, các cháu còn thiệt 
thòi quá! Trở về Huổi Lếch, tôi sẽ nỗ lực hơn trong công việc, cố gắng bù đắp nhiều 
hơn cho các em đồng bào DTTS nơi đây…”. 

025. NHẬT MINH/ Những “thiên thần” A Pa Chải// Khoa học và Đời sống.- Số 
12.- Ngày 27/1/2016 - Tr.14 

A Pa Chải vùng đất cực Tây của Tổ quốc, nơi có cột mốc số 0, nơi ngã ba biên 
giới, một con gà gáy cả 3 nước đều nghe thấy, nơi cuộc sống đang thay da đổi thịt, 
nơi vẫn còn những đứa trẻ ngồi xem xe rải nhựa đường bụi mù mà khét lẹt như một 
trò giải trí. 

Đường lên Tây Bắc 
Vừa rồi đoàn chúng tôi mang áo ấm lên cho các cháu mầm non và giáo viên của 

11 xã ở huyện Mường Nhé (Điện Biên). Từ Hà Nội lên Điện Biên gần 500 km, từ 
thành phố Điện Biên Phủ vào đến huyện Mường Nhé là 200km, và từ huyện vào A Pa 
Chải gần 70 km. Dốc Pha Đin, A Pa Chải… những địa danh nghe đã thấy xa lắc, đã 
thấy say xe. Nhưng đường lên Tây Bắc đẹp vô cùng: những triển núi trắng xóa lau sậy 
và chít (loại cây vẫn dùng để làm chổi), tím màu hoa cứt lợn, rải rác những đám hoa 
cúc quỳ và tua tủa những măng tre, mùa đông mà núi rừng vẫn xanh mướt mải. Có 
đoạn gần đến đèo Pha Đin, mây đổ xuống trắng xóa như một thác nước cực lớn, đẹp 
sững sờ. Vậy nhưng mọi người bảo đẹp nhất phải là khoảng tháng 3, khi hoa ban nở. 
Núi rừng trắng hoa, rập rờn như những cánh bướm. 

Quãng đường đó đi ô tô phải hết 2 ngày. Cánh lái xe bảo, nếu gặp mưa thì 
không thể đi được. Mấy hôm đấy trời nắng đẹp mà có đoạn đường cũng bị đá lăn, anh 
phụ xe phải xuống vần hòn đá ra vệ đường thì mới qua được. Bên đường, còn thấy 
chiếc xe tải nhỏ bị hỏng hóc gì đó, phải đỗ lại đã thấy 2 vợ chồng anh lái xe mang nồi 
ra kê mấy hòn gạch nấu cơm ngay cạnh đấy. Chắc đi nhiều trên đoạn đường này, họ 
có kinh nghiệm chuẩn bị cho những tình huống như vậy. Vất vả thế mà cũng mới chỉ 
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đến được cột mốc số 3. Mấy anh bộ đội biên phòng cho biết, muốn đến cột mốc số 0 
phải đi 20 km nữa mà đường đang sửa, chỉ đi xe máy được khoảng 3 km, còn lại đi 
bộ khoảng 5 tiếng. Thế nên dù khao khát đến được điểm cực Tây của Tổ quốc, vùng 
đất đặc biệt nơi ngã ba biên giới giữa Việt Nam – Trung Quốc – Lào cũng đành chịu, 
hy vọng còn dịp khác.  

Một phần lớn hàng phải dỡ ở huyện để chuyển vào cho các xã và các điểm trưởng ở 
xa, đoàn chúng tôi chỉ trao quà cho các cháu ở xã Sín Thầu, mà cũng chỉ đến được điểm 
đường chính còn có những điểm trường cách đó đến 20km thì không vào được. Vậy mà 
mỗi trường mầm non có đến 5 – 6 điểm trường và các cô giáo phải cắm bản. 

Gian nan việc học 
Chúng tôi đến đây đúng dịp đầu năm 2016, các giáo viên đang rất lo lắng vì 

chương trình hỗ trợ học sinh mầm non miền núi vùng  sâu, vùng xa 120.000 đồng/ tháng 
(từ 2010-2015) vừa hết. Tức là trước đó phụ huynh cho con mang cơm không đến lớp, 
các cháu sẽ được trường phát thức ăn. Còn mấy ngày qua chưa biết chương trình có 
được tiếp tục nữa không, một số gia đình đã cho con nghỉ học vì họ bảo đến lớp mà cũng 
ăn cơm không giống như ở nhà thì đến lớp làm gì. Cô Nguyễn Thị Kim Oanh, hiệu 
trưởng trưởng Mầm non Sín Thầu cho biết, vừa nghe tin chương trình sẽ được tiếp tục, 
dù chưa có quyết định chính thức, nhưng đã có thông báo các  trường được ứng trước 
tiền ăn cho các cháu, các cô cũng đã thở phào. Vì dù số tiền hỗ trợ dù chỉ là 120.000đ 
/cháu/tháng, nhưng có ý nghĩa rất lớn, nếu bị cắt thì chắc chắn vỡ lớp do gia đình không 
cho con em đến trường. Sự nghiệp giáo dục ở miền núi thật gian nan! 

Cô Lâm Thị Nguyệt (sinh năm 1985), cán bộ Phòng Giáo dục huyện Mường 
Nhé kể, hồi trước học cấp 2 cô phải học nội trú, đi bộ từ nhà mất 3 ngày. Mỗi lần về 
thăm rồi trở lại trường, một nhóm phải đi với nhau, mang cơm nắm theo, phải ngủ 
trong rừng vất vả và nguy hiểm lắm. Ở quê, lúc ấy người ta mắng bố mẹ cô là dở hơi 
vì cho con gái đi học. Nhà nghèo lên bố mẹ chỉ nuôi cho cô là chị cả học, còn sau cứ 
đứa lớn phải nuôi cho đứa bé đến lúc học xong. Nhưng chính nhờ được đi học như 
thế mà chị em cô giờ đều có công ăn việc làm ổn định, có thu nhập để mỗi tháng giúp 
bố mẹ, còn xây được nhà, cuộc sống khấm khá hơn. Đúng là có học có hơn. 

Hiếm hoi các hoạt động văn hóa 
Và đến lượt mình, cô Nguyệt cũng rất tạo điều kiện cho con học hành. Mới học 

lớp 1 nhưng cũng giống như học sinh thành phố hết giờ học trên lớp cháu cũng được 
gửi đến nhà bác để học thêm! Đời sống của những gia đình  cán bộ như cô Nguyệt 
giờ đã khấm khá hơn. Vợ chồng cán bộ, lại ở gần ông bà nội làm nông nghiệp lên 
mọi đồ ăn thức uống từ gạo, thịt lợn, gà, vịt, trứng, cá… đều tự túc được. Cô còn 
khoe  được ông bà chia cho cả trâu (ở huyện miền núi này con trâu rất có giá trị, có 
nhà còn nuôi được hàng trăm con trâu). 

Cuộc sống thế là tạm ổn. Chỉ còn đời sống văn hóa thì vẫn rất thiếu thốn. Dù ở 
trung tâm huyện Mường Nhé, các hoạt động văn hóa rất hiếm hoi. Trẻ con có muốn 
học hát, múa, đàn, mỹ thuật, võ, thể dục… cũng không có nơi nào dạy. Ngay cả sách 
cũng thiếu. Hiệu sách ở huyện chủ yếu chỉ bán sách giáo khoa, còn sách văn học hầu 
như không có. Trong khi học sinh thành phố không đọc sách vì chẳng có thời gian 
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cho đủ trò giải trí, đủ lớp ngoại khóa, đủ thứ học thêm…. Thì trẻ con ở đây lại thiếu 
đủ thứ. Chả thế mà năm ngoái, một chương trình từ thiện tổ chức Trung thu cho các 
cháu đã thành một sự kiện văn hóa đặc biệt. Được nhắc đến mãi đến tận giờ! 

Trên đường trở lại Điện Biên, có 1 đoạn đang sửa đường, xe phải dừng lại đợi. 
Bụi mù và mùi nhựa đường khét lẹt, vậy mà vẫn có đến hơn chục đứa trẻ ngồi ở ven 
đường để xem. Có lẽ đây là một sự kiện, một sự giải trí của chúng. 

Khác với bọn trẻ ỏ một số nơi rất nhút nhát khi gặp người lạ hỏi, bọn trẻ A Pa 
Chải lại rất tự tin. Mấy em bé lần đầu tiên được tiếp xúc với màu, với bút lông vẫn hăng 
hái xung phong lên vẽ. Nhìn bọn trẻ hồn nhiên bôi màu trên giấy, chúng tôi ai cũng xúc 
động. Áo ấm thì đoàn nọ đoàn kia đã mang lên cho rồi,  chỉ làm sao để các em khỏi thiệt 
thòi vì thiếu các hoạt động văn hóa. 

Được biết hàng năm có rất nhiều đoàn khách du lịch lên A Pa Chải, bởi muồn 
được đặt chân đến 1 trong 4 điểm cực của đất nước mình. Ước gì mỗi đoàn đến 
đây, mỗi người đến đây không chỉ để chụp một bức ảnh ở cột mốc số 0, mà sẽ mang 
tới cho các em sách vở, bút màu, sẽ có nhiều đoàn tình nguyện đến dạy các em múa, 
hát và vẽ, tổ chức những sự kiện văn hóa lành mạnh, để thắp lên khát khao học tập, 
vươn tới một cuộc sống đầy đủ về cả vật chất và tinh thần. 

 


